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ÖNSÖZ 


Bundan otuz beş yıl önce yaptığım çalışmaları ihtiva eden bu kitap, neşredildiğinden bu yana ilgi gördü. 
Eksiklikler, hatta birçok yeni araştırmalara göre, bu mutevazi çalışmamın yeterli olmamasına rağmen bu ilgiye lâyık olup olmadığını zaman zaman düşündüm. 
Bu baskı için tekrar gözden geçirirken, bu mütevazi eserimizin hâlâ bir boşluğu dolduracağına olan inancım tazelendi. Gönlümüz, genç araştırıcıların konuya ilgi duyarak, yeni inceleme ve araştırmalara girişerek; Anadolu'yu Türk vatanı yapan Müslüman-Türkler'in bunu nasıl başardıklarını ve günümüze kadar koruduklarını gelecek nesillere daha iyi anlatmalarını, hatta yeni bilgi ve görüşler ilâve etmelerini arzu etmektedir. 

Nitekim, tarafımızdan Anadolu'nun Türk yurdu oluşu ile ilgili yaptığım araştırmalar ayrı bir kitap oldu. 
“Anadolu'nun Türkleşmesi ve Kültürel Hayat” (İstanbul 2006, Ötüken Yayınevi) adı ile yayınlandı. Ayrıca elinizdeki mütevâzi eserimizin, aynı zamanda Farsça'ya çevrilerek geçen yılda Tahran /İran'da yayınlanması da bizi memnun etmiştir (Mehmet Şeker, Sekükiyan Şikest-i Bizans der Malazgird ve Güstereş-i İslam der Anatolı-Tercüme: Nasrullah Salihi — Ali Ertuğrul, Tabistan 1385). 


Bu eser, eğer okuyanların konuya ilgi duymalarını 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sağlar da, yeni çalışmalar yapılmasına teşvik edici bir rol oynarsa, yazarı mutlu olur. Bu konuda çalışacak olanların daha yeni bilgilere ulaşarak verimli eserler ortaya koymalarını görmek ve temenni etmek de bizlere memnuniyet verir. 


İzmir, 20 Şubat 2007 
Mehmet ŞEKER 


GİRİŞ 


Anadolu ismi yaygın hâle gelmeden önce, bu bölgeye “Küçük Asya”, “Memâlik-i Rum” veya “Bilâd-ı Rum”, “Thema Anatolica” gibi adlar verilmiştir. Bugün Türkiye'nin Asya kıtasındaki topraklarına verilen Anadolu ismi, orta çağdan itibaren, bazan idari bölge, bazan da bir memleket adı olarak kullanılmış ve bu memleketin sahasının zamanla değişerek şarka doğru genişlediği görülmüştür. 

Anadolu, dünya çapındaki jeopolitik önemini tarihin hiç bir devresinde kaybetmemiştir. Mısır ve Mezopotamya ile birlikte en eski medeniyetler, Anadolu'da kurulmuştur. 


Anadolu-Trakya, Asya ile Avrupa, Yakın Doğu ile Balkanlar, Akdeniz ile Karadeniz arasında geçittir. 
Marmara bölgesine doğru gidildikçe jeopolitik önemi artar. Boğazlar, cihan hâkimiyetine erişmek için ve dünya imparatorluğunu elinde tutmak arzusunda bulunan bir devlet için kilit noktasıdır. 

Tarih boyunca Anadolu'da yerleşme bölgeleri tabiatıyla çok değişmiş, dağlık merkezleri oradan buraya, buradan oraya değişip durmuştur. Bununla birlikte, genel hatlarıyla, yoğun nüfusla iskân edilen bölgeler ve 





I DARKOT, Besim: MEB. İslâm Ansiklopedisi Anadolu maddesine (1, s. 
428-429) bakınız. 
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büyük şehirlerin kurulduğu sahalar fazla değişiklik göstermemiştir. 


Ayrıca Anadolu, coğrafi görünüşünden başka, yeraltı ve yerüstü zenginlik ve servetleri bakımından da ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. 


Anadolu'da tarihi merkezlerin kurulması ve nüfusun kesifleşmesi, akarsu bölgelerine münhasır kalmamış, içerilere, yüksek yaylalara, geçit bölgesi olan alanlara kadar yayılmıştır. Erzurum, Konya, Sivas, Ankara gibi büyük tarihi merkezler, bin metreyi aşan yükseklikteki topraklarda görülmüşlerdir. 


Bu yapıda olan ve XI. yüzyıldan beri de “TÜRKİYE” adı verilen Anadolu ve onun tamamlayacı parçası Trakya, tarih boyunca, hayrete değer değişikliklere sahne olmuş, dünya tarihinin en önemli toprak parçalarından biridir. 


Bu değişikliklerin belki de sonuncusu Türkler'in buralara gelip yerleşmiş olmasıdır. Zira, birkaç asır içinde dünyadaki Türk nüfusunun belki üçte biri Anadolu'ya göçmüştür. Daha XI. asrın sonlarında Anadolu, bir Türk ülkesi haline gelimiştir. XIII. yüzyılda ise bu yoğunlaşma daha da artmıştır. 


Fakat, bu artış gelişi güzel insan yığınları şeklinde olmamıştır. Oğuz boyları, Türkmenler Anadolu'ya adım adım sahip olurken, bu toprakları vatan yapabilmenin arzusu ile nasıl çırpındıklarını tarih sahnesinde bir kere seyretmek gerekir. Aynı zamanda da Oğuz boylarının Anadolu'yu ele alışları; şarkı, hele İslâm dünyasını kurtaran eşsiz bir müdahale olmuştur. Hz. 
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İsa'dan sonra tek istilâ gösterilemez ki, sonucu bakımından Türkmenlerin ki kadar büyük olsun. Prof. 
Şemsettin Günaltay'ın da dediği gibi; “Tabiatla mücadele ede ede pişmiş, tabiat kanunlarını kavramış; realiteye, müsbet düşünüp görmeye alışmış, mânen de mezhep mücadeleleri ile yıpranmamış” bu yeni unsurun OÖnasya'da işe başlaması insanlık için tam bir nimet olmuştur denebilir. 


Çünkü; Türkmenler, birbirini boğmak üzere olan ırk, mezhep kütleleri arasında devlet nüfüzları, ruhlarındaki toleransla öyle bir tesir yaptılar ki, insanlığa yeniden düşünce ve vicdan hürriyetinin yanında, genel bir disiplin ve sükün ile birlikte adaleti, doğruluğu, tolerans ve anlaşma zihniyetini yalnız tavsiye etmemiş, aynı zamanda onu gerçekleştirmişlerdir, hayata geçirmişlerdir. 


Bu devrede Anadolu'ya gelen Türkler, büyük bir imtihan vererek destan devri yaşayacak yüksekliğe erişmişlerdi. Bu destan devri Anadolusu gerçekten kahramanlar ve evliyâlar diyarı haline gelmiştir. Öyle ki, Anadolu'da gazâ ve fütühat yapan Türk kahramanları etrafında destanlar teşekkül ettirildi; bunların mezar ve türbeleri asırlarca ziyaretgâh oldu. Dikkate değer ki, bu kahramanlar az zamanda halk arasında veli hüviyetni aldı. Gerçekten bütün Anadolu toprakları tarihi hâtıraları, menkıbeleri, ziyaretgâhları, evliyâ hikâyeleriyle vatan olmak için her türlü manevi unsuru kazanmış ve böylece Türk milleti bu topraklara, bu topraklar da Türk milletinin şuuruna ve kalbine yerleşmiş oldu. 
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Bütün bu izahlarımız gösteriyor ki, bu vatan lâfla kurulmamış, buradaki büyük ve ebedi Türk şahsiyetilâfla alınmamıştır. Buraları birbirinden ağır tarihi olaylar meydana getirilerek ve kan akıtmak suretiyle “bizim” yapılmıştır. Yendiğimiz düşman kütlelerinin meydana getirdikleri eserleri, Bizans'a yakışır, Haçlılara yaraşır! şekilde yıkmadığımıza, koruduğumuza, bugünün nesilleri üzülüyor, kızıyor. Biz o düşman milletlerin yapıp bıraktığını o kadar geçtik ki, bu memlekete damgamızı öyle eşsiz iki hayat özü ile; zekâ ile, kanla bastık ki, buraların artık başkalarına âit olması ihtimâli kalmamıştır. Karşımızdakilerin hayatiyeti yanında bizimkinin ne kadar üstün olduğunu da bu göstermiştir. 


Anadolu'da Türk medeniyetinin kurulması, Selçukluların bir asır kadar devam eden dış ve iç mücadeleleri müsbet bir sonuca bağlamasıyla başlar. Gerçekte, LI. 
Kılıçarslan gibi büyük bir sultanın pek yüksek siyaseti, yenilmez azim ve iradesi, üstün insani vasıfları ve nihayet kırk yıldan fazla süren mücadelesi sayesinde Anadolu'da milli birlik kurulduktan ve Bizans İmparatorluğu'na, Malazgirt'ten sonra, ikinci büyük darbe (Myriokefalon Muharebesi-1176) vurulduktan sonra, artık Türk üstünlüğü ile medeni ve iktisadi faaliyetler çaburcak gelişir. Nitekim, Selçuk devrinin büyük mimari âbidelerinin hep bu devirden sonra inşa edilmiş olmasının sebebi de budur. 

Bununla beraber, Türkiye'deki iktisadi ve kültürel gelişmelerin bu kadar hızlanmasında başka önemli bir sebep daha vardı ki, o da Anadolu'nun helenistik ve 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Roma devrinden sonra, ilk defa dünya ticaret yolları için bir geçit haline gelmiş olmasıdır. Zira, Selçuklular devrindedir ki, doğuda medeni İslam ülkeleri yanında, haçlı seferleri ve İslâm medeniyeti etkileriyle, Avrupa'da da yeni bir medeni ve ticari faaliyet devresi başlar. Bu sebeple, Türkiye, Doğu-Batı, Kuzey-Güney, bütün medeni milletler arasında bir mübâdele sahası, bir köprü durumu kazanır. Bugün Anadolu'nun 1ssız köşelerinde kalmış o muazzam kervansaraylar bize, yalnız medeni ve sosyal hayatın yüksek seviyesini değil, aynı zamanda bu milletler arası yolların ticari mânasını da açık bir şekilde gösterir. Bunlar, bütün yolcuların mil liyet, din ve mevki farkı gözetilmeksizin, hayvanlariyle birlikte, bedava yeme ve yatmalarına hizmet ediyor, hastalarını tedavi ve fakirlerine da yardımlar temin ediyorlardı.” 


Bu kadar medeni bir seviyeye yükselen Anadolu, ancak Müslüman-Türkler'in İslâm oluşlarından sonra gelip yerleştikleri bir toprak parçası olmuştur. Onların Anadolu'ya yerleşişlerinden sonraki yaşayışlarına bir göz atılacak olursa ilerde izah edilecek Türkleşme ve 


2 Önceleri “Ribat” olarak bilinen ve müstahkem zâviyeler şeklinde inşa 
edilen, savaşa hazır bulunmak üzere bineklerin toplandığı yerlerin, sonraları, “ulakların hayvan değişitirme konağı veya kervansaray” olarak İslâm âleminde yer aldıklarını biliyoruz. Anadolu'da X. asrın sonlarında ve XI. asrın başlarında, hemen tamamiyle “Hânkâh” karşılğı olarak kullanılan yapılar, diğer İslâm memleketlerindeki ribat'lardır. 
Büyük yolların güvenliğini sağlayan ve kervanları barındıran ribatlar, bir kervansaray müessesesinden başka bir şey değildir. Bunlar, bir savunma duvarı ile çevrilip, içinde binâlar bulunan, silah ve erzak depoları ile işaret kulesini ihtiva etmektedirler. (MEB. İslâm Ansiklopedisinin “Ribat” maddesine (IX, s. 734-738) bak.) 
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İslâmlaştırmadaki fonksiyonları daha açık olarak anlaşılır. Böylece de Anadolu'nun fetihlerle beraber veya fetihlerin hemen arkasından Türkleşip İslâmlaştığı gerçeği ortaya çıkar.” 

Bu mütevazi çalışmamız, Giriş ve Sonuç sayılmazsa, üç bölümden ibarettir. Bu bölümlerin birincisinde; Anadolu'nun askeri ve siyasi fethi anlatılmaktadır. 
Anadolu'ya ilk akınların, Selçuklular gelmeden önce başladığını ve Anadolu'nun bu zamandaki durumu belirtildikten sonra Selçuklu devrinin fetihlerine geçilmektedir. 


Bu kısımda; Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ile Sultan Alp Arslan zamanında yapılan akın ve savaşlar anlatılmaktadır. Özellikle Alp Arslan devrinde yapılan ve Anadolu'nun fethi için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1071 Malazgirt zaferinin safhaları yer almaktadır. Bu arada, İslâm âleminin, Bizans İmparatorluğunun ve Selçuklular'ın içinde bulundukları durumlara da değinilmektedir. 


Bilhassa, Malazgirt Savaşı öncesi, Türk ve İslâm âleminin bu savaşa verdikleri önem üzerinde durulmuş ve devrin İslâm halifesinin bütün İslâm dünyasına gönderdiği bir hutbe metnine elimizdeki kaynaklardan faydalanarak yer verilmiştir. 


Daha sonra da; Anadolu'nun fethi'nin gerçekleştirildiği Anadolu Selçukluları devrinin fetihleri ve savaş- 





3 Bu konuda daha geniş bilgi için; Prof, Osman Turan'ın “Büyük Malazgir Zaferi ve Anadolu'da Türk Destanı” makalesine, Yılmaz Öztuna'nın “Türk Tarihinden Yapraklar” ve Remzi Oğuz Arık'ın “Coğrafya'dan Vatan'a” isimli eserlerine bakılabilir. 
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ları ele alınmıştır. Bunun hemen arkasında da, Anadolu Selçuklularında siyasi, kültürel ve iktisadi hayatın nasıl olduğu kısaca anlatılmaya çalışılmıştır. 


İkinci Bölümde de, Anadolu'da Türkleştirme ve İslâmlaştırma hareketlerine etki eden faktörler üzerinde durulmaktadır. İslâm'a hizmet ideali duygusu, Anadolu'ya yapılan göçler ve “U C” bölgelerindeki yerleşmeler sırasında girişilen faaliyetlerle şehir ve köylerdeki Türkleştirme hareketlerinin geliştirilmesi ele alınmaktadır. 


Üçüncü Bölümde ise; Anadolu'da Türkleştirme ve İslâmlaştırma hareketlerinin oluşması ve bunda fonksiyonu olan gruplar yer almaktadır. Bu bölüm, Anadolu'nun manevi fethini; medeniyet ve kültürün temsilciliğini yapan ve insanca yaşama, insan olmanın manevi unsurlarını kendilerinden toplayan göçmen Türkmen kitleleri arasındaki; ilim adamı, şeyh, derviş ve savaşçı insanların faaliyetleri sonucunda oluşan Türkleştirme hareketini içine almaktadır. 


Bilhassa, gelen göçmenlerin iskânında izlenen tutum, güdülen siyaset Anadolu'nun fethi kadar önemli sayılabilir. Sürgünler, parçalayarak iskân siyaseti ve bu arada kolonizasyon faaliyetleri Türkleştirmeye zemin hazırlaması bakımından üzerinde durulmaya değer görülmektedir. 

Ahiyân-ı Rum, Gâziyân-ı Rum, Abdalân-ı Rum ve Bâcıyân-ı Rum ile Alp-Gâziler adı verilen teşkilât mensupları Anadolu'yu manevi yapısıyla Türkleştiren unsurlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. Zaten, mutasavvıf derviş- 


18 e Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması 


ler de, bütünüyle bu fonksiyonu yerine getirmişlerdir. 
Sosyal hayatın içinden halkın kültür hamurunu yoğuran bu gruplar, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslâmlaşmasında askeri teşkilâtlardan geri kalmayan hizmetler ile ön safta yer almışlardır. 


Bu bölümün son kısmında da; yukarıda sayılan unsurların taşıdıkları ruh canlılığını, gönül zenginliğini ve taze imanı hangi kaynaktan almakta oldukları izah edilerek, Türkleştirmede takip edilen yol ve usul tesbit edilmeye çalışılmıştır. 


Her şeyden önce şurasını belirtelim ki, bu araştırmamızla bu konuda söylenmesi gerekenlerin söylendiini ortaya koyması bakımından hiç bir iddia sahibi degiliz. Eksiğimiz ve noksanımız da vardır. Anadolu'nun fethinde rol oynayan unsurları ortaya çıkarma gayreti içinde bulunduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bur- nun için de, araştırmamızda ancak Türkçe kaynakları gözden geçirebildiğimizi de eklemek isteriz. Belki de bunların içinde göremediklerimiz bile olacaktır. Birinci el kaynak niteliğindeki yerli ve yabancı kaynaklara da inerek, daha fazlasını bulmak imkânını ileride elde edersek kendimizi mutlu sayacağız. Aynı zamanda, bu araştırmamızın, neslimize, atalarının üzerinde yaşadıkları kendi yurtlarına yerleşmelerini öğrenmeleri ve bu konuda ilmi araştırma yapacaklara da bir ipucu vermesi bakımından dikkat çekme yönüyle önem arzettiğini belirtmeden geçemeyeceğim. 


BİRİNCİ BÖLÜM 
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ANADOLU'NUN 
ASKERİ VE SİYASİ FETHİ 


A) SELÇUKLULAR'DAN ÖNCE YAPILAN 
AKINLAR VE ANADOLU'DA DURUM 


Müslümanlardan önce Türk kavimlerinden olan Saka'lar ve Hunlar zaman zaman Anadolu'ya ayak basmışlardır. İslâm İmparatorluğu devrinde de, özellikle Abbasi halifeleri zamanında, İslâm orduları ile beraber, Müslüman olan Türk boyları Toros ve Fırat'ın dogu kısmında kalan bölgelerin fethine iştirak etmişlerdi. Bunlar, Emeviler ve onlardan sonra gelen Abbasiler'le beraber m.750'den itibaren Anadolu'yu da Marmara, Ege ve Karadeniz'e kadar açmak istediler. Her yıl yapılan kışlık ve yazlık gazalar, akın mahiyetini geçemedi. İstanbul kuşatmaları da bir netice vermedi. Anadolu çoğunluğu bakımından Bizans'ta kaldı. 


Hatta Abbâsiler'in hilafeti zamanında gazalara daha da önem verildiğini görüyoruz. “Suğür” denilen ve Müslümanların elinde bulunan Anadolu parçalarına Horasan ordusundan ve Mâverâünnehir'den getirilen İranlı ve bilhassa Türk birlikleri yollandı. “Halife Mehdi, Fergâne, Esbicab, Belh, Harezm, Herat ve Semer- 





1 ÖZTUNA, Yılmaz; Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi, 
IL, 54. 
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kand halkından yani, İranlılar ve Soğd'larla Türkler'den pek çok ahaliyi Anadolu'ya gönderdi.” Özellikle Türkler'in kahramanlık ve askerlik kâbiliyetleri bilindiği için, bu birliklerin ardı-arkası kesilmiyordu. Devamlı gönderiliyordu. Esasen o devirde Halife'nin “Hassa ordusu” da Türkler'den ibaretti. Böylece Türk birlikleri; Tarsus, Misis, Anzarba, Adana, Maraş, Hades (Göynük), Malatya, Amid (Diyarbakır), Meyyafârikin (Silvan), Ahlat, Malazgirt, Kalikalâ (Erzurum) gibi sınır şehirlerinde yerleştikleri gibi, aynı zamanda IX. asrın ilk yarısında bu bölgelerde Müslüman-Türk nüfusu oldukça kabarık bir duruma gelmişti. Bunların başında bulunan Afşın, Itakh (İtah), Mengücur, Fergâneli Ömer, Semerkandlı Hâris, Boğa, Vasıyf gibi Türk kumandanları Bizans'a karşı savaşları ile büyük şöhret yapmışlardı. 

Nitekim dokuzuncu asrın sonlarına doğru Halifelik, bütün birliklerini terhis ederek, yerine çoğunluğu Türklerden, bir kısmı da İranlılar'dan olmak üzere İslâm İmparatorluğunun ordusunu yeniden kurdu. Bu yeni kurulan ordunun Anadolu içlerine kadar akarak yeni yeni fetihlerde bulunduklarını görürüz. 

Busr'ul-Afşıni, Kayıoğlu Ahmet, Hakan, Munis, Burduoğlu Rüstem, Ebu Sâbit'it-Türki, Toganoğlu Ahmet gibi Türk kumandanlar, Sivas, Amasya, Niksar, Kayseri, Kolonya (Şarkikarahisar), Zamantı, Konya, Ereğli, Yalvaç, Bergama, Sard, Ankara, Ulukışla, Çankırı, Eskişe- 





2 YİNANÇ, M. Halil Türkiye Tarihi-Selçuklular Devri, Anadolu'nun Fethi, 19-20. 
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hir gibi Anadolu'nun bir çok şehrini geçici de olsa işgal ettiler, hatta yağmaladılar.* 

Fakat, bu durum uzun sürmedi. Çünkü, 924 tarihinden sonra Bizanslılar karşı taarruza geçtiler. 928 yılında Erzurum ve çevresini 934”'te de Suğür illerinden birinin merkezi olan Malatya'yı Müslümanlar'dan geri aldılar. 


Onuncu asırda Bizanslılar oldukça kuwetli görünüyorlardı. Bu devirde Hemedâniler'den Seyfü'd'devle, Bizanslılar'a karşı başarılar elde etti ise de, toprak kazanması mümkün olmadı. Hatta, 948'de Bizanslılar, Maraş'ı da Müslümanlardan geri aldılar. Bu arada bir çok Müslüman şehirlerinin Bizanslılar tarafından geri alınması ve Tarsus'ta üslenen Müslüman donanması- nın yakılmasıyla Bizanslılar üstünlüklerini devam ettirmiş oldular. Nitekim Bizanslıların bu üstünlükleri, Selçuklular'ın yakın doğuya inmelerine kadar devam etmiştir. 

Yine, bu arada, Bizans askerleri, Girit, Kıbrıs ve Gazianteb”i de işgal ettiler. Devrin büyük İslâm şehirlerinden sayılan Halep'e kadar girip, orayı da yağmaladılar. 
1030 yılına kadar, Adana, Tarsus, Diyarbakır, Antakya 
gibi büyük vilâyetleri de işgal eden Bizanslılar Van gölüne dayandılar. Bu bölgedeki Erciş, Malazgirt ve Urfa'da yine onların eline geçen şehirler arasında idi. 
Onbirinci yüzyılın başlarında Anadolu'da Müslüman- 





* YİNANÇ, M. Halil, age,, 21. 
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ların elinde ancak Güneydoğu Anadolu bölgesinin az bir kısmı kalmıştı.* 


Görülüyor ki, İslâm-Bizans mücadeleleri asırlarca sürmüştür. Aynı zamanda, bu mücadeleler, hem Anadolu'nun harab olmasına, nüfusunun azalmasına, fakirleşmesine, hem de bu sebeplerle medeni ve iktisadi bakımlardan gerilemesine sebep olmuştur. Dünya ticaret yollarını tamamiyle İslâmların ellerinde bulunması ve Anadolu'nun milletler arası ticaret yollarının dışında kalması gerilemeyi daha da arttırmakta idi. Ancak, onuncu asırda Güney'de Antalya ve Kuzeyde de Trabzon limanları gelişmiş, İslâm ülkeleri ile ticari münasebetleri arttıkça önem kazanmaya başlamışlardır. İç Anadolu şehirleri de birer uğrak yerleri haline gelmiştir. Fakat, bu şehirlerdeki Hristiyan halk fakir oldukları gibi kültürce de geriydiler. Bu durumda Anadolu'ya ilk gelen Türklerin göçebe oluşları, kültür bakımından gelişmemiş olmalarına rağmen, bu bölgede milli kültürlerinin kısa zamanda gelişmiş olmasında, yerli Hristüyan halkın önemli bir fonksiyonunun olamıyacağı sosyal bir gerçektir. 

Anadolu'nun Bizans yakasında medeni ve iktisâdi bir gerileme olurken, Toroslar ve Erzurum'un ötesin- de, Doğu Anadolu'da, İslâm dünyası ile vücuda gelen medeni, iktisadi ve ticari münasebetler sebebiyle, oldukça canlı bir hayatın mevcudiyetini görüyoruz. Hatta Orta Anadolu'ya nazaran göze çarpan bu üstünlük 





* YİNANÇ, M. Halil, age., 26-25. 
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on ikinci asırda, yani Selçuklu medeniyeti Anadolu'da yükselinceye kadar devam etmiştir. 


Anadolu'nun Hristiyan halkı dini ve sosyal bakımdan da iyi bir durumda değildi. Bizans İmparatorluğunun gütmekte olduğu Ortodoks siyaseti ötedenberi memnuniyetsizlik ve nefret uyandırıyordu. Bu siyaset yüzünden ilk İslâm fetihlerinde yakın Doğu Hristiyanları nasıl batı istilâsını kolaylaştırmışlarsa, Doğu Anadolu'daki Süryani ve Ermeniler, Orta Anadolu'daki küçük cemaatlerde; aynı şekilde Selçuk akınlarının yayılmasını durdurmaya çalışan Bizans'a yardımcı olmayarak Türk Fetihlerini kolaylaştırmışlardır. Aynı zamanda, Bizanslıların bu dini baskılarına mali tazyik, baskı ve zulümleri de ekleniyordu. Devletin vergileri artmış, arazi belirli şahıslarda toplanarak, bir toprak aristokrasi sınıfı meydana gelmiş ve halk da yavaş yavaş topraksız esir bir duruma düşmüştü.” 


Anadolu'nun etnik durumu ise, Rum ve Ermeniler'den teşekkül etmekteydi. Çoğunluğu Rumlaşmıştı. 
Yer yer de Hristiyan kültürünün kaynaştırdığı Yunan, Roma ve Bizans tesirine rastlanıyordu." 





3 “... Din hürriyetine kavuşmak ve araziye sahip olmak, sefaletten kurtulmak isteyenlerin Selçuklular'a sığınmalarını önlemek maksadı ile aristokrat zümrenin tedbir almaya kalkıştıkları bile görülmüştür.” Prof. Dr. 
Osman TURAN, Büyük Malazgirt Zaferi ve Anadolu Türk Destanı, İslâm Medeniyeti, II, Ağustos 1969, Sayı: 22, s. 34. 

4 TURAN, Prof Osman; agm., sh., 32-33. 
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B) SELÇUKLU DEVRİNİN ASKERİ VE SİYASİ FETİHLERİ 
İslâm dünyasının iç ve dış tehlikelerle karşı karşıya kaldığı bir devrede İslâmiyeti kabul eten Türkler, onbirinci asırda Selçuklu İmparatorluğunu kurmak suretiyle İslâm dünyasına yeni bir hava ve tazelik getirmişlerdir.” 


Selçuklu İmparatorluğunun hem sınırlarını genişletmek ve hem de dinlerini yaymak düşüncesiyle Bizans'a karşı, özellikle Anadolu'ya arka arkaya akınlar olmuştur. Bu akınların Sultan Tuğrul Bey, Sultan Alp Arslan ve Sultan Melikşah zamanlarında daha sistemli hale geldiklerini görüyoruz. 


I- SULTAN TUĞRUL BEY DEVRİNDE 
YAPILAN AKINLAR 


Azerbaycan'ın fethine görevlendirilen Prens Hasan ile Sultan Tuğrul Bey'in kardeşi Çağrı Bey ve Dâvud'un oğlu Yâküti, Azerbaycan'dan bir Bizans ülkesi olan Vaspurakan (Van havzası)'a geçerek akınlar yapmışlardır. Bu akınlardan birinde Prens Hasan ve arkadaşları bir pusuya düşürülerek şehid edilmişlerdir (1048) ." 

Bundan sonra Sultan Tuğrul Bey, Prens Hasan'ın intkamını almak üzere, Azerbaycan valiliğine tayin ettiği kardeşi İbrahim Yınal'ı Anadolu seferine görevlendirdi. Bu sırada Erran bölgesinde fetihlerde bulunan Kutalmışı da onunla birlikte Rum (Anadolu) gazasına 





5 TURAN, Prof Osman; adı geçen makale, 31. 
6 Prens Hasan, Tuğrul Bey'in amcası Musa Yabgu'nun oğlu olan bir 
prensdir. 
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gitmek üzere vazifelendirdi. İbrahim Yınal büyük bir ordu ile - Bizans kaynaklarına göre yüz bin-Anadolu'ya girdi (1049) .” Bu ordu, Bizans'ın otuz üç bin kişiyi bulan ordusuyla Pasin Ovasında yaptığı savaşta kesin bir netice aldı. Bizans ordusu her ne kadar önceden bastırdı ise de, sonradan dağıldı ve Selçuklu İmparatorluğunun, Bizans'la Anadolu'ya doğru akınlarında yaptığı ilk ciddi savaş, böylece, Müslüman-Türk kuwetlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır (18 Eylül 1049-Cumartesi). 


1054'te Tebriz ve Gence gibi büyük şehirleriyle bütün Azerbaycan, Selçuklu hâkimiyetine girmişti. Böylece Selçuklu sınırı, Kafkas dağlarına ve Doğu Anadolu'ya dayanmıştı. Tuğrul Bey'in bizzat idare ettiği bu akınlarda, Selçuklu ordusu Malazgirt kalesinin önüne kadar geldi. Fakat, kaleyi düşüremedi. Bu arada Sultan, Van gölü sahillerini de iyice taradı. Buradan Bağdad'a indi. Yanına Kutalmış Bey'i almıştı. Daha sonra Kutalmış Bey'i tekrar Anadolu'ya gönderdi. Bu sıralarda, Çağrı Bey'in oğlullarından-Alp Arslan'ın kardeşi-Yâküti Bey de kuvvetli bir ordu ile Anadolu sınırına gönderilmişti. 1057 yılında Yâküti Bey, Anadolu içlerine kadar ulaşan önemli bir akın yaparak, üzerine gönderilen Bizans ordularını bozguna uğrattı. Hatta, Prens Nikeferos Briyennos büyük bir ordu ile Kayseri ye gelmişse de, Türkler'in karşısında bozularak geri- ye dönmüştür.” 





7 KÖYMEN, M. Altay; “Anadolu'nun Fethi”, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Dergisi, ayrı basım, Ankara 1962, s. 93-94 

8 OZTUNA, Yılmaz; Başlangıcından Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi 
II. s., 36. 
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Türk tarihi bakımından bu akınların önemi, gelecekteki fetihlere zemin hazırlaması ve ileriki sahifelerde anlatılacak olan Anadolu'nun mânen feth edilmesinde kazanılan başarıların öncülerine, bu yerlere kadar gitme imkânlarını vermesi bakımından küçümsenmemelidir. Çünkü, bu akınlar aynı zamanda, Bizans'ın sadece gücünü değil, gelecekteki karşı koyma ruhunu da yıkmıştır. 


II- SULTAN ALP ARSLAN DEVRİ VE 
BÜYÜK MALAZGİRT ZAFERİ 


Amcası Sultan Tuğrul Bey'in ölümünden sonra, devletin başına geçen Alp Arslan devrinde de Anadolu akınlarını yine kardeşi Yâküti Bey idare etti. 1058 yılında Yâküti Bey, Kars çevresinde önemli bir şehir olan Ani kalesini kuşattıysa da alamadı. Daha sonra, Pasinlere, Van gölünün Kuzey ve Batı bölgelerine bir çok akınlar yaptı. 


Türk orduları, Fırat ve Murat ırmakları vadisinde batıya doğru ilerliyorlardı. Bu iki akar suyun birleştiği yerlere kadar yaklaşmaya muvaffak oldular. Bu arada, Erzincan ve Kemah şehirlerini de aldılar. Sonra Çoruh vadisi, yani Kuzeydoğu Anadolu bölgesinin uç kısımlarını taradılar. Nihayet Kelkit vadisine girildi. Şebinkarahisar alındı. Aynı yılda Türk kumandanlarından Dinar Bey'in şehit düşmesine rağmen fetihlere devam olundu. Malatya da fethedildi. Bu fetihler sonucunda Türklerin aldıkları sahalar otuz dokuzuncu boylama kadar ulaşmış oldu. 
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1064 yılında Sultan Alp Arslan, Anadolu sınırına 
geldi. Verdiği emir üzerine kardeşi Melik Yâküti, başta Van şehri olmak üzere, Van gölü çevresindeki kalelerin çoğunu fethetti. 1065 yılında ise Sultan, Ortadoğu- da iken orduları Urfa'yı tekrar kuşattılar. Hatta Antakya ve Halep yakınlarına kadar geldiler. Bu gazalara babasından ayrılarak, Alp Arslan'ın hizmetine giren Karahanlı Hakanı Tamgaç Han'ın oğlu da katıldı. 


a) Malazgirt Savaşı öncesi Anadolu'da Siyasi Durum 


İslâmın ilk devirlerinden itibaren Bizans, Suriye ve Lübnan sınırları zorlana zorlana Anadolu'ya dayandı. 
Onuncu asır başlarında Anadolu'nun doğu ve güneydoğu bölgelerini ele geçiren Müslümanlar XI. asrın başında bu bölgelerden çekilmeye, Bizans'ın karşısında gerilemeye başladılar. 


Nitekim Bizanslılar, 964'te Adana, Misis ve Tarsus'u 
alıp Müslümanları Kilikya'dan geri püskürttüler. 966 
yılında da Bizanslılar, Diyarbakır, Antakya ve Halep yöresine kadar geldiler. Hatta Van gölüne eriştiler. Böylece Bizans hakimiyeti tekrar Anadolu'ya yerleşirken, Van gölünün doğusuna ve Kafkas dağlarına kadar uzanmıştı. 


Müslüman devletlerin Bizanslılar karşısında eski hayatiyetlerini kaybetmeye başlamaları, aynı zamanda İslâm dünyasında önemli buhranlar doğurdu. Buna sebep de, İslâm dünyasında meydana gelen siyasi ve sosyal mücadelelerle çekişmelerdir denebilir. Bu durum- dan yararlanmak isteyen Bizanslılar, derhal müdafaadan hücuma geçtiler. Büyük İslâm bölgelerini istilâ ve hatta hilâfet merkezlerini bile tehdit eder duruma geldiler. 


İslâm âleminin iç ve dış tehlikelerle karşı karşıya kaldığı böyle buhranlı bir zamanda İslâmiyeti kabul eden Türkler, XI. asırda da Selçuk İmparatorluğunu kurdular. Yeni ve sağlam imanla İslâmiyeti müdafaa eden Türkler, bu imparatorluğun etrafında birleşiyorlardı. 


b) Malazgirt Savaşı Öncesi Selçuklular'da Siyasi Durum 


Yakındoğuda çeşitli soy ve sülâlelerin hâkimiyetleri- ne son vererek, siyasi birlik meydana getiren ve Sünniliğe aykırı akımları ortadan kaldırmak suretiyle mezhep mücadelelerine son veren Selçuklular, gittikçe kuwetlenmekteydiler. Siyasi bir teşekkül halinde gelişmekte olan bu Selçuklu devleti için, ilk olarak fethedilmesi lüzumu duyulan iki bölge vardı; biri Fâtimi halifelerinin idaresinde bulunan MISIR, diğeri de, Bizans'ın elinde bulunan ANADOLU... 

Bilindiği gibi, Mısır, Şiilik propagandasının merkezi idi. İslâm dünyasının birliği, selâmeti ve huzuru için de ciddi bir engel teşkil ediyordu. Nitekim Şiilerin, Sünni İslâm dünyası ile rekâbet iddiası içinde bulunduklarını kaynaklar kaydetmektedir. 


Anadolu ise, devlet olma yolunda önemli merhaleler aşan ve başlıca faaliyet noktası İslâm dini uğrunda savaş olan Selçuklu fetihlerine elverişli, müsait bir saha idi. Özellikle Anadolu, Türkler için başka yönlerden 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de câzip bir bölgeydi. Çünkü Anadolu yaylası, uzak bozkırlardan göç ederek, eski yurtlarına bir daha dönmemek üzere gelmiş, Selçuklular'ın hizmetine girmiş ve bu devletin şuurlu sevk ve idaresi altında Bizans sınırlarına yığılan Türkmenler için en uygun hayat şartlarına sahipti. Bu cengâver Türkmenlerin kahramanlık hisleri, İslâmiyet'in gazâ ve cihad idealleri ile de iyice gelişmişti. Yayla iklimi ve bol otlakları ile kendi yaşayışlarına son derece elverişli olan Anadolu'ya sahip ol- 


mak arzusu Türkmenler için çok normaldi. 


Selçuklu İmparatorluğunun gelişme çağını açan Çağrı Bey ile Sultan Tuğrul Bey zamanında Anadolu'ya bazı akınlar yapılmış, kilit noktaları zorlanmıştı. 
Fakat asıl mücadele Alp Arslan zamanında olmuştur. 
Alp Arslan, ilk önce Azerbaycan ve Erran bölgesindeki Bizans'a bağlı Ermeni, Gürcü ve Ahbaz hükümdarlarını mağlup etti. Tiflis, Ani, Kars gibi önemli stratejik mevkileri ele geçirdi. Böylece Orta Anadolu'ya doğru yapılacak olan akınlara yol açılmış oluyordu. 


Nitekim, bazı aşiret reisleri Selçuklulara bağlı olarak, güney sınırlarından Anadolu içlerine doğru akınlar yapmaktaydılar. Görünüşte bu akınlar, düzensiz ve yalnız zengin ganimetler elde etmek düşüncesiyle yapılıyormuş intibaını vermektedir. Aslında, bu akınlar kendilerine yeni bir yurt kazanmak zorunluluğu ile savaşan Türkmenlerin durumunu açıkça göstermektedir. Zaten, akıncıların gidecekleri yerler önceden kararlaştırılıyordu. Böylece de, önemli mevkiler, Bizanslıların dayanak noktaları, silâh ve cephane depoları 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bu akıncılar tafından önceden tahrip edilmiş oluyordu. 


Nihayet, küçük çapta, fakat aralıksız, yıllarca devam eden bu hazırlık devresinin tek gâyesi Anadolu'yu koparmak ve onu Türk yurdu haline getirmek idi. 


c) Malazgirt Savaşı Öncesi Bizanslılar'da Siyasi Durum 


Asırlarca süren İslâm-Bizans mücadeleleri, Anadolu'nun harab olmasına, nüfusunun azalmasına bunun yanında medeni ve iktisadi geriliğine sebep oldu demiştik. Bizans Anadolu'sunda bu şekilde medeni ve iktsadi çöküntü devam ederken, Doğu Anadolu'da İslâm dünyası ile meydana gelen siyasi, medeni ve ticari münasebetler sayesinde, oldukça ileri, canlı bir hayat vücuda geldi. 


Anadolu'nun yerli halkı dini ve sosyal bakımdan da iyi bir durumda değildi. Bizans İmparatorluğunun takip etmekte olduğu Ortodoks siyaseti öteden beri diger kavim ve mezhepleri imha gayesini güdüyordu. Bizans'ın bu dini baskılarına, mali tazyik ve zulümleri de ekleniyordu. 


1067'de Bizans İmparatoru X. Konstantinos Dükas'ın ölümü ile, onun üç oğlu adına, yerine geçen İmparatoriçe Eudoxia zamanında, Doğu Roma iç karışıklıklar içinde bulunuyordu. Sarayda menfaat esasına gö- 





9 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul 1969, s. 106-127; Kafesoğlu. Prof. İbrahim; Malazgirt Muharebesi Mad., MEB. İslâm Ansiklopedisi, C.7, s., 243. 
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re kurulan grupların yersiz müdahaleleri yüzünden sarsılan İmparatorlukta ordu iyice ihmale uğramıştı. 
Özellikle, eyaletlerdeki ve Anadolu'daki askeri birlikler parasız ve yiyeceksiz bırakılmışlardır. 1067 yılında Malatya'ya kadar gelen Afşin kumandasındaki Türkmenlere karşı duramamışlar ve onların Kapadoki- ya'nın merkezi Kayseri'ye hücumuna engel olamamışlardır. Kilikya çevresinde dolaşan Türkmenleri püskürtmek üzere gönderilen General Nikephoros Botaniates kuwetleri, savaş yapmadan dağılmışlardı. 


Türk akınlarının çoğalması ve hatta Bizans'ı müşkil durumda bırakması İmparatoriçenin, idarenin başına bir erkek geçirebilmek için evlenmesine sebep oldu. 
Kapadokia'lı asil bir aileden olup, Sardika dükalığı zamanında Peçenek'lere karşı parlak zaferler kazanan, fakat hükümet darbesi teşebbüsünden suçlu bulunup görevden uzaklaştırılmış olan Romanos Diogenes'le evlenerek onu 1068'de imparator ilan etti. Bu İmparatorun cesur, atılgan, askeri kaabiliyeti ve kendine güveni fazla olan bir kimse olduğunu yakınları methederek anlatıyorlardı. Bunun yanında mağrur ve memleketi sulha kavuşturmayı arzulayan bir İmparator olduğu kaydedilmektedir. 


Nitekim, Bizans İmparatoru'nun Türkler'in kesilmeden devam eden ve ülkesini sarsan akınlarına bir son vermek için 1068-1069 yılları seferlerine paralel olarak, 1070 yılında kendi yerine, Doğu orduları başkomutanlığına tayin ettiği General Manuel Komnenos'u görevlendirmişti. Görev belli ve açıktı. Türk 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akınları durdurulacak ve rastlanacak her Türk kuvveti yok edilecekti. Fakat, 1070'deki bu üçüncü seferde de bir şey yapılamadı. Hatta, Bizans komutanı Türk kuvvetlerine esir düştü. 


İmparator Romanos Diogenes'in bütün çabalarına rağmen, Türk akıncıları gün geçtikçe daha ileri bölgelere yayılıyorlar ve Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan hedefine biraz daha yaklaşıyordu. Burada önemli olan şudur ki, Türk akınları daima başarı ile sonuçlanıyor, Türkleri yok etmek veya hiç olmazsa geri püskürtmek gayesiyle harekete geçen Romanos Diogenes, plânlarını dahi uygulayamıyordu. Ansızın çıkıveren akıncılar sebebiyle yolunu ve plânını değiştirmek zorunda kalıyordu. Bu hâdiseler, Bizans İmparatorunu, Türk meselesini kökünden bertaraf etmeye zorladı ve bu niyetle 
13 Mart 1071'de yola çıktı. 


d) Malazgirt Savaşı Öncesi Malazgirt 


Malazgirt; ' h.359/m.970 senesinde Bizanslılar tarafından almış ise de, bunlar tarafından h.382/m.992 


10 





10 Malazgirt, Doğu Anadolu'da Muş vilâyetimize bağlı bir kazanın adıdır. 
Merkezi olan ve kendi adındaki ova dahilinde Murad ırmağının sol sahili yakınlarında, deniz seviyesine nazaran 1500 m. yükseklikteki küçük bir kasaba olup, Muş Karaköse yolu üzerinde il merkezine 121 
km. uzaklıktadır. Ova, tahıl ziraatine elverişli olup, buğday ve arpadan başka, darı, mercimek ve nohut ekilir; halkın bir kısmı da geçimini hayvancılıktan sağlar. Murad nehrine dökülen Tuzla çayının kenarın- da kurulan Malazgirt, eskiden yol bakımından ehemmiyetli bir dügüm noktası durumunda idi. Geçen asra kadar, şehir yüksek burçları bulunan surlarla çevriliydi. Şehrin iç kalesi doğuda olup, volkanik taşlarla yapılmıştır. XI. asırda ise, Malazgirt'in üç katlı suru vardı ve içme suyu da boldu. (Bk. MEB. İslâm Ansiklopedisi, Malazgirt Mad. C. 7, 
239) 
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den önce yeniden kaybedilmiş olmalı ki, bu yıl, Bizanslıların muhasara ettikleri şehirler arasında Ahlat ve Erciş ile beraber, Malazgirt de vardı. Fakat bunlar şehri ele geçirememişlerdir. Milâdi 1048-1049'da Sultan Tuğrul Bey'in kardeşi İbrahim Yınal'ın, Bizans arazisindeki gaza sahası içinde Malazgirt'in bulunuşu bu tarihten önce burasının Bizans'ın elinde bulunduğunu göstermektedir. 


Malazgirt'in bizzat Tuğrul bey tarafından kumanda edilen bir kuvvetin yaptığı muhasaraya karşı koyduğu kaynaklardan anlaşılmaktadır. Milâdi 1054-1055 senelerinde ise Malazgirt Bizanslılar'ın elinde bulunuyordu. 


Nihayet, 1070 yılının yazında Sultan Alp Arslan, Anadolu'ya geldi. Amcası Tuğrul Bey'in alamamış olduğu pek sağlam Malazgirt kalesini fethetti. Böylece Malazgirt kalesi Selçukluların eline geçmiş oldu." 


e) Savaş Hazırlığı ve Savaşın Sebepleri 


Malazgirt'in fethinden sonra Alp Arslan, güneye doğru yürüşüye devam etti. Buralarda Türkler tarafında alınmamış olan Dicle'nin yukarı kolları ile Murad suyu havzasındaki çeşitli kaleleri zaptettikten sonra, Meyyafârikin'e (Silvan) ve Âmid'e (Diyarbakır) geldi, Diyarbakır bölgesi hükümdarlarını da kendisine bağlayan Alp Arslan, gerinin emniyetini sağladıktan sonra, ordusuyla hareket ederek, Bizanslılara ait olan Tılhum 


11 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, s. 
125. 
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(Ergani yakınında) ve Süveyde (Siverek) kalelerini de zaptetmişti. Bundan sonra Suriye'ye inmek üzere Urfa kalesine yönelmiş ve kale önünde karargâh kurarak, burayı çevirmişti. Sekiz, on günlük bir kuşatmadan sonra sonuç alamıyacağını anlayınca kuşatmadan vaz- geçen Sultan, buradan Halep'e yöneldi. 


1071 yılı başında Fırat'ı geçerek Halep önüne geldi. 
Bu şehrin hükümdarı Emir Mahmud korkusundan sultanı karşılayamamıştı. Bu sebeple kale kuşatıldı. Fakat, Sultan, Müslüman kanı akıtmamak düşüncesi ile ancak bir gün, gösteri mahiyetinde korkutmak için hücumda bulunmuş ve hücumu durdurarak ablukayı devam ettirmekle yetinmişti. Sultan, “Rumlar karşısındaki bir sınır 


912 


şehrini kılıç ile fethetmekten korkarım” * diyerek burada da gâzâ ülküsünü açıkça belirtmiştir. Nihayet, Emir Mahmud, Oğuz kıyafetine girerek annesiyle birlikte kaleden çıkıp Sultanın huzuruna gelmiş ve kendisine bağlılığını bildirmişti. Bunun üzerine affedilerek tekrar Halep'teki hâkimiyetini, Selçuklu Sultanına bağlı kal- 


mak şartiyle devam ettirmesine izin verilmişti. * 


Sultanın Halep önlerinde bulunduğu bu aylarda Bizans İmparatorunun elçisi bir mektupla Alp Arslan'a gelmişti. İmparator bu mektubunda Malazgirt ve Ahlat'ın iadesine karşı Münbüç'ü vermeyi teklif etmekteydi, aksi halde büyük bir ordu ile hareket edeceğini yazıyor ve bildiriyordu. Sultan ise, Bizans elçisini çok sert 





12 TURAN, Prof. Osman; age., 127. 
13 TURAN, Prof. Osman; age., 127; YİNANÇ, M. Halil; Türkiye Tarihi 
Selçuklar Devri s. 70. 
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bir dille geri göndermişti. Bundan sonra da ordusu ile Suriye üzerinden Mısır'a gitmek üzere Halep'ten ayrılan Sultan, bir günlük bir yürüyüşle güneye doğru ilerlemişti. 

İşte, bu sırada, Romanos Diogenes'in, 1070-1071 kışında hazırladığı büyük ordusu ile Doğu Anadolu istikametinde ilerlemekte olduğu haberi geldi. Bu ordunun gerçekten büyük, belkide Bizans tarihinin en büyük ordularından birini hatta birincisini teşkil ettiği iddia edilebilir. Çünkü, İmparator Anadolu'yu Türk'lerden kurtarmak, Türk meselesini kökünden halletmek, hatta İslâm ülkelerini istilâ ederek, Selçuklu devletini yok etmek gayesiyle hareket ediyordu. Onun için, ordusunu Balkan vilayetlerinden, Bitinya, Kapadokia, Kilikya, Trabzon ve Ermeni bölgeleri halkından başka Slav (Rus), Bulgar, Alman (Got), Frank, Gürcü, Hazar, Peçenek, Uz (Oğuz) ve Kıpçak ücretli askerlerinden teşkil etti. Şark Müslüman ve Hristiyan kaynakları bu ordunun sayısını 200. 000 ile 600.000 arasında gösterirler. Bu ordunun yine, mübalâğalı olmakla beraber mancınıkçı, çarkçı, lâğımcı, kazancı, arabacı v.b. teknisyenlerinin de 100.000 kişiyi bulduğu, silah ve malzeme taşıyan arabaların 4000, kumandan ve subay sayısının 30.000'e ulaştığı, altın, gümüş ve hazinelerin ise sayısız olduğu yazılmaktadır. Hafif süvari kuvvetlerinden bir kısmını teşkil eden Uz'ların on beş bin kişi olduğu rivayeti de kayda değer. Ordusunun büyüklüğünden mağrur olan İmparator, zaferden şüphe etmiyerek, yalnız Anadolu'yu kurtaracağına değil, İslâm ülkelerini de alacağına inanıyordu. Irak, Suriye, Horasan ve Rey 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valiliklerini bile kumandanlarına önceden vâdediyordu. Camiler yerine, kiliseler inşâ ettirmeyi de hayal ettüği rivayet edilmektedir." 


İmparator, bu muazzam ordusu ile 13 Mart 1071 günü, İstanbul'dan hareketinden önce, Türkçe Selçuknâme'ye göre Ayasofya'ya giderek büyük bir dini âyinde dua ettikten sonra yola çıkmıştır. Bu ordu, Eskişehir'i geçip Kızılırmak vâdisini takip ile Sivas'a ulaştıktan sonra, buradan Erzurum'a geçmiştir. 


Sultan Alp Arslan, Şam'a doğru giderken Bizans İmparatorunun ordusuyla Doğu Anadolu'ya doğru ilerlemekte olduğu haberini ve bu arada, Batı Anadolu'dan dönen Selçuklu akıncı kumandanı Emir Afşın'ın “Anadolu'da ciddi bir mukavemet unsuru kalmadığı” anlamındaki; “İşte Rum ülkelerini istilâ edip büyük bir ganimetle döndüm. Rumlar bizimle savaşacak kudrette değildirler” raporunu alır almaz geri döndü. (7 Nisan 


1071). Fırat'ı geçip Diyarbakır yolu ile Ahlat'a yöneldi. 


Bizans İmparatoru ise, Erzurum'da kendisine iltihak eden Şark Kuvvetleri komutanı Ermeni Basil'den, Alp Arslan'ın korkusundan Irak'a çekildiği haberini aldı. Burada İmparator, bir kısım kuwet ayırarak Gürcistan'a gönderdi ve arkasını emniyete almayı düşündü. 
Sicilya'da Araplara karşı savaşlarda şöhret kazanan Ursel ile Tarkhaniotes kumandasında 30.000 kişilik bir öncü birliğini de Malazgirt ve Ahlat üzerine gönderip, onlara yolları açarak, erzak hazırlamak ve tahribat ya- 





14 TURAN, Prof. Osman; age., 133; KARATAMU, Selâhattin; Türk Silâhlı Kuvvetler Tarihi Malazgirt Meydan Muharebesi, 129. 
15 TURAN, Prof. Osman; age., s., 127, 133. 
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parak Sultan'ın dönüşünü önlemek görevini verdi; kendisi de arkadan büyük ordusu ile harekete geçti. 
Bu arada, yolu üzerinde çok az muhafızın koruduğu Malazgirt kalesini alan İmparator büyük bir gurura kapıldı. Hattâ büyük zaferin kendisini beklediğini görür gibi oldu... 


f) Malazgirt Meydan Muharebesi ve Geçirdiği Safhalar 


Büyük Selçuklu Sultanı, Bizans İmparatorunun Malazgirt'e geldiğini haber alınca, buraya hem çabuk gelebilmek ve hem de daha iyi hazırlanmak için yolunu değiştirmişti. Halep'de harp hazırlıkları yapan Alp Arslan, Malazgirt'in düştüğü haberi gelince de yürüyüşünü hızlandırdı. Bu cebri yürüyüş sırasında pek çok at, deve ölmüş ve Fırat nehri geçilirken de bir kısım ağırlıklar yok olmuştu. Bunun yanında orduda yiyecek sıkıntısı da vardı. Bu sebeplerden dolayı Alp Arslan, ordudaki yaşlı askerleri terhis etti. Az sayıda, fakat genç ve dinç bir ordu ile Ahlat'a geldi. Ahlat'ta; her ihtimale karşı, devletin birliğini korumak, diğer yerlerde çıkması muhtemel karışıklıkları önlemek ya da harp sahâsına taze kuvvetler göndermek üzere, Veziri büyük ilim ve devlet adamı Nizâmu'-Mülk'u karısı ve çocukları ile 


birlikte Hemedan'a gönderdi." 


Ayrıca Bizans ordusunun durumunu öğrenmek maksadı ile de, bir süvari birliğini ileri sevketmişti. 


16 TURAN, Prof. Osman; aynı eser, s., 134; YİNANÇ, M. Halil, Türkiye 
Tarihi Selçuklular Devri, s. 70. 
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Alp Arslan, Türk üssü durumunda olan Ahlat'a geldiği zaman, Bizanslı Tarkhaniotes ve Ursel kumandasındaki Bizans öncü kuvvetleri de bu şehre doğru ilerliyorlardı. Anadolu gazalarında çok şöhret kazanan ve Ahlata dönmüş bulunan Sanduk kumandasındaki Selçuk öncüleri bunları baskına uğratarak Malatya yönüne karçırttılar. Önlerinde götürdükleri büyük bir haç, ele geçirildi. İslâmın Halifesine iletilmek maksadı ile Hemedan'a Nizâmu'l Mülk'e gönderildi. Sultanın henüz gelmemiş olduğunu sanan İmparator, keyfiyeti öğrenmek istedi. Ermeni kumandan Basil, bunların Ahlat garnizonunda bulunan Türk askerleri olduğunu söyledi ve bir kıta asker ile onların üzerine yürüdü. Fakat, bu kıta tamamiyle imhâ ve esir edildiğinden, durumunu İmparatora haber verecek bir kimse kurtulamadı. Romanos Diogenes, Malazgirt'i tahrip ederek halkın bir kısmını öldürürken Alp Arslan da Ahlat'tan yukarı ilerliyor ve iki ordu uzaktan birbirini seyrediyordu. Kaynaklara göre her iki ordu, Malazgirt-Ahlat arasında Rahva ovasında, 
Murat suyunun bir kolu üzerinde yer alıyorlardı. 24 
Ağustos günü, Ahlat'tan buraya gelen Selçuklu ordusu sekiz-on kilometrelik bir mesâfe içinde, Bizans ordusu ile karşı karşıya yer almış bulunuyorlardı. 

O devirde yaşayan güvenilir bir Ermeni yazarı; “Sultana âit diğer kuvvetlerin birleşmesi mümkün olmadığından”" 
olduğuna işaret etmek istemiştir. Yukarıda kaydettiği- 


ifâdesi ile Selçuklu ordusunun sayısının az 


miz katılmalarla birlikte, ancak, 50.000'den pek fazla 





17 TURAN, Prof. Osman; age., s. 135. 


Anadolu'nun Askeri ve Siyasi Fethi e 41 


olmayan bir kuvvetin mevcud olduğu gerçeğinde kaynaklar birleşmektedirler. Alp Arslan'ın yanında; Sav-Tekin, Afşın, Gevher-Âyin, Tarang, Sanduk ve Ay Tekin gibi büyük Türk kumandanlar bulunuyordu. Afşın ile birlikte bu devir gazalarında şöhret kazanan Ahmed Şah, Dilmaçoğlu Mehmet ve Tutuşoğlu'nun da bu savaşta bulunduklarını tahmin etmek mümkündür. 


İki ordu arasında kuvvet farkı çok fazla olmasına rağmen, Bizans ordusu, din, milliyet ve ideal bakımından çok âhenksiz ve hatta birbirine düşman unsurlardan meydana gelmişti. Nitekim daha ilk çarpışmada Tarkan'ın kaçmış olması ve bundan endişelenen İmparatorun, diğer kumandanlarından bağlılık ve doğruluk yemini alarak, onları tekrar valilik vaadleri ile tutmağa çalışması da bu durumu açıkça göstermektedir. 


Buna karşılık Selçuklu ordusu, çok âhenkli ve mütecânis, başlarında büyük zaferler kazanmış genç ve kudretli bir Sultan ile tecrübeli kumandanlara sahip idi. 
Hepsi Türk-İslâm mefküresi uğrunda birleşmiş ve mağlâbiyet hâlinde âkibetin büyük tehlikelerle dolu oldurgunu kavramış askerlerdi. Aynı zamanda, müşterek gazâ fikri ve Anadolu'yu ele geçirmek gâyesi onları birleştiren unsarlardan biri olmuş idi. Anadolu'ya yöneltilmiş yıpratma seferleri devâmınca dâima teşebbüsü ellerinde tutmuş ve bu akınlarda iyice pişmiş olan Türkmen birlikleri, son hesaplaşma saatlerinde de duruma tamamen hâkim bulunuyorlardı. Buna rağmen aradaki büyük kuvvet farkı sebebiyle Sultan ve askerlerinin endişeleri devam ediyordu. Bu sebeple, şehitliği göze 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alan Alp Arslan, kendisinden sonra Melik-Şah için ordusundan sadâkat istemiş; devlet merkezi ve devletin geleceği için Nizâmu'-Mülk'ü göndermiş ve tedbirler aldırmıştır. Bu endişe dolayısıyla Sultan, halifenin elçisi İbn Muhallebân ile birlikte Sav Tekin'i İmparatora göndererek sulh teklifinde bulunmuştur. 


Gerçekten, bazı sadâkatsızlık belirtilerine rağmen, kuvvetine mağrur olan İmparator, Sultan'ın elçilerine kaba bir muamelede bulundu ve sulh tekliflerini de reddetti. Sultan teklifinde, dâimi bir barış ve iki devlet arasında dostluk kurulmasını ileri sürüyordu. Bu teşebbüsü ile Sultanın, hem düşümanının durumunu öğrenmek istediği, hem de Bizans ordusunu elçisi Sav-Tekin'e komutan gözüyle keşfettirdiği rivayeti de vardır. 


İmparator Diogenes, teklifi reddederken, diplomasiye yakışmayan ifadeler kullanmaktan çekinmemiştir. 
Nitekim, elçilere Sultanın nerede teslim olacağını ve derhal çadırlarını söküp uzaklaşmasını söylerken, karşısındakini küçük görür gibi bir tavır takınmıştır. Hatta başka rivâyetlere göre İmparator; “İsfahan mı daha güzeldir, Hemedan mı? Bana ondan haber verin” diye sorar. İbn Muhallebân, “İsfahan” cevabını verir. İmparator; “Hemedan'ın soğuk olduğunu öğrendik. Biz İsfahan'da, hayvanlarımız da Hemedan'da kışlar” ifadesi ile grurunu açığa vurur. Türk elçisi Sav-Tekin dayanamıyarak “Hayvanlarınız orada kışlar, ama sizin nerede kışlayacağınızı bilemem,” tarzında çok ciddi ve manâlı bir karşılık verir.” 
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Alp Arslan 24 Ağustos 1071 Çarşamba günü, red cevabını alınca çok üzüldü ve artık kaçınılmaz hâle gelen çarpışma için hazırlıklarını tamamlamaya girişti. 


Her iki ordu da harbe hazırlanmaya başladılar. Romenos Diogenes'in ordusunda bir birliğin mevcud olmadığına işaret ettik. Ayrıca, kumandanları arasında da zaferi arzulayanlar pek fazla değildi. Hatta, moral bakımından da, oldukça endişeli bir durumda bulunuyorlardı. 


Bunun yanında, Türk birliklerinin arasında tam bir anlaşma vardı. Türk ordusu, plana ve kumandanının emrine göre hareket etmesini iyi biliyordu. Hepsinin gayesi, düşüncesi, mefküresi birdi... Bu bakımdan, Türk ordusunun maneviyatı çok yüksekti. Hatta, Sultanın İmamı, Buharalı Muhammed b. Abdü'l-Melik; “Ey Sultan! Sen, Allah'ın zafer vadeylediği İslâmiyet uğrunda cihad yapıyorsun; bütün Müslümanların minberler- de sana dua ettiği cuma günü savaşa giriş... Ben, Allah'ın zaferi senin adına yazdığına inanıyorum” ” deyip, Alp Arslan'a bir müjde gibi gelen sözleri söylemişti. 

İslâm dünyasının kaderi ile yakından ilgili olan bu meydan muharebesi için de, İslâmın Halifesi bütün İslâm memleketlerinin camilerinde okunmak üzere, aşagıdaki dua ve hutbe metnini her tarafa göndermişti. 

“Allahım! İslâm sancağını yükselt ve İslâm'a yardım et, Şirkin başını ezmek ve kökünü kazımak suretiyle onu mahvet, Sana itaat için canlarını fedâ edip, kanlarını sana kul- 





19 Ahbâru'd-Devleti's-Selçukıyye, 34-TURAN, Prof.Osman; Selçuklular 
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luk için esirgemeyen mücahidlerini, onları kuvvetlendirerek yurtlarını emniyet ve zaferle dolduran yardım ve inayetini ordularından esirgeme... Mü'minler'in Emiri'nin açık bir delili olan Şahinşâhü'l Azâm'ın senden dilediği yardımı esirgeme ki, o, bu sayede hükmünü yürütür, şânını yayılır kılsın ve zamanın güçlükleri karşısında kolayca yerinde tutunabilsin. Senin dinini şerefli ve yüce tutabilmek için, onu, lütufkâr ve her zaman devlete tesir icrâ eden desteğinden mahrum etme. Onun kâfirlerin karşısındaki bugünü yarınına da yetsin. Ordusunu meleklerinle destekle, niyet ve azmini hayır ve başarı ile sonuçlandır. Çünkü o, Senin rızan için rahatını terketti. Malı ve canı ile Senin emirlerine uymak gâyesiyle, Senin yoluna düştü. Çünkü Sen: “Ey iman edenler! Elem verici bir azabdan sizi kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve Peygamberlerine imân- da sebat eder, mallarınızla, canlarınızla da Allah yolunda çarpışırsınız. Bu sizin için eğer bilirseniz, çok hayırlıdır” buyuruyorsun. Senin sözün hak'tır. Rabbim; o, nasıl Senin davetine uyup şeriatının korunmasında gevşeklik gösterme- den emrine icabet etmiş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak dinine hizmet için geceyi gündüze katmışsa, Sen de ona zafer kısmet eyle, dileklerinde ona yardımcı ol, kaza ve kaderini onun için iyi tecelli ettir. Onu öyle bir koruyucu ile kuşat ki, düşmanların her türlü kinlerini defetsin ve lutfunla bu koruyucu onu en sağlam ellerle korusun. Yapmak istediği her işi ona kolay kıl. Tâ ki, onun mukaddes cihadı zaferden ışık alsın. Ve şirk zümresinin, hak yollarını görmeyip sapıklıkta gözleri yumulsun. 
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Anadolu'nun Askeri ve Siyasi Fethi e 45 


Ey müslümanlar! Doğru bir niyet, dürüst bir azim ve Al lah'tan korkan temiz kalplerle ve ihlâs bahçesinden kısmet alan inançlarla onun için Rabbimize yalvarıp yakarınız. 
Çünkü, noksanlardan beri olan Yüce Allah, şöyle buyuruyor: 

“Ey Muhammed (5.a.s.); onlara, dualarınız olmasa Rabbim size niçin değer versin, de.” 

Onun, güçlü kuvvetli olarak düşmanlarını mahvetmesi, sancağını yükseltip zaferlerin en son derecesine erişmesi ve gayesine ndil olması hususunda Allah'a dua ve niyazda bulununuz. 

Allahım! onun bütün güçlüklerini kolaylaştır ve şir- ki, onun önünde boyun eğdir.”” 

Bütün İslâm dünyasında okunan ve samimiyetle açılan ellerle ilahi bir makama yükselen bu duânın, Selçuk ordusunu ne derece heyecanlandırdığı ve şevklendirdiği tahmin olunabilir. 


Alp Arslan'ın davranış ve hareketleri de bu manevi havayı kuvvetlendirmekte ve devam ettirmekte önemli bir faktör sayılabilir. Zira O, Çarşamba günü red cevabını alınca, ordusunu pusulara yerleştirdi; bütün tâbi- ye tedbirlerini aldı ve düşmanı gözlemeye geçti. Perşembe günü Cuma sabahına kadar tekbir sesleri, davul, boru, haykırma vb. gürültüler ve ok yağmuru ile Bizans askerleri uykusuzluk, korku ve şaşkınlık içinde bırakıldı. 





21 Kur'ân-ı Kerim, Furkân Suresi, 77. 
22 Ahbâru'd—Devleti's-Selçükiyye, s., 33-34; KARATAMLU, Selâhattin; 
Türk Silâhlı Kuvvetler Tarihi Malazgirt Meydan Muharebesi, 133—134. 
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26 Ağustos 1071 Cuma sabahı her iki ordu da harp 
nizamına girmişti. Mevzilerin arası bir fersah kadardı. 


Türkler, savaş öncesi bir kere daha sulh teklifinde bulunmak âdetindedirler. Sultan Alp Arslan da sulh teklifinde bulundu, ama, bu teklif Romanos Diogenes tarafından onun korkaklığına verilerek yine reddedildi. Hatta Romanos Diogenes daha da ileri giderek sulh müzakerelerine ancak Rey'de başlanabileceğini bildirdi. Artık savaş kesinleşmişti. Cuma namazı kılındıktan sonra Alp Arslan beyazlar giyindi. Atından inerek secdeye kapandı: 


“Ya Rabb! Seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. 


Ey Rabbim! Niyetim hâlistir, bana yardım et; sözlerimde hilâf varsa beni kahret. Eğer kalbimdeki düşüncelerimi bu dilimle söylediğim sözlerime uygun bulursan düşmanlara karşı yaptığım bu ahad'da benden yardımını esirgeme, her müşkili bana kolay kıl.” duası ile kuvvetli imanının icabını yerine getirerek başını kaldırdı. Sonra da beylerine ve askerlerine bu iman ve kahramanlığının yüceliğini gösteren şu hitâbede bulundu: 


“Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur; emir ve kader tamamiyle O'nun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz. ” Bu yürekten ve heyecanlı sözleri üzerine bütün askerleri Sultan'a: “Aslâ, emrinden ayrılmayacağız.” karşılığını verince, hep birlikte ağlaştılar ve muharebenin sonucundan endişeli oldukları için de, son ayrılış olması ihümali ile helâllaşıp, vedalaştılar.” Sultan atının kolonlarını sıktı ve eski bir âdete göre de atının kuyruğunu bağladı. Elindeki ok ve yayını bırakıp, kılıç ve topuzunu aldı. Bütün askerleri de aynı şeyi yaptılar. Atına binen bu büyük ve kahraman kumandan, şu son vasiyete 


benzeyen hitabede bulundu. 


“Ey Askerlerim! Eğer şehid olursam, bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman rühum göklere çıkacaktır. Melik-Şâh'ı yerime tahta çıkarınız ve ona bağlı kalınız. Zaferi kazanır sak, önümüzde çok hayırlı günler olacaktır.” 


Bu arada Bizans ordusunda da dini merasimler yapılmaktaydı. Nihayet savaş öğleden biraz sonra başladı. 
Türkler, Allah, Allah diyerek tekbir sesleri, kös ve boru gürültüleri yanında haykırmalarla harekete geçiyor ve düşmanı hücuma kışkırtıyorlardı. Gerçekten de kuvvet azlığı dolayısıyle hücumun düşman tarafından yapılması plâna göre tahrik edilecek ve ilerlediği takdirde Tarkan'ın kumandasında pusulara yerleştirilen mürhim bir kuvet arkadan saldırarak Bizans ordusunu şaşkına çevirecekti. 


Bizans ordusunun sol kanadında Anadolu birliklerinin başında Aliates, sağ kanadında Nikephoros Bryennios idaresindeki Rumeli kuvvetleri, merkezinde de İmparator vardı. Andronikas da ihtiyat kuvvetlerinin başında bulunuyordu. Bizans ordusu siperlere yerleşmiş klâsik kütle muharebesi için hazırlanmıştı. 


24 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular Tarihi, 138. 
25 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular Tarihi, 139. 
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Türk ordusu dört kısma ayrılarak bize büyük zaferler kazandırmış olan Turan taktiğine göre savaşa hazırlanmıştı. İki grup muharebe sahasının yanlarındaki tepelerde gizlice pusu kurmuş, düşmanı arkadan çevirmekle görevlendirilen üçüncü grup da uygun yerlerde mevzilenmişlerdi. Alp Arslan'ın kendisi de Romanos Diogenes'in karşısında yer almıştı. 


İlk olarak Türk merkez kuwvetleri, okçuların koruyuculuğu altında, hücüma geçti. Bu az denecek kuvvetü, bir anda ezmek hevesine kapılan Diogenes, bütün ordusu ile karşı taarruza kalktı ve yavaş yavaş çekilmege başlayan Türkleri takip etti. Böylece iki tarafın gürültüleri ve toz, duman birbirine karışarak tarihin bir dönüm savaşı başlamıştı. Türklerin burada da mahâretle uyguladıkları sahte bir hücümdan sonra, sahte ric'at (dönüş) hareketi de başarıya ulaşmıştı. Selçuklular kuvvet azlığını bu taktikleri ile gideriyorlar; saf halinde yapılan klasik muharebeye yanaşmıyor ve bunda muvaffak oluyorlardı. Nitekim; Rumlar ilerleyince pursularda bulunan Türk kıtaları arkadan âni bir saldırşa geçerek düşmanı birden şaşkınlığa düşürdüler. Tam bu sırada Bizans ordusunun iki kanatlarının uçlarında- ki “Uz ve Peçenek” süvarileri, evvelce bildirdikleri ve kararlaştırdıkları üzere, Müslüman ırkdaşlarının safına geçtiler. Bu hadise, Bizanslıları büsbütün şaşırttı ve ce- 


saretlerini kırdı. * 
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g) Malazgirt Meydan Muharebesinin Sonucu ve Bizans İmparatoru 


Alp Arslan'ın ustalıkla ve başarı ile tatbik ettiği sahte ric'at başarıya ulşamıştı. Buna karşılık ordugâhın- dan hayli uzaklaşmış bulunan İmparator, akşama doğru pusuların bulunduğu mahalle kadar gelip dayanmış idi. Romanos Diogenes tuzağı fark ettiği zaman artık işişten geçmiş bulunuyordu. 

Türk ordusuna umümi hücum emri verildiği zaman hatasını anlayan İmparator geri dönmeye çalıştı ise de, Bizans ordusu cepheden, yanlardan ve düşman ordurgâhı istkâmetinde sarkan süvariler ile geriden sarılmış ve dar bir çember içine alınmış bulunuyordu. 


İhtiyat kuvvetleri kumandanı Andronikos, İmparatorun neticesiz ve faydasız çekilme gayretini, etrafındakilere bozgun şeklinde aksettirerek, firara teşebbüs etmiş ve buradaki Ermeni birliklerinin uzaklaşmasına sebep olmuştu. 


İmparator, ordusunun dağılmakta, buna karşılık ise Türk askerlerinin şevkle, cesaretle ve sür'atle saldırmakta olduklarını deşhetle görüyordu. O, ilk bozguna uğrayan sağ kanada, sol kanattan yardım yetiştirmeğe çalışıyordu, ama muvaffak olamıyordu. 

Alp Arslan ise, savaşı bizzat idare ediyor, birlikleri yokluyor ve hatta bazen de çarpışmalara katılıyordu. 
Sultanın bu atılganlığından endişe duyan Aytekin, Sultanın önünde yer öperek, “Müslümanlara acımasını ve vücudunu korumasını” kendisinden rica ediyordu. 


Bu kargaşalık içerisinde İmparatorun karargâhına 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ve hazinelerine doğru çekilmeğe başlaması ise tam bir dağılışa ve şaşkınlığa sebep oldu. Bununla beraber İmparator, kahramanca döğüşmekten de sakınmadı. Yeri geldikçe kılıcını kullandı. Selçuklu askerleri Bizans ordusunu kaçmaya mecbur ettiler. Böylece tamamiyle yalnız kalan İmparator, esir düşünceye kadar elinde kılıç çarpışmaya mecbur olmuştur. Nihayet elinden yaralanan İmparator, elbiselerinden ve başındaki tolgasın- dan tanındı. Bir ok isabeti ile de atı kendisi ile beraber yere yıkıldı. 


Ve nihayet, Cuma günü öğleden sonra başlayan savaş böylece, akşama kadar devam etmiş ve İmparator maiyetiyle birlikte esir edilmiş, Sultanın huzuruna getirilmişti. Karanlık basıncaya kadar da Bizans ordusu tamamiyle imha edilerek, kaçanlar da geceleyin takip edilmişlerdi. 

Bütün kaynakların ittifaklarına bakılırsa savaş oldukça şiddetli olmuştur. Bizans askerlerinin büyük bir kısmı öldürülmüştür. Bu duruma göre, Malazgirt Meydan Muharebesinin bir imha muharebesi vasfını taşıdığı söylenebilir. Elde edilen ganimet ise haddinden fazla olmuştur. 

Netice Türkler'in lehine olmuş, Yüce Allah, zaferi Müslüman-Türk akıncılarına nasip kılmıştır. 

Böylece, gece de devam etmesine rağmen savaşın sonucu erkenden belli olmuştu. Ertesi sabah ise esir, ölü ve firari olarak Bizans ordusunun ortalıktan silinip gittiği görüldü. 


İmparator ve erkânı da esirler arasında bulunuyorlardı. İmparatorun esir edilişi hakkında kaynaklarda dikkate değer rivayetler yer almaktadır. Harbin sonuna doğru Türk askerlerinden birinin öldürmek gayesiyle üzerine saldırmasına etrafındakilerin müdahale ederek, “öldürme, bu meliktir”” demeleri üzerine, Şadi adındaki bu Türk askeri İmparator ve maiyetini kendi çadırına getirmiştir. 


Alp Arslan'a İmparatorun da esir edildiği haber verildiği zaman, kendisi buna inanamamıştır. Bizans'a giden elçi heyetinde bulunanlar tarafından tanınmış olmasına rağmen tereddüt devam etmiştir. Fakat, esir Bizans generallerinin ve özellikle öncüler ile birlikte ilk defa esir edilen Basilakis'in gösterdiği hürmet ve itibar şüpheleri gidermiştir. Nihayet Romanos Diogenes huzura getrildiği zaman Sultan onu kucaklaşmış ve: 


“İmparator! Müteessir olmayınız; insanların mâceraları böyledir. Size esir değil, büyük bir hükümdar muamelesi yapacağım.” sözleri ile onu teselli etmiştir. 
Sultan, İmparatora özel bir çadır kurdurttu; hizmetçiler verdi ve şerefli bir misafir gibi ağırladı. Alp Arslan, böylece esir olarak bulunan bu düşmanına karşı, merhamet, itidal ve insanlık duygularının en güzel örneğini göstermiş bulunuyordu. 


* * # 


Kaynaklarımızda kaydedildiğine göre; Sultan ile İmparator arasında sohbet sırasında aşağıdaki tarzda tarihi bir konuşma cereyan etmiştir. 
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Sultan Alp Arslan: 


“— Dostluk kurmak üzere sana Halife'nin elçilerini göndermedim mi? Fakat sen dostluktan kaçındın. Sana düşmanlarımın iadesini istemek üzere Afşın ile elçi göndermedim mi? Fakat, reddettin. Daha dün akşam sana adam göndererek, dönmeni rica etmedim mi? Fakat sen; “Para sarfettim, büyük bir ordu topladım, buralara kadar geldim, aradığımı yakaladım. Ülkelerime yapılanı İslâm ülkelerine yapmadıkça nasıl dönerim?” dedin. Serkeşliği- nin neticesini nasıl buldun?” Bu son sözüyle, ayaklarında zincirler ve boynunda lâleler ile, önünde duran İmparatorun bu hâlini kasteden Sultan'a cevaben Romanos Diogenes şöyle demiştir: 

— Ülkelerini almak için türlü kavimlerden mürekkep askerler topladım, paralar sarfettim, Memleketim ve kaderim elindedir. Bu durumda önündeyim. Tevbih ve tekdiri bırak, ne istiyorsan onu yap! 


Sultan: 

- Zaferi sen kazansa idin, bana ne yapardın? 

İmparator: 

— Sen böyle, benim ve adamlarımın lütfuna terkedilmiş olsaydın, ya başını kesmelerini, yahut bir darağacına asmalarını emrederdim. 

Sultan, kendi kendine: 

— Ah, vallahi doğru söyledi. Bundan başka türlü konuşsaydı yalan söylemiş olurdu. Bu adam akıllı, mert bir adamdır. (Bu sebeple) katli câiz değildir. (Sonra yüksek sesle): Sana ne yapacağımı zannediyorsun? 
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İmparator: 

— Üç şık vardır: Birincisi, beni öldürürsün, ikincisi, üzerine yürümekten bahsettiğim ülkelerinde zaferini göstermek üzere beni şehir şehir dolaştırırsın, teşhir edersin. Uçüncü şıkka gelince, yapmıyacağın için söylenmesinde bir fayda yoktur. 

Sultan: 

— Bu nedir? 

İmparator: 


— Affedilmem. Takdim edeceğim paraları kabul etmen, aramızda dostluk kurulması, beni dost edinmen, beni bir kölen, kumandanlarından biri ve Rüm'da bir nâibin olarak memleketime iâde etmen. Zira, beni öldürürsen sana bir faydası olmaz; benim yerime başka birisini tahta geçirirler. 

Sultan: 


— Ben Allah'a, muzaffer olursam, sana iyi muamele yapacağımı ahdeylemiştim. Allah, iyilik düşünenlerin arzularını kabul eder. Bu sebeple, hakkında aftan başka bir şey düşünmedim. 

* X 

Bu konuşmalar sonunda yapılan anlaşma gereğince Bizans İmparatoru şu hususları kabul ve taahhüt etmiştir: 

1— İmparator, şahsının serbest bırakılması karşılığında 1.500.000 dinar ödeyecek, 


2— Ayrıca Selçuklu İmparatorluğuna her yıl 360.000 
dinar verecek, 
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3— İmparator, ihtiyaç duyulduğu zaman istenildiği kadar Rum askerini Selçuklu İmparatorluğunun yardımına gönderecek. 


Şartların bunlardan ibaret olduğunu zanneden Bizans İmparatoru, yerine başka birisinin tahta çıkarılmasından önce yola çıkmasına müsaade etmesini Selçuklu hükümdarından rica etmiş, böyle bir şey vâki olduğu takdirde, taahhütlerini yerine getirmeye muktedir olamıyacağını hatırlatmıştır. Fakat, Alp Arslan: Müslümanlardan yeni aldığı, Antakya, Urfa, Menbüç ve Malazgirt'in iâdesini ve Bizans elinde esir bulunan Müslümanların serbest bırakılmalarını istemek suretiyle, anlaşma şartlarının bitmemiş olduğunu anlatmak istemişti. Bunun üzerine İmparator, bu şartların yerine getirilmesinin salimen tahtına döndükten sonra mümkün olabileceğini söyledi.” 

Nihayet Alp Arslan, İmparatoru iki Türk beyinin kurmandasında bir kıta askerle yolcu ederken, kendisini bizzat, bir fersah mesafeye kadar götürmüş, ona 10.000 
dinar da yol harçlığı vermiştir. İmparator, Türk askerlerinin himayesinde Erzurum yolu ile memleketine doğru hareket etmiştir. 

Böylece, Bizans tarihçilerinin katı bir taassupla barbar diye vasıflandırdıkları Türk ordusunun Sultanı, İmparatorlarına büyük bir âlicenaplık göstermiş oluyordu. Fakat Bizanslılar, İmparatorlarını azlederek, tahttan indirmişler, gözlerine mil çekmişler ve bir manastıra kapatarak kendi haline terkedip üzüntüsünden ölümüne sebep olmuşlardır (1072). 


TMI- MALAZGİRT ZAFERİNİN AKİSLERİ VE ANADOLU'NUN FETHİNE ETKİLERİ 


Malazgirt Zaferi Türk-İslâm, Bizans ve hatta dünya tarihinde, doğurduğu çok yaygın ve devamlı neticeleri itibarı ile, tarihin büyük dönüm noktalarından birini teşkil eder. Bu meydan savaşı ve zaferin müstesna önemi zamanında anlaşılmış ve bu sebeple İslâm dünyasında büyük sevinç yaratmış; şenlikler yapılmıştır. 


Alp Arslan, başta Halife olmak üzere, her tarafa “Fetihnâme”ler göndererek zaferi müjdelemiştir. Halifeye gönderilen fetihnâme, 12 Eylül 1071 günü Kâim bi-Emrillah tarafından sarayda toplanan bütün devlet erkânı ve büyükler huzurunda törenle okutulmuş ve tebrikler yapılmıştır. Bağdad şehri görülmemiş bir şekilde süslendi; zafer takları kuruldu; çalgılar çalınarak halk sokaklara döküldü. Böylece, tarihte ilk defa bir Bizans İmparatorunun esareti ile sonuçlanan bu muhteşem zafer, önemine uygun olarak kutlandı. Bayram ve şenlikler yapıldı. Alp Arslan Hemedan'a dönünce başta Halifenin elçisi ve mektubu olmak üzere bir çok hükümdarların gönderdiği elçi, tebrik ve hediyeleri kabul etti. İslâmın doğuşundan beri böyle bir zaferin kazanılmadığı kanaati belirtilirken bu özelliği dolayısiyle, Hazreti Ömer zamanında Bizanslılara ve Sâsânilere 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karşı kazanılan Yermuk ve Kadisiye gibi büyük zaferler ile kıyaslanmıştır. Bu sebeple devrin şairleri, Alp Arslan'ı tebrik eden ve öven kasideler yazmışlardı.” 


Anadolu fetihlerinde yeni bir merhale olarak kabul edilen Malazgirt Muharebesi öncesi, Alp Arslan zamanında yapılan Anadolu fetihlerinden çıkan neticeler ve bu fetihlerle Tuğrul Bey zamanı fetihleri arasındaki başlıca farklar şöylece sıralanabilir: 


I— Alp Arslan zamanında yapılan fetihlere bizzat Sultan ve prenslerden başka “gulâm” sistemine göre yetişmiş kumandanlarla devlet hizmetine giren ırsi Türkmen beyleri de katılmışlar, prenslerin rolleri gittikçe azalırken, hatta isyan etmek suretiye menfi roller oynarlarken, bu unsur bazen de birbirleriyle geçinmemekle beraber, gittikçe aktif ve faal rol oynamaya başlamışlardır. 


2— Fetihlere katılan unsurların artışına paralel olarak Anadolu'nun çok daha geniş bölgeleri akınlara uğramış, bazı büyük merkezler işgal edilmiş, doğuda mevcut hareket üssünden başka güneyde de bir üs meydana gelmiştir. 

3— İstilâ siyasetinde de değişiklik olmuş, Ani, Malazgirt gibi büyük Bizans şehirleri fethedildiken sonra, ilk defa Selçuklu topraklarına katılmışlardır. Bu suretle Anadolu'da yurt kurma hareketi başlamıştır.” 
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Zira, Malazgirt Meydan Muharebesinin tarihin kaydettiği en büyük savaş olarak kalması, ancak Alp Arslan'ın müttefiki durumunda bulunan Romanos Diogenes'in Bizans'tan çıkan bir iç savaşta davayı kaybederek, yapılan anlaşmanın hükümsüz kalmasından sonra mümkün olduğu tarihi bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü, Malazgirt Meydan Muharebesinde kazanılan zaferin, Anadolu'nun fethinde ve Türk vatanı oluşunda, asıl bu andan itibaren kesin bir dönüm noktası teşkil ettiği söylenebilir. Zira, bu savaştan önceki akınlarla, savaştan sonraki akınlar arasında derin farklar olduğu aşikârdır. Bu farklar aşağıdaki şekilde tesbit edilebilir: 

1- Bizans ordusu Malazgirt'te imhâ edildiği için, Türk akıncıları, ciddi bir direnme ve mukâvemetle karşılaşmadılar. 


2— Bunun sonucu olarak da, yayılma daha sür'atli oldu. Türk akıncıları daha önce yaklaşık olarak yirmi beş yılda batıda denize ulaştıkları halde, Romanos Diogenes'in ölümünden sadece iki yıl sonra, Ege ve Marmara sahillerine indiler ve Üsküdar'a kadar bütün Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmadılar. 


3— Daha önceki akınlarda, akıncılar, ganimet elde ettikten sonra genellikle Ahlat ve Haleb'deki üslerine dönerlerdi. Bundan sonra ise, Anadolu'da kalıyorlardı. Bu kalışlarında, onları buradan sürüp çıkaracak kuwetlerin bulunmamasının etkisi olmakla beraber, akıncıların Anadolu'yu artık benimsemeye ve burasını yurt edinmeye başladıkları ileri sürülebilir. 
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4— Bununla beraber, bu akınların Malazgirt zaferinden önce yapılan akınların devamı olduğu da bir gerçektir. Zira, yeni akıncıların kendilerini birden bire Orta Anadolu'da bulmaları ve buradan itibaren her yönde fetihlere girişmelerinin bir tesadüf eseri olmadığı açıkça söylenebilir. 

5— Zaten aradan çok geçmeden, kısa bir zamanda Anadolu'da bir takım beyliklerin kurulmuş olması bir siyasetin ortaya çıkan tezahürüdür. Bu durum Anadolu'nun fethinde yepyeni bir merhale olarak kabul edilebilir.” 

6— Bu Zaferden sonra, Türkmenlerin Anadolu'ya baştan başa yerleşmeleri mümkün olmuş, Anadolu'da bağımsız bir devlet kurup bu kıt'anın yerlileri ile kaynaştıktan ve Anadolu'yu Türkleştirip, İslâmlaştırdıktan sonra, büyük ve teşkilatlı bir millet haline gelerek, daha sonra bu kıt'anın sınırlarını aşıp bütün Balkan yarımadasını, Macaristan, Suriye, Mısır, Irak, bütün Kuzey Afrika ve Karadeniz havzasını alıp, Roma'dan sonra dünyanın en büyük ve en devamlı imparatorluğunun kurulması gibi hâdiselerin başı olarak kabul edilen Malazgirt zaferinin önemini artırmıştır. 


Türk Milletine; dokuz yüz yıldır üzerinde yaşadığı vatanını kazandıran ve Türk varlığının ebediyyen yaşamasına başlıca sebep olan Malazgirt zaferinin sonurcunda, Anadolu'nun adım adım Türkleşmiş olması üzerinde durulacak önemli bir husustur. 
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Türkler, Malazgirt Meydan savaşını kazanmakla hem hâkimiyetlerini genişletmişler, hem de Anadolu'nun kapısını kendilerine ardına kadar açmışlardır. 
Tarihte bir dönüm noktası olarak vasıflandırdığımız bu zafer, orta çağın kapanmasına ve yeni çağın açılmasına sebep olan ve Doğu Roma İmparatorluğunu tarihe karıştıran İstanbul'un Fethi'ni hazırlaması bakımından da üzerinde durulması gereken büyük bir hâdisedir. 

İslâm Ansiklopedisinin “Malazgirt Muharebesi” maddesini yazan Prof. İbrahim Kafesoğlu, bu savaşın sonuçları hakkında şunları kaydetmektedir: “Alp Arslanın en büyük İslâm gâzi ve fâtihleri payesine yükseltilmesinden, onun hakkında kasideler, methiyeler yazılmasından ve Emirü'l Müminin olan halife tarafından kendisine tebrik ve teşekkür mektubu gönderilmesinden anlaşılacağı üzere, zamanında bütün İslâm dünyasında derin akisler uyandıran Malazgirt muharebesi, neticeleri bakımından, ehemmiyeti ölçüsüzdür. 


Türk yurdu olarak Anadolu: Türklere onun hediyesidir. 
Yalnız bu netice, bir millete yeni bir vatan verme keyfiyeti, Malazgirt zaferini başka hiç bir muvaffakiyet ile kıyaslanamayacak nisbette yükseltmektedir 


Tarih boyunca, Türkler tarafından kazanılan yüzlerce meydan muharebesinden bugün elde ne kaldığı düşünülürse, Malazgirt'in değeri iyice anlaşılacaktır. Malazgirt, aynı zamanda, Türk Milli bünyesinde köklü değişikliklere yol açmış; zaferi takip eden yıllarda Anadolu'yu vatan edinen Türk boyları, İslâmi akideler ile birlikte, eski bozkır yaşayış 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ve telâkkilerinden büsbütün farklı tefekkürü, edebiyatı ve dünya görüşü ile, toprağa bağlı taze bir cemiyet haline inkılâp etmiştir ki, bundan sonra, yerleşik medeniyet unsuru olarak cihan tarihinde çok verimli hamleler yabmak imkdnnı kazanmıştır. 


Ayrıca bilindiği üzere, haçlı seferlerinin zuhurunda başlıca âmil olan Malazgirt'in devrimiz Avrupa medeniyetinin teessüsünde de, dolayısiyle, tesirleri mevcuttur. 


Türk tarihinin 1071'de başlayıp, 1923'e kadar devam eden 850 yıllık iftihar'a değer devresine hakiki kaynak vazifesini gören Mazazgirt muharebesi, geniş tesir ve şümulu ile Türk tarihinde yeni bir devrin başlangıcı, bir dönüm noktasıdır.” 


IV- ANADOLU (TÜRKİYE) SELÇUKLULARI 
VE ANADOLU'NUN FETHİ 


Yeni Bizans İmparatoru, Romanos Diogenes'i tahttan atıp, gözlerine mil çekince buna çok üzülen ve hiddetlenen Alp Arslan, artık yapılan sulhun Rumlar tarafından bozulduğunu ve harbin başladığını ilan ediyor ve diyordu ki: “Aslan ve kartal yavruları gibi olunuz; yeryüzünde gece ve gündüz uçunuz; artık Romalılara ve Hristiyanlara aman vermeyiniz!”” 

Bu ifadeleri ile Türklere, Türk akıncılarına Anadolu kapılarını gösteren Sultan, Anadolu'nun fethini istemekteydi. 
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Sultan Alp Arslan'ın vefatından sonra yerine geçen oğlu Melik-Şah zamanında, Anadolu'nun fethine devam olundu. Kutalmışoğlu Süleyman-Şah, başkuman- dan olarak Türk Ordusunun başında Anadolu içlerine girmiş ve akıncı birlikleri Artuk, Tutuk, Dânişmend, Saltuk Bey'ler gibi hânedân kurmuş büyük kumandanların idaresine verilerek, büyük, pek zengin ve önemli bir ülke olan Anadolu'nun fethi inanılmayacak derecede yıldırım hızıyla, bir kaç sene içinde tamamlanmaya muvaffak olunmuştur. 


Bir rivayete göre, Malazgirt zaferinden sonra Anadolu fethine gönderilen Türk beyleri arasında Süleyman-Şah yoktu. Bu sırada Anadolu'ya gelen Artuk Bey, Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarında önemli fetihler yaparak, 1072 yılında, Isak Komnenos kumandasında bir Bizans ordusunu mağlup ve kumandanlarını esir ettikten sonra Sakarya boylarına kadar ilerledi. Bu arada Bizans İmparatoru ile anlaşan ve ona karşı isyanları bastıran Artuk Bey, bu sayede İzmit Körfezine kadar ilerleme fırsatını elde etti. Alp Arslan'ın vefatı üzerine saltanat mücadelesi başlayınca Artuk Bey merkeze çağrıldı. 1073 Nisanında Melik -Şah'ın Kavurt'a karşı zaferine hizmet etti. Artuk Beyin ayrılışından sonra yüz bin kişinin başında bulunan Tutuk Bey de İzmit Körfezine kadar ilerlemeyi başarmıştır. 


Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman'ın meydana çıkışı ile Alp Arslan'ın ölümü sebebiyle Artuk'un Anadolu'dan ayrılışı arasında sıkı bir münasebet aranabilir. 1074'de, Suriye'de, Yabgulu 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Türkmenler arasındaki bir hadiseden sonra Haleb'i ve Antakya'yı kuşatarak, buralarda fazla vakit kaybetme- den Anadolu'ya geçen Kutalmışoğlu Süleyman, Konya ve çevresini aldıktan sonra yoluna devam etti. 1075 yılında da İznik'i fethedip kendisine başkent yaptı. Böylece, Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşunun bu yılda olduğu kabul edilmektedir.” Selçuk'un küçük torunu Süleyman Şah bu yeni devleti kurmakla hem Anadolu'ya göçmüş Türkmenler'i birleştirdi; hem de göçebe Oğuzların daha büyük kitleler halinde bu ülkeye gelmelerine imkân hazırladı. 


Süleyman Şah, Bizans'ta başlayan taht kavgalarına karışmak ve 1078'de Botaniates'i İmparator yapmak suretiyle hâkimiyetini genişletti. Devletini kuvvetlendirdi. Bu sayede Türk ordusu Üsküdar'a kadar ilerleyerek orada karargâh kurdu. Bu arada Bizans'ta taht kavgaları başlamıştı. Bundan faydalanmak istyen Süleyman Şah, Firikya ve Batı Anadolu'da henüz ele geçmeyen yerleri fethetti. Bu sebeple İmparator 1080 senesinde İznik üzerine bir ordu gönderdi. Seferden dönen Süleyman Şah bu orduyu bozdu ve Türkler boğazların Anadolu sahillerini işgal edip orada bir gümrük dairesi kurarak gemileri kontrole başladılar.” 

Böylece Süleyman Şah, az zaman zarfında kuvvetli bir devlet kurmuş ve Boğazlardan Suriye'ye kadar, uzunluğu bir ay, genişliği on gün süren bir ülkeyi hâki- 





33 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular Tarihi, 213-215; ÖZTUNA, Yılmaz; 
Türkiye Tarihi, H. 69. 
34 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular Tarihi, 216. 
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miyeti altına almış idi.” Böylece “Anadolu Fâtihi” ünvanını alan Süleyman Şah'a Abbasi Halifesi Kaim bi-Emrillah menşur (yazılı ferman), hil'at ve sancak göndermek suretiyle Süleyman'ın saltanatını tasdik ve ilân ettiği, Büyük Selçuklu Sultanı Melik-Şah'ın da burnu desteklediği görülmektedir. 


Süleyman Şah'ın ölümünden sonra bazı karışıklıklararağmen onun oğullarından Kılıç Arslan, duruma hâkim olmuş ve dağılma emareleri gösteren devleti tekrar toplayabilmiştir. Haçlı seferlerinin başladığı bu devrede Anadolu Türkleri için sarsıntılar olmuştur. 
Haçlılar İznik'i geri almaya muvaffak olmuşlardır. Kılıç Arslan İznik'in düşmesinden sonra başşehri Konya'ya nakletmiştir. Bununla beraber bu sarsıntı kısa zamada atlatılıp toparlanılmıştır. Fakat, Kılıç Arslan'ın ölümü Anadolu Selçukularını eskisinden daha şiddetli bir buhrana sürüklemiştir. (1107) 


Bu buhranlı devrede Bizanslılar, Anadolu'nun içerilerine kadar ilerlediler. Buna karşılık da Türkler gerilemeye başladılar. Fakat, bu gerilemede Kılıç Arslan'ın oğlu Sultan Mesud, Dânişmendliler ile birleşerek duruma hâkim oldu. Sultan Mesud, siyasi bir Sultan oldugunu tedbirli hareketleri ile ortaya koymaya çalışmıştr. Bir müddet Dânişmendlilere tâbi gibi görünmüşse de daha sonra teşebbüsü eline almaya muvaffak olmuştur. Bu Sultanın zamanında da kayda değer bir Haçlı Seferinin yapıldığını görüyoruz. 1144'te Urfa kontluğu 





35 TURAN, Prof. Osman; age., 217 
36 Padişah, vezir veya dini liderler tarafından verilen değerli kaftan. 
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ortadan kalkınca, Avrupa'da büyük bir heyecan başladı. Bu hadise üzerine büyük bir Haçlı Seferi daha hazırlandı. Fakat bu ordu Eskişehir yakınlarında 1147 yılında Selçuklular tarafından imha ve perişan edildi. 
Aynı seferde diğer bir kol da, Antalya taraflarından perişan olarak kaçmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bunlardan bir kısmı da Türklerin adaletini, iyiliğini, cömertliğini ve yardımlarını görmüşler, kaçmaktan vazgeçerek müslüman olmuşlardır. 

Sultan Mesud'un, Konya önünde Bizans ordusunu mağlup ve İslâm dünyasına korku salan Haçlı ordularını imha etmesi, Sultanın ve Selçuklu devletinin kudretini çok yükseltti. Zekâsı ve enerjisi sayesinde Bizans İmparatorluğunu ve haçlıları mağlup ederek, Türkler için Anadolu'yu emniyetli bir vatan haline getirdi. İlk defa, onun zamanında, Garb kaynaklarında, Anadolu'nun “Turkia” adıyla kaydedilmesi de çok manâlıdır. 
Bir Hristiyan kroniğinin ifade ettiği üzere de, adaleti ve iyi idaresi dolayısiyle, Bizans'ın ağır vergilerle ve zulüm ile ezdiği Rumlar onun idaresine geçtiler. Selçuk Türkiye'sinde ilk imâr ve medeni faaliyetler de onunla başlar.” 

Türkler, Anadolu'da henüz yerleşmekte iken Haçlı Seferlerinin açtığı yeni bir mücadele devresi bir asır kadar sürdü ve Türkleşme faaliyetini geciktirdi. Bu durumda onlar, Orta Anadolu'ya çekilmeğe mecbur oldular. Diğer taraftan Anadolu'da teşekkül eden öteki Türk devletleriyle cereyan eden rekabet kavgaları da 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bu buhranı artırıyordu. Vaziyetten faydalanan Bizanslılar, sahilleri işgal ile Anadolu'yu istirdât (geri alma) ümitlerini besliyorlardı. Malazgirt zaferinin öldürücü tesirlerine rağmen Bizans'ın geri alma teşebbüsleri bir asır kadar devam etti. Nihayet, Anadolu'da Türk birliginin kurucusu ve bu vatanın ikinci bânisi 11. Kılıç Arslan'ın Manuel Komnenos'a karşı kazandığı Myriokefalon zaferi (1176), Bizans'ın Anadolu'yu kurtarma ümit ve teşebbüslerine ebediyyen son vermiş ve Malazgirtten sonra bu ikinci zafer sayesinde bu memleket artık kesin bir şekilde bir Türk vatanı olmuştur.” 


Bu yıllardan sonra, her ne kadar Anadolu'da taht kavgaları başgöstermiş ve büyük bir sel halinde gelen Moğol istilâsı olmuşsa da, Anadolu'nun Türkleşmesi, Türk yurdu haline gelmesi önlenememiştir. 


V- ANADOLU SELÇUKLULARINDA SİYASİ 
KÜLTÜREL VE İKTİSADİ HAYATA KISA 
BİR BAKIŞ 
Büyük Türk Hâkânı “Melik Şah”ın vefatıyla (1092) Büyük Selçuklular parçalandığı sırada, Anadolu'da meydana çıkan Anadolu Selçuklu (Türkiye Selçukluları) hükümeti oldukça kuvvetli esaslar üzerine dayanıyordu; Orta Asya'dan nihayetsiz bir sel halinde çıkan Türkler, İran ve Arab medeniyetleriyle temas ettikten sonra, özellikle Malazgirt zaferi sonrası Anadolu'da ta- 





38 TURAN, Prof. Osman; Büyük Malazgirt Zaferi ve Anadolu'da Türk 
Destanı Makalesi. s., 33. 
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mamiyle yerleşmişler ve dillerini, dinlerini, âdetlerini lâyıkıyle yayarak Ermeni hâkimleriyle, Bizans imparatorlarını devamlı bir tehdit altında bırakmışlardı. 


Hristiyan âleminin şarka doğru devamlı hücumlarına karşılık, İslâm âlemini müdafaa etmişlerdir. Anavatandan kesif kitlelerle gelen bu Türkler batıya ilerliyor, Türk akıncıları Akdeniz ve Karadeniz kıyılarından Bizans'ın bütün mukâbelelerine rağmen, devamlı bir yürüyüşle Marmara kıyılarına yaklaşıyordu. Türk, Kürt, Arab, Acem, Ermeni hatta Rum unsurlardan meydana gelen aynı cinsten olmayan ordusunun kuvvetiyle, Anadolu Selçuklu Devleti uzun müddet komşularıyla dostluk kurarak, diğer İslâm ve Hristiyan devletlerine de dehşet saçarak hâkimiyetini kurmuş bulunuyordu. 


Fakat, Hicri altıncı asrın (M. 12. Asır) sonlarına doğru lI. Kılıç Arslan'ın Selçukluların eski âdetlerine bağlı kalarak memleketi, oğulları arasında paylaştırması, bu muazzam devletin kuvvetini birbirine karşı on bir kısma ayırarak iç savaşların çıkmasına sebep oldu. 
Nihayet, “Sultan Rükneddin Kâdir” siyasi birliği temin için hayatı boyunca gayret harcadıysa da, bunda murvaffak olamadı. Bu durum, Anadolu Türklerinin refah ve saadet içinde yaşamalarına mâni oluyordu; verâset kavgaları, istiklâl gürültüleri arasında Rum ve Ermeniler fırsat buldukça baş kaldırıyorlar, etraftaki Türk halkı yerlerinden kaçırıyorlardı. Fakat, bir müddet sonra komşuları üzerinde nüfuzunu kuran bir Türk beyliği karşısında mağlup ve perişan olarak ağır şartlarla anlaşma yapmak zorunda kalıyorlardı. Kısaca; bütün darhili tefrikalara rağmen Anadolu'da Türk hâkimiyeti her şeyde kendini göstermekteydi. 


Anadolu Selçuklularının parlak devri sayılan 1. Alâeddin Keykubât (öl. 1237) zamanında, Selçuklulara bağlı küçük beylikler tamamen itaat altına alınmışlardır. Fakat, o sırada doğudan dehşetli bir kasırga gibi gelen Moğol kuvveti karşısında duramıyacağını anlıyan Sultan, İlhan A'zam'a bağlılığını bildirerek, iç karışıklıkları ve Celâleddin-i Harzemşah'ın hücumlarını bertaraf etmekle meşgul oldu. Böylece tedbirli bir Sultan olduğunu gösteren Alâeddin Keykubâd zamanında Batı Türkleri mesud ve müreffeh bir hayat yaşıyorlardı. 
Konya, Sivas, Erzincan gibi büyük medeniyet merkezlerinin etrafına sağlam surlar çekilmiş, Anadolu'nun her tarafında camiler, türbeler, medreseler, hanlar, çeşmeler yapılmıştı. O devre kadar dahili gürültülerden kurtulamayan, düşman orduları tarafından bağ ve bahçesinin yerle bir edildiğini hayat ve servetinin devamlı tehlikede olduğunu bilen halk, Keykubâd'ın hâkimâ- ne siyaseti sâyesinde, memlekette, âsayiş, refah ve saâdet görüyordu.” 





39 KÖPRÜLÜ, Prof.M. Fuad; Selçuklular Zamanında Anadolu'da Türk 
Medeniyeti, Milli Tetebbular Mecmuası, c. 2, sayı: 5, 1331, ss. 194-196; Fuad Köprülü bu makalesinde Alâeddin Keykubâd hakkında şu kaydı aktarmaktadır: “Tevarih-i Âli Selçuk müterciminin pek iyi söylediği veçhile, müşârünileyh, “Selçukiler hânedanının sirâc ü hâc ü ayet muhakkımiydi. Oğuz hanlarından ve Oğuz neslinden İslâm sancaklarını ve ilimlerini onun gibi yüceltici Sultan gelmedi. Ve onun gibi kişverdâr (fâtih) ve dinperver, şehriyar dâd-küster (adâlet yayıcı) ve sultanı şeytan-süz (Şeytanı yakan) ve cihanban bina-endüz Türkistandan Acem iklimlerine ve Rum'a inmedi. Evc-i azimet'te ve devre-i rif'atte evvel mertebeye erişmedi ki mülük-i emsar (büyük şehirler) ve cebâ-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Türkleri, ilk istilâ devresinde, yağmacı ve korkunç bir şekilde tasvir eden Hristiyan müelliflerin, bu buhran devresi geçtikten sonra, Selçuk Sultanları hakkında hayret edilecek övgüler yazmaları; onların âdil ve iyi idareleri ve Hristiyan halkı korumalarının tabii bir sonucu idi. Özellikle Selçukluların geniş bir hoşgörü ve hürriyet anlayışı içinde bulunuşları bir kısım hristiyanları kendilerine bağlamış ve onların Bizans'a karşı nefretlerini artırmıştır. (.Keyhusrevin zevcesi Gürcü Hatun, Selçuk sarayında bir papaza ve özel bir kiliseye, müslüman oluncaya kadar, sahip idi. Sultanların huzurunda türlü dinlere mensup bilginler tarafından sohbet ve münazaralar yapılıyordu ki, bunlar dini hürriyet ve müsamahanın ne derece geniş olduğunu gösteren misallerdir. 


Gerçekten Müslüman Türkler ile Hristiyan yerliler arasında müşterek ziyaret yerleri ve ortak bir hayat ve kültür meydana gelmişti. Mevlâna Celâlüddin Rümi ve Yunus Emre gibi geniş bir insanlık görüşü ile ortaya çıkan büyük mütefekkir ve mutasavvıflar, bu sosyal çevre- nin eserleriydi. 

Selçuklu devleti, zaman zaman, İslâm dünyasından din ve hukuk adamları, tabib, sanatkâr ve şâirler getirtmiş; cami, mektep, medrese, zâviye, muazzam kervan- 





bire-i rüzgâr-ı mü'min ve zinadar-ı hicaz diyarından Gürcistan ve Ahbaz hududuna değin ve Rus vilayetinden Tarsus hududuna değin ve Antalya hududundan Antakya kasabasına değin ve Sadak, Kıpçak yazılarından Şam ve Irak berilerine değin ve Rum, Frenk ve Ermeni vilayetinin bidâyetinden Medâyin ve Yemen vilâyetinin nihayetine değin cümle onun fermanına muti” ve münkad olmuşlardı. Ekser ekâlimde hutbe ve sikke onun adıyle müşerref ve müzeyyendi.” 
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saray ve hastahaneler kurarak İslâm kültürünün kuvvetleşmesi ve yerleşmesi için çalışmıştır. H.Kılıç Arslan, Aksaray şehrini inşa edip askeri zaferler için bir üs haline getirdiği vakit, orda sarayın etrafında yaptırdığı medrese, kervansaray ve çarşılara Azerbaycan'dan getürttiği ilim, sanat ve ticaret erbabını yerleştirdi. Moğol İsülâsı, büyük ölçüde ilim ve sanat adamlarının da Anadolu'ya göçmesine ve bu ülkede Türk-İslâm kültürünün gelişmesine sebep oldu denebilir. Selçuk Türkiyesinde devlet muameleleri ve edebiyat; Farsça, din ve öğretim dili; Arapça ve konuşma dili de Türkçe idi. 
Müslüman ve Hristiyan kavimler arasında bir köprü vazifesi gören Anadolu'nun, dünya ticaret yollarına açılması, ileri ve zengin bir ülke haline gelmesi, Selçuklu fethinin sonuçlarından biridir. Gerçekten Anadolu, Selçuklular ile İslâm sınırları içine girdikten ve ticâri münesebetleri önleyen engeller kalktıktan sonra, bu ülkenin tarihinde hızlı bir gelişme devri başlar. Türkiye Selçukluları ve Bizans tarihinde ikinci bir dönüm noktası teşkil eden Il. Kılıç Arslan'ın 1176'daki zaferi ile, Anadolu'nun dış emniyetinin, asayişinin ve siyasi birliğinin temelini kurduktan sonra, dünya ticaret yolları Türkiye üzerinde toplanmağa başlar. Devrin ileri görüşlü sultanları askeri hareketlerini, ticaret yolları ve limanlarını elde etmek gayelerine yönelttikten başka, zamanın ihtiyaçlarına göre sağlam bir ticari ve iktisadi siyasete de sahip bulunuyorlardı. Hattâ, Selçuklu Sultanları denizlerden ve karalardan korsanların ve eşkiyaların tecavüzleri halinde tüccarların zararlarını hazineden ödemek suretiyle, bir nevi devlet sigortası meydana getirmişlerdi. Selçuklu devletinin, ticaret kervanlarının emniyeti ve istirahati için kurduğu teşkilat ise hayrete şayan bir derecededir.” 


Milletlerarası bu ticari inkişâf sayesinde zirai ve sınai istihsal de artmış; ithâlât ve ihracât çok genişlemiştr. Bir çok yerlerde madenler işletiliyor ve Avrupa'ya gönderiliyordu. Ankara keçilerinden alınan tiftik, daha on üçüncü asırda İngiltere ve Fransa'ya kadar sevk ediliyordu. Konya, Kayseri, Erzurum gibi büyük merkezlerin nüfusları yüzbini aşmıştı. XIV. asırda Sivas'ta 120.000 kişinin yaşadığı kaydedilmektedir. Bu şehirlerde, Antakya ve Sinop limanlarında bir takım İtalyan ve Yahudi ticaret mahalleleri ve konsolosluklar, bunlara mahsus hanlar ve kiliseler meydana gelmişti. Selçuk devlet an'anelerini devam ettiren Anadolu beylikleri de, bu ticari geleneklere bağlı kalmışlardır. Selçuk Türkiyesinde, kuyumcu mahareti ile işlenmiş taşları ve ihtişamları ile hâlâ ziyaretçileri hayran bırakan cami, medrese, hastahâne, tıbbiye, kervansaray ve türbeler, iktisadi-medeni yükselişi pek canlı şekilde göstermektedirler. 


Yolculara olduğu gibi hastalara, şehir ve kasabalara gelen misafirlere, fakir ve dervişlere bakan hastahâne, imâret ve zâviyelerin çokluğu ve meccâni hizmet vermeleri, sosyal yardım duyguları ve bu amaçla kurulan teşkilatın da çok ileri bir seviyede olduğunu göstermektedir.” 





40 Daha fazla bilgi için bk. Prof. Osman Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, 
s., 66. Bu konuya ayrıca ilerideki sahifelerde yer verilecektir. 
41 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular ve İslâmiyet, 67. 


İKİNCİ BÖLÜM 


ANADOLU'DA TÜRKLEŞTİRME VE 
İSLAMLAŞTIRMA HAREKETLERİNE 
ETKİ EDEN FAKTÖRLER 


A) İSLÂMA HİZMET İDEALİ 

Bundan önceki bölümde, Müslüman-Türk orduları- nın Anadolu içlerine kadar inerek, Anadolu'yu baştan başa fethettiklerini belirtmeye çalıştık. Fakat şehirler fethetmek, toprakları işgal etmek, imparatorlar, kumandanlar esir almak ve ordularla savaşlar yapmak, acaba hangi tesirin bir sonucu idi? Bir soyun, bir imparatorluğun, bir devletin ordusu, askeri, insanı yalnız dövüşmek, harbetmek için mi ölür veya öldürürdü? Tarih, bu sorulara verilecek cevabın “Hayır!” olduğunu göstermektedir. Öyle ise, Müslüman-Türkler'in ideâl ve gayesi ortaya konmalıdır. Bu, o derece kuvvetli ve etkili bir hamle gücü olmalı ki, Anadolu'yu baştan başa vatan yaptıracak fetihlere, iskân ve göçlere sebep olsun. 


Bir vatanı kurarken her kütleye ilk rehberliği yapan sebep ve tesir başka başka olabilir. Birleşik Amerika'yı meydana getiren tesir, sürgün, ekmek ve altın arayıcılığından başka bir sebebe dayanmamaktadır. Fakat, Türkmenlerin Anadolu'yu fethetmelerine başlıca sebebin “din” olduğuna tarih şahittir.” Profesör İsmâil Hâmi Dânişmend'in, Leon Cahun 'den naklettiği; 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“Türk ırkı, hiç farkında bile olmadan Hristiyan Avrupa'ya karşı İslâm Asya'sı'nın mümessili olmuştur” sözünde hakikat payının olduğu muhakkaktır. Şu kadarını söylemek lazımdır ki, Türk milletinin gâyesi, İslâm dünyasının lideri olmak değildir. Diyebiliriz ki, sadece ve sadece İslâm'a hizmet etmektir. Bu hizmet duygusundan dolayı da Hristiyan âlemine karşı, Müslümanların lideri durumuna geçtiği söylenebilir. Çünkü, İslâm ideolojisinin verdiği büyük hamle, Abbâsiler'in iktidar mevkiine gelmesine kadar fütühatçı bir istikâmet takibederek, İslâm dünyasına geniş ülkeler kazandırdıktan sonra, bu yeni devlet ve tâbi'leri zamanında yalnız Araplar'ın değil, bu dine giren, İran'lı ve Türk gibi yeni unsurların da gayretleriyle, fikri ve medeni faaliyetlere yöneldi. Bu suretle İslâmiyet, eski Yunan, Roma, yakın Şark ve kısmen de, Hint ve Çin'in kültür mahsullerini kendi potasında eriterek, yeni bir sentez, yani İslâmi bir medeniyet vücuda getirdi.” 


Fakat, hayat ve kâinat hakkındaki İslâmi fikir ve düşünceleri değişmedikçe, Anadolu'ya gelen Türkler üzerinde eski Yunan-Roma veya Hristiyan medeniyetlerinin esaslı bir tesir gösteremiyeceği muhakkaktı. Bu hakikatın yanında, Müslüman-Türkler, mağlub durumda olan Hristiyan milletlerin medeniyetini İslâm Medeniyetinden daha yüksek görmüyorlar, aksine olarak, her bakımdan onun aşağısında sayıyorlardı. Zira, 





43 DÂNIŞMEND, Prof. İsmâil Hâmi: Türkler ve Müslümanlık, 46. 

44 TURAN, Prof. Osman; Türkler ve İslâmiyet makalesi, Dil, Tarih ve 
Coğrafya Faklütesi Dergisi, Ank. 1946. C.IV. s, 4, ss. 464; Aynı yazar, Selçklular ve İslâmiyet, s. 9. 
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bütün hayatı kucaklamış, tam bir terkip mâhiyetinde olan İslâm Medeniyetinin tesirinden kurtulmak, Türkler için hiç bir şekilde mümkün değildi.” 

İslâmiyetin dinamizmini ruh potasında kaynaştıran her milletin, kendini onun emrine verdiği bir hakikattr. Özellikle, Türk milletinin tarihinde bunu fikri ve rühi hamleleri ile ispatlayan misalleri açıkça görmekteyiz. Zaten, İslâm Dininin beynelmilel bir mahiyet almasında bu fütuhatçı ve fikri, medeni hamlelerin büyük bir önem taşıdığı bir gerçekür.” 

Burada, Türklerin Orta Asya'dan İslâmiyeti kabul ettikten hemen sonra göç etmeye başladıklarını hatırlamak lâzımdır. Her ne kadar, bu göçleri, “nüfus kesâfeti, hayvan çokluğu veya otlak kıtlığı” gibi sebeblere bağlamak mümkünse de, ancak Müslüman olduktan sonra sığınacak bir bölge aramaya çıkan Türkmenler'in göçmelerinin diğer bir sebebinin de bu olabileceğini düşünmek lâzımdır.” 


Çünkü, Büyük Türk Hâkânı sıfatıyla Karahanlı İmparatoru Satuk Buğra Han'ın yüzlerce, hattâ binlerce yıllık Şâmân geleneklerini ve eski Türk dinini terkederek, Müslüman olması, aynı zamanda İslâm Dinini Türk imparatorluğunun resmi dini ilân etmesi yüzyıllar süren bu gelişmenin, yüksek milli ve siyasi menfaatlerin eseriydi. “Aslâ, anlık bir olay ve tek kişinin kalbine 





45 KÖPRÜLÜ, Prof. M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 5. 
163, dn.7. 

46 Turan, Prof. Osman; Türkler ve İslâmiyet, s. 464; Aynı yazar, Selçuklular ve İslâmiyet, s. 10. 

47 TOGAN, Prof. Z. Velidi; Umumi Türk Tarihine Giriş, 140-145. 
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doğmuş bir ilham değildi. ” Türkler İslâm Dini'ni samimi olarak, kendi arzu ve istekleriyle, hiç bir zorlama ve dış baskı olmaksızın belli bir süreçte kitle halinde kabul ettliler. Böylece de tarihlerinin yeni ve önemli bir sayfasını da açmış oluyorlardı.” 


Önceki yıllar bir yana bırakılsa bile, 1071'den beri, Türk dünyasında yeni bir ideal, yeni bir ruh meydana gelmişti; “fi sebilillâh gazâ””, (Allah yolunda gazâ), “Plây-ı Kelimetullah” (Allah'ın adını yüceltme)”, İslâmiyeti yayma tarzında ifade edebileceğimiz bu ideal ve bu ruh, kitleleri önüne katmış, Batı'ya doğru, sınırlara doğru itiyordu. 

Bilindiği gibi, İslâm Dini, Allah yolunda savaşmayı emretmiştir. Bu savaşlarda tek bir niyeti şart koşmuştur. O da, Allah'ın razı olmasıdır. Bunun dışında her şey, İslâmiyet'e aykırı görülmüştür. Bu sebeble İslâmiyetin savaş emri ile Türkler'in kahramanlık ve yiğitlik hislerinin birleşmiş olması, Türkmenlerin Batı'ya doğru akmasına yardım etmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de bir çok âyetde “cihad” fikri işlenmiştir. Meselâ şu âyeti kerime bunu açıkça teşvik etmektedir: “Hakikat, iman edenler, bir de Allah yolunda yurtlarından hicret edip de savaşanlar yok mu? İşte onlar, Allah'ın rahmetini umarlar. Allah, mü'minleri, hakkiyle yarlığayıcı, onları 


cidden esirgeyicidir.”” 





48 ÖZTUNA, Yılmaz; Türk Tarihinden Yapraklar, 48 

49 Allah yolunda savaş... 

50 “İlây-ı Kelime'tu'llâh”, Allah adını yüceltme demektir. 

51 Bakara Suresi, âyet 218. Bu konuda, Kur'ân'da daha birçok âyet yer almaktadır. Bir kaçını burada zikretmeyi, İslâmiyetin bu konuya ne derece önem verdiğini anlamak için yeterli görüyoruz: 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Türkler'in Orta Asya'dan çıktıktan sonraki yıllarda, giriştikleri teşebbüslerde hep bu iman ile hareket ettikleri açıkça kendini göstermekteir. Malazgirt Savaşı öncesi, Alp Arslan'ın öncü kuwvetleri tarafından mağlup edilen, Bizans öncülerinin elindeki büyük bir haç, devrin İslâm Halifesine zafer nişanesi olarak ulaştırılmak üzere vezir Nizâm'ül-Mülk'e gönderilmiştir. 

Yine, Malazgirt öncesinde, Sultanın İmamı Buharalı Muhammed b. Abdü'-Melik'in Alp Arslan'a; “Ey Sultan, Sen Allah'ın zafer vadeylediği İslâmiyet uğrunda cihad yapıyorsun; bütün Müslümanların minberler- de sana dua ettiği Cuma günü savaşa giriş... Ben, Allah'ın zaferi senin adını yazdığına inanıyorum” dediğini yukarıda kaydettik. 


Alp Arslan'ın Malazgirt Savaşına İslâm dünyasının gösterdiği ilgiyi ve zaferin Müslüman Türkler'e gülmesinden sonra da sevinç ve bayramın derecesine işaret etmiştik. Anadolu Selçuklularından ll. Kılıç Arslan'ın 
1176 yılında Bizans'a karşı kazandığı zafer de İslâm 
dünyasında Malazgirt'e benzer bir bayram havası yaratmıştı. Devrin şâiri İbn Tâvizi Halifeye takdim ettiği divanında: “Uğurlu haber geldi. Müslümanlar bu haberi müzik gibi dinlemekte, Hristiyanlar ise üzülmektedir. Müslü- 





“Ey iman edenler! Allah'dan korkun. Ona yaklaşmıya vesile arayın ve onun yolunda savaşın, tâ ki umduğunuza eresiniz.” Mâide suresi: 
35. 

“Ey iman edenler! İçinizden kim dininden dönerse Allah Mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu, kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir kavim getirir ki, onlar Allah yolunda savaşırlar. Ve hiç bir kınayanın kınamasından çekinmezler...” Mâide suresi, 54. 
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manları mes'ud eden bu zafer, Sultan Mes'ud'un oğlu Kılıç-Arslan sayesinde Uc'da (Anadolu'da) kazanıldı; hayatını zorlukla kurtaran İmparatorun başına felâket geldi. Şimdi hatipler camilerde bu müjdeyi bildiriyor ve bu duaları ile de ona manevi bir silah olarak yardım ediyorlar” derken İslâm dünyasının da hislerine tercüman oluyordu.” 


Türkiye Selçukluları arasında en müdebbir Sultan olarak zikrettiğimiz Alâed'din Keykubâd Moğol istilasını durdurmak ve onlarla mutlaka anlaşmak istiyordu. 
Bu konuşmalar sırasında onlara: “Aynı cihad yolundayız; aynı din ve millete mensup bulunuyoruz. Şarkta İslâm hudutlarını koruyan siz, garpte de kâfirlerin kökürnü kazıyan biziz” diyerek iknaya çalışıyordu.” 

Bütün bunların yanında, bu orduların girdikleri yerlerde ilk olarak cami, medrese, han, hamam, kervansaray v.s... gibi mimâri eserleri yapmaya girişmeleri, onların dini ve milli hislerinin bir neticesi olduğunu göstermektedir. 


Yukarıdanberi verdiğimiz bir kaç misalden de anlaşıldığı gibi, Müslüman-Türk akıncıları her teşebbüslerinde, İslâmiyet'e hizmet duygusu içinde bulunmaktadırlar. Ayrıca, Türkler'in İslâm'a hizmet duyguları yanında onu yaymak düşüncelerinin de mevcut olduğurnu söyleyebiliriz. Onun için, aşağıda anlatacağımız, devamlı muhaceretler sonucunda Anadolu'da meydana gelen Türkleşme olayında, meseleyi ele alırken İslâmlaşma ve türkleşme hadiselerinin beraberce ortaya çık- 





52 TURAN, Prof. Osman; Il. Kılıç Arslan, MEB. İslâm Ansiklopedisi, VI, 694. 
53 TURAN, Prof. Osman; Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi Tarihi, |, 
214. 
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tğını kabul edeceğiz. Çünkü, Müslüman olan Türk akıncılarının Anadolu'ya kadar, sadece, yerleşecek bir bölge bulmak gayesiyle gelmediklerine işaret ettik. 
Onun için, “Allah yolunda cihad” idealini milli benlikleri ile bağdaştıran ve kaynaştıran Türkler'in, İslâmlaşma ile Türkleşmeyi birlikte yürüttükleri hakikatı konurmuzun esasını teşkil edecektir. 


B) ANADOLU'YA YAPILAN GÖÇLER 


Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, İslâm memleketleri ile komşu oldukları için, İslâm Dinini kabullerinde çabukluk gördüğümüz ve İslâmlar'la, Hazar Türkleri ve Kıpçaklarla devamlı münasebette bulunan Sir-Derya Oğuzlarının, daha Selçuklular'dan önce muhtelif aşiretler halinde Mâverâü'n-Nehir'den kalkarak kuzey İran yolu ile Azerbaycan ve Erran'a, yani Bizans İmparatorluğu sınırlarına kadar gelip akın ve tecavüzlere başladıkları görülmektedir. Yine, on birinci asırda Mâverâü n-Nehir'de ve Horasan'da göçebe Oğuz aşiretlerine fazlaca rastlanmaktaydı. Horasan'dakiler Sultan Mahmud Gaznevi'nin Mâverâü'n-Nehir'den oraya naklettirmesi ustaca siyasi bir tedbir olarak görülmelidir. Buraya nakledilen Oğuz'lar da çeşitli sebeplerle Bizans sınırlarına gelip, oralarda yerleşen diğer Oğuzlara katılmışlardır. Buna rağmen Mâverâü'n-Nehir, hiç bir zaman Türkler'den boş kalmamıştır. Seyhun yukarısından inip gelen yeni bir takım Türk aşiretleri, tekrar o sahalara inerek, oradaki Türklerle karışmışlar ve Selçuklulara kuvvet kaynağı olmuşlardır. Bilhassa, Mâverâü n-Nehir, o zamana kadar sürekli göçlerle oldukça Tükleşmiş, eski İrani mahiyetinden kuvvetli bir surette kurtulmuştu ki, bu hususta en önemli sebep Karluklar olmuştu. Bununla beraber, Oğuzlar'ın bu husustaki rolleri de büsbütün ehemmiyetsiz sayılamaz” 


Oğuzlar'ın Selçuk İmparatorluğu içinde bir kuvvet kaynağı oldukları gözönünde tutulursa, Oğuz göçlerinin Selçuklular'ın “Garb'a doğru akın”ında rollerinin ve paylarının büyük olduğu da ortaya çıkmaktadır. Zirâ, Türk devlet anlayışına göre, başta Hâkan veya Sultan olmak üzere, devlet ve memleket nasıl hânedan üyelerinin ortak malı sayılıyorsa, millet de tâbi” (bağlı) olarak bu âilenin fertleri sayılıyorlardı. Selçuklular gelmeden önce bile, Horasan'ın Türkmenler'le dolu olduğunu ve Gazneliler'e karşı zaferler kazandıkça Oğuzlar'ın Türkistan'dan dalgalar halinde Ceyhun'u geçtiklerini ve Balhan dağını aştıklarını görüyoruz. 
Esasen Selçuklular'ın Gazneliler'e karşı zaferleri de, yine Oğuz göçmenlerinin devamlı bir şekilde kendilerine katılmaları ile mümkün olabiliyordu. Horasan'a 10.000 süvari ile gelen Selçuklular'ın, 100.000 kişilik Gazne ordularına karşı savaşabilmeleri için bir kaç yıl içinde nasıl çoğaldıklarını gösteren en güzel misaller- den biri, sadece İnanç Yabgu'nun Dandanakan Savaşına 20.000 süvari ile katıldığına dair kayıttır.” Bu zafer- 





54 KÖPRÜLÜ, Prof. M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 158. 
55 Yeni kurulmakta olan Selçuklu devletinin karşısında rakip olarak Gazneli İmparatorluğu görülmekteydi. Bilindiği gibi Gazneli Mahmud'dan sonra tahta çıkan oğlu Sultan Mesud, oldukça kuwetli bir orduya sahipti. Selçukoğulları ise, Horasan'ın birçok yerlerini fethetlerden sonra bir Türkmen Devletinin kurulduğunu duyan Oğuzlar sel halinde, bölük bölük İslâm ülkelerine akıyorlardı. 


Hatta, daha önceleri, Horasan ve Maverâü'n-Nehirden Anadolu'ya inen âlim ve gaziler Toroslar'ın doğusunda kalan yerlere varıp yerleşiyor veya bir müddet sonra tekrar memleketlerine dönüyorlardı. Böylece, daha Selçuklular'dan önce Müslüman Türkler, Anadolu ile münasebet kurmuş oluyorlardı. Bundan da anlaşılıyor ki, gazâ niyeti ile geldikleri bu toprakları daha iki asır öncesinde âdeta müstakbel bir vatan olarak keşfetmiş bulunuyorlardı.” 

Eski bir Selçuk Tarihinin açıkça belirttiğine göre; “Türkler her ülkeye girdiler, her beldeyi aldılar, hiçbir engelle karşılaşmadan her tarafa yayıldılar. Öyleki almadıkları memleket, içmedikleri su, ateşlemedikleri ocak kalmadı. Hükümdarlar, onların gelişinden korkup kaçtılar; onlar vardıkları şehirleri doldurdular, hâ- 





meye başlamışlardı: nihayet, 1038 de Nişabur'un da fethiyle hemen hemen bütün Horasan Selçuklular'ın eline düştü. Üstelik, Selçukoğlu Tuğrul Bey, “sultan” ünvanını alarak, Gaznelilere eşitliğini ilan ediyordu. Bu, cihanşümul Gazne devleti ile Selçukoğulları arasında; Türk ve İslâm tarihinin kaderini çizmek üzere karşı karşıya gelmelerine yeter sebepti. Nihayet öyle oldu. Ve iki ordu 23 Mayıs 1040'da Merv civarında Dandanakân'da karşılaştı. Kuvvetli ordusuna rağmen zaferi Selçuklular'a kaptıran Gazneliler, zamanla hâkimiyetlerini de teslim etmek zorunda kaldılar. 

Bu zafer, Türkleri kapalı kıtadan çıkarıp, açık denizlere itti. Malazgirtten önce Anadolu'ya doğru Türkmenleri yaklaştırdı. Selçukoğullarının prestijini de yükseltti. Bu savaş yeni yeni göçlerin devamına vesile olması bakımıdan ayrıca önem taşımaktadır. Bk. Prof. O. Turan, Selçuklular Tarihi, 63-66. 

56 TURAN, Prof. Osman; Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi Tarihi, I, 
146. 
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57 
”* Burada 


kimleri kovup, kendi valilerini tayin ettiler. 
şu gerçeği de unutmamak lâzımdır; Mâverâü'n-Nehir ve çevresinde çok kuvwvetlenmiş olan İslâm Dini ve medeniyeti, hem Müslüman-Türkler'in fetihleri, hem de tücaret kafilelerine katılan âlim ve şeyhlerin seyahatları sayesinde hudutlarını genişletiyor ve Şâmâni Türkler 


arasına da nüfuz ediyordu.” 


Selçuklu İmparatorluğunun kurulması, Türkistan'dan İslâm ülkelerine ve Anadolu'ya doğru muhaceretin bir sel halini almasına sebep oldu. Nitekim bu münasebetle “Ceyhun nehri bendleri her yandan açıldı ve Horasan'ı istilâ maksadıyla Mâverâü'n-Nehir'den halk gelmeğe başladı” ifâdesi ile Beyhâki bir gerçeği anlatmak istemiştir.” 

Azerbaycan'ın bu nüfus hareketine bir köprü vazifesi görmesi ile Anadolu'ya akan göçler hakkında kaynaklarda çeşitli bilgiler verilmektedir. Bu göçlerin zaman zaman Selçuklular'ın başına sıkıntılar, huzursuzluklar getirdiklerini biliyoruz. Yalnız, Selçuk sultanları bir yandan Oğuzları devletlerinin kurucusu saymışlar; bir yandan da feodal devlet anlayışlarına göre yurtsuz oluşları ve itaatsiz hareketleri dolayısiyle onlarla çok uğraşmışlardı. Nitekim, Nizâmü'-Mülk'ün; “Her ne kadar, Türkmenlerden bıkkınlık geldi ise de sayıları çoktur. Bu devletin kuruluşunda çok hizmetleri ve emekleri geçtiği için de, bu devlet üzerinde hakları var- 





57 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular Tarihi, 73. 

58 TURAN, Prof. Osman; Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi Tarihi, I. 
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59 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular ve İslâmiyet, 35. 


Anadolu'da Türkleştirme ve İslâmlaştırma Hareketlerine Etki Eden Faktörler e 83 


dır ve Sultan'ın akrabalarıdır”"" görüşü ile devletin bu göçmen Türkmenlere bakışı ve siyaseti pek açık olarak ifade edilmiştir. 


Aynı zamanda, Tuğrul Bey ve onun ilk halefleri, İslâm'ın Sultanı ve hâmisi sıfatıyla, ülkelerini ve teb'asını bu göçmenlerin çapulcularından korumak, fakat aynı anda devletin temelini ve askeri kuvvetini teşkil eden bu ırkdaşlarına yurt bulmak ve onlara geçim imkânları hazırlamak gibi birbiri ile bağdaşmıyan iki mesele karşısında bulunuyorlardı. Zirâ, Göktürk kağanlarının; “Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Yoksul milleti zengin ettim, aç halkı doyurdum, az halkı çoğalttım...” ifadeleri söz geçirme ve hâmi olma anlamında kullanılan “velâyet-i pederâne”"' sıfatı, Tuğrul Bey ve haleflerinde de mevcut olup devletin başında kavmine baba mevkiinde bulunduklarına Oğuz aşiretlerini yurtlandırmak vazifesi ile yükümlü olduklarına inanıyorlardı.” 


Göçebe Oğuz boylarının, sistemli bir şekilde, “Garba doğru akınından boşalan yerleri doldururcasına göçlere devam ettiklerini görüyoruz. Diyarbakır Mervâni Emiri Nasru'd-Devle (1011-1062) Oğuz akınlarını Tuğrul Bey'e şikayet etti. Bunun üzerine Selçuk Sultanı ona; “Kullarımın, memleketine geldiğini haber aldım, Sen bir hudut (suğur-uc) emirisin; onlara mal ve- 





60 TURAN, Prof. Osman; Selçuklular Tarihi; 75. 

61 “Velâyet-i pederâne”; Bir baba gibi emri altında kendisine bağlı kavimrip, kâfirlere (Bizanslılara) karşı kendilerinden faydalanmalısın. Zira, onların maksatları Ermeni beldeleridir” cevabi mektubu ile hem bu âsi ırkdaşlarını dolayısıyle himaye etmekte, hem de yerli Müslüman halkı düşünmekte ve uc emirine de göçebe aşiretleri Bizanslılara karşı sevketmesini tavsiye ederek de, Anadolu'nun fethi lüzumuna işaret etmiş oluyordu. 439/ 
1047 yılında Türkistan'dan Nişâpur'a çok kalabalık bir 
Oğuz göçmen halkı gelmiş idi. Yersizlikten ve yurtsuzluktan şikayet ediyorlardı. İbrahim Yınal onlara; “Memleketim sizin oturmanıza yetecek kadar geniş deildir. Bu sebeple doğrusu şudur ki, Rum (Anadolu) gazasına gidiniz; Allah yolunda cihad yapınız ve ganimet alınız; ben de arkanızdan gelip bu hususta sizlere yardım edeceğim” diyerek, Selçuklular'ın hangi zaruretler altında ve nasıl bir gâye ile Anadolu fetihlerine giriştiklerini ve bununla takip ettikleri siyaset hakkında da açık bir misal verdiğini görüyoruz. 

Bu iki örnekten de anlıyoruz ki, Türkistan'dan kopup gelen gruplara hep Anadolu yolu gösterilmektedir. Onların yerleşmeleri için en müsait ve münasip bölgenin burası olduğu telkin ve tavsiye edilmektedir. 
Bununla, Allah Yolunda Cihad vazifesi ile fethe girişmeleri ile mümkün olacağının işaret edildiği anlaşılmaktadır. Bütün bunlar Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması yolunda atılan ilk adımlardır denebilir. 

İslâm ülkelerine Türk muhacereti aralıksız devam 


ediyor ve İslâmiyet de Türkler arasına yayıldıkça, göçler de birbirini kovalıyordu. 435/1043 yılında Bulgar 


Anadolu'da Türkleştirme ve İslâmlaştırma Hareketlerine Etki Eden Faktörler e 85 


havalisinde yazlayan ve Balasagun Kaşgar yöresinde kışlayan 30.000 çadır halkı Müslüman olmuş; Kurban Bayramında bir o kadar da koyun kurban edilmiş ve İslâm memleketlerine dağıtılmıştı. 

Bu sonsuz ve arkası gelmek bilmeyen göçlerin büyük mesele ve gâileler çıkardığını, devleti uğraştırdığını kaydetmiştik. İşte, Sultan Tuğrul Bey'in önünde Zencan'a çekilen Yabgu (İran) Oğuzları, her tarafı istilâ ve akınlara uğratıyorlardı. Tuğrul Bey, bir elçi ile bu Türkmenleri itaate ve huzura çağırdığı zaman, bunlar; “Senden korktuğumuz için uzaklaştık ve buraya konduk. Gayemiz, ya Horasan'a dönmek veya Rüm'a göçmektir” deyip bağlılığı reddettiler ve ANADOLU'ya göçtüler.” 

Anadolu'ya muhacereti hızlandıran sebeplerden en önemlisi de ileride üzerinde daha genişce duracağımız gibi Moğol istilasıdır denebilir. Çünkü, tarihin en kudretli ve şiddetli istilalarından birini teşkil eden Moğol istilâsı, Orta Asya Türklüğü ve medeniyeti için ağır sonuçlar ve Anadolu'da bilhassa 1277'den sonra büyük sarsıntılar vücuda getirmesine karşılık, bu ülkenin Türkleşmesinde de önemli bir etken olmuştur. Gerçekten, Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya nasıl sel halinde insan akını olmuş ise, Moğol istilâsı önünde de aynı şekilde Türkmen kitleleri Anadolu'ya kaçıyor ve Moğol katliamından kurtulmaya çalışıyorlardı. 
Çağdaş müelliflerden biri, Türkmenler'in kalabalıktan Aras köprüsünü geçememiş olduklarını, “Türkmenler'in Erran'da karınca ve çekirgeler gibi kitleler teşkil ettiklerini” kaydeder. 


Anadolu'ya asırlarca akan insan kitleleri ve bu yerlerin Türkleşmesi ile ilgili Vakâyi-nâmelerin Azerbaycan yolu ile Anadolu'ya göçen insan dalgaları hakkında verdikleri çok dikkate şayan tasvirler ve “karıncalar gibi kaynaştıklarına” dair ifadeler, Türkleşme olayının mahiyeti ile ilgili merhaleyi göstermektedir. 


Anadolu'ya yapılan göçler ve Türk akınları bir kaç asır devam etmekle beraber çokluk ve önem bakımından iki büyük devreye ayrılır: 

I — Selçuk fetihleri ile başlayan birinci devrede; Türkler, bütün Anadolu'ya dağılırlar, hatta Anadolu'yu baştan başa fethederler. Fakat, kesâfet bakımından yerli halka nisbetle çoğunluğu teşkil edemezler. 
Nitekim, Haçlı seferleri sonunda Türkler, önemsenecek kayıplar verip, sahilleri Bizanslılar'a terkederek İç Anadolu'ya çekilirler. İşte, Türkleşme de bu zamanda, bu bölgede meydana gelir. 

2- Bütün Asyayı yerinden oynatan Moğol istilâsı; Türk akınlarının ikinci çoğunluk devresini teşkil eder Büyük Selçuklu İmparatorluğu nasıl İslâm memleketlerini ve ahalisini korumak gayesiyle bu akınları Anadolu'ya yöneltmişse, Anadolu Türk Selçuklu devleti de aynı gâye ile bu göçmen kütlelerini kendi sınırları dışına, Bizanslılar'ın elinde bulunan Anadolu'nun batı, güney ve kuzey sahillerine sevkedip, serbest bırakarak, hatta teşvik ederek bu bölgeleri yeni gelen Türkler sayesinde fetih ve iskân etmişlerdir. 
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Bu Türkmenler'den 60.000 kişilik bir grup Karahan idaresinde Valaşcerd (Eleşkird), Sürmeli ve Aras havalisinde Ahlat'a doğru çekildi. Orhan idaresinde başka bir Türkmen grubu da Gürcistan'a girdikten sonra Anadolu'ya doğru ilerledi. Azat Musa kumandasında bulunan 60.000 kişilik Türkmen halkı da, kışları Pasin ovasında, yazları da kuzey karadeniz (Parhar) dağlarında geçiriyorlardı. 

Bu Türkmenler, Bayburt, Erzincan'dan Sinop'a kadar ve Ayntab'a kadar her tarafı kapladılar. Trabzon dağları yazlık yurtları idi. Bir müddet sonra, kendisine bağlı bütün Türkmen erkeklerine “Ak -Börk”ler giydiren Mehmed Bey'in idaresinde bulunan bu Türkmenlerin yerli halkı yağma etmeleri dolayısiyle Muineddin Pervâne, onları Moğollar'a şikayet etmiş; bunlar da Denizli tarafına göçmüşlerdir. Germiyanlı Türkmenleri- nin Cimri isyanında artık Batı Anadolu hudutlarına varmış olmaları Türkmen göçlerinin doğudan batıya doğru ilerleyişi bakımından kayda değer görünmektedir." 

Bu muhaceretlerin oluşunu merhum Prof. Köprülü; “Selçuk fütuhatından sonra Anadolu'ya gelip yerleşen kitleler arasında Karluklar, Kalaçlar, Kıpçaklar, Agaçeriler gibi muhtelif Türk zümrelerine mensup kitleler bulunmakla beraber en büyük ekseriyeti Oğuz Türkmenleri teşkil ediyordu. Bunlar arasında Anadolu'da 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Bizans İmparatoruluğunun Rumeli'den getirip hudutlarda yerleştirmiş olduğu bir takım Hristiyan ve Putperest Oğuz ve Peçenek kitlelerine de rastlıyorlardı. On ikinci Asır Anadolu'sunun devamlı mücadelelerle, haçlı seferleri ile, Türk-Bizans mücadeleleriyle, muhtelif Türk hükümdarları arasındaki dahili harplerle dopdolu bir devrede, nüfus itibariyle epeyi zayiata uğrandığı muhakkaktır. Fakat, bundan müteessir olan yalnız Türk unsuru değildi; İslâm dünyasının muhtelif sahalarından (macera hevesi, kazanç temin etme, cihada ve gaza yapma gibi) muhtelif âmillerle, Anadolu'ya koşup gelen başka unsurlara mensup kitleler ve Anadolu'nun-Ortodoks kilisesinin Rumlaştırmaya çalıştığı-eski halkı ile daha fazla sahil memleketlerinde kalabalık olan Rumlar, hülâsa bütün Anadolu ahâlisi bundan müteessir olmuşlardır. Ebu'i-Fidâ'nın, her halde Mogol istilasından evwvelki devre ait olarak naklettiği bir rivayete göre, Antakya'nın kuzey batısında, Denizli dağlarında ve civarında yani Menderes havalisinde 20.000 
çadır halkı Türkmen yaşıyordu. Herhalde on ikinci asrın sonunda Anadolu'nun batı sahaları ve sahil memleketleri müstesna olarak Suriye'nin kuzeyinde, Irak ve el-Cezire'de, İran ve Azerbaycan sahalarında olduğundan daha kesif, büyük bir Türkmen kitlesi tarafından Türkleştirildiği söylenebilir” şeklinde izah etmektedir.“ 

Anadolu'nun Türkleşmesinde en önemli âmil olarak kaydettiğimiz bu muhaceret selinin, göçlerin devamının, özellikle, Melik-Şah'ın cülüsundan sonra daha sistematik bir şekilde başladığını ve doğudan batıya gelen bu kesif Türk kitlelerinin Süleyman Şah'ın emriyle, Orta Anadolu steplerine yerleştirildiklerini belirten Profesör Fuad Köprülü izahına şöyle devam ediyor: “Seyhun (Yakxarte) yukarısındaki sahalarda Aral ve Hazar denizi aralarında yaşayan kalabalık Oğuz kitlelerinden bir çoğu Selçuk devletinin ilk muvaffakiyetlerinden sonra, kısmen İran'a gelip yerleşmişler, kısmen de Selçuk İmparatorluğunun garba doğru yayılmasıyla birleşik olarak, daha iyi hayat şartları temin edebilecek boş topraklar ümidiyle, daha garbi sahalara doğru ilerlemişlerdir. Anadolu fütühatının geçici bir akın, askeri bir hareket mâhiyetinde kalmayarak, sistematik bir iskân mahiyetini almasında, Orta Asya'da başlayan bu kesif ve devamlı Türk muhareceti birinci derecede âmildir. Sâmâni ve Gazneviler'den kalan idare teşkilaünı derhal benimseyerek İran'da çabucak muntazam bir imparatorluk şeklinde canlanan Büyük Selçuk İmparatorluğu, Hazar cenubundan akıp gelen bu muharecet selini, İran yaylasına münhasır bırakamazdı. Oradan etrafa taşacak olan bu sel; o zamanki, zengin İran sâhasının içtimâi ve iktisâdi nizâmını yıkabilir, yani imparatorluğu sarsabilirdi. Tuğrul'un, Alparslan'ın ve bilhassa Süleyman'ın fütühatı, bu muhaceret seline 


B R | A ». 66 
muntazam bir istikâmet verdi.” 


Buraya kadar yapılan izahlardan anlaşılıyor ki, Anadolu'da, vücuda gelen İslâmlaşma ve Türkleşme hâdisesi kendiliğinden meydana gelmemiştir. Zaten, kendiliğinden meydana geldiği düşünülemez. Daha sonraları da, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında meydana geldiği ileri sürülen bir İslâmlaşma ve Türkleşme olayı, öyle sihirli bir değneğin dışarıdan ve uzaktan tesiri şeklinde izah edilemez. Bir idealin yayılma kudreti ile o ideali taşıyanların azim ve irâdesi sayesinde olduğu iddia olunamaz. Aynı zamanda, Osmanlı memleketlerinin günün birinde bir Türk aşiretinin getirdiği yeni bir din ideali ile sarsılmağa ve neticede olduğu yerde kendiliğinden İslâmlaşmaya başlamasını kabul etmek mümkün değildir." 

XI. asırdan XLI. asıra kadar devam eden Selçuklu devletinin enkazı üzerinde yükselen on tane küçük beylikten bir tanesi yani, Osmanlı Beyliği kısa bir zamanda batı Türklerini toplayıncaya kadar Anadolu'da kat'i bir sükünet ve huzur devresi açılmadı. Bununla beraber, bütün dahili ve harici karışıklıklara rağmen, Anadolu devamlı bir şekilde Türkleştirilmiş, İslâm Dini, Türk dili her tarafı kaplamış, şayân-ı dikkat bir medeniyet kurulmuştur. Binaenaleyh, Osmanlı devleti kurulduğu zaman, Anadolu Türkleri fikir ve medeniyet itibariyle bizim tarihçilerimizin zannettiklerinden çok fazla ilerlemiş, göçebe hayatından ve aşiret şeklinden, bilhassa büyük şehir ve kasabalarda, tamamiyle kurtul- 


muşlardı.” 





67 BARKAN, Prof. Ö.Lütfü; Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler, İst. Un.İk.Fak.Mec., XI, s. 1-4, 5, 
527. 

68 KÖPRÜLÜ, Prof.M. Fuad: Selçukiler zamanında Anadolu'da Türk 
Medeniyeti, Milli Tetebbular Mec. L1,S. 5., s., 197. 


Anadolu'da Türkleştirme ve İslâmlaştırma Hareketlerine Etki Eden Faktörler e 91 


Anadolu'da bir medeniyet meydane getiren bu göçebe Türkmenler'in Anadolu içinde yerleştirilmeleri- ne bir misal olmak üzere, Osmanlılar'ın Anadolu'ya gelişlerini Âşıkpaşazâde tarihinden nakledelim: 

“Ertuğrul Gâzi şunu işitti ki, Selçuk Hânedânı neslinden Sultan Alâeddin, Acem'den Rüm'a (Anado-Iw'ya) gelip padişah oldu: “Öyleyse bize vâcip oldu ki, erin kadri, kıymeti bilinir memlekete gidelim, biz de gazâ edelim” dedi. 

“Ertuğrul Gâzi'nin üç oğlu vardı. Biri Osman idi. Biri Gündüz idi. Biri Saru Yatı idi. Ona Savcı dahi derlerdi. Bunlar dâhi Rüm'a (Anadolu'ya) yöneldiler. Hısn-ı Mansur (Adıyaman) iline erdiler. 

“Ertuğrul Gâzi'nin Rüm'a gelmesine dair nice rivayetler vardır. En doğrusu bu benim anlattığımdır. O, oğlu Saru Yatr'yı Sultan Alâeddim'e gönderdi: 


“Bize de yurt gösterin. Varalım, gazâ edelim” dedi. 
Saru Yatı, babasının haberini Sultan Alâeddin'e getirdi. Sultan Alâeddin de bunların geldiklerine gayet sevindi. Sultanönü'nün ve Karaca Hisar'ın tekfur'u muti' olup haraç verirdi. Domaniç Dağını ve Ermeni Belini bunlara yayla verdi. 

“Saru Yatı babasına geldi. Bu haberi verdi. Ertuğrul Gâzi dahi kabul etti. O vakit yürüyüp Engürü'ye (Ankara) geldiler. Yerlerinde sakin oldular. Ertuğrul Gâzi zamanında savaş olmadı. Yaylaklarında yayladılar, kışlaklarında da kışladılar.”"”* 
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Ardı arkası kesilmeden, devam eden bu göçler yukarıda da belirttiğimiz gibi iki dönem geçirmiştir. 1071 
Malazgirt Zaferi sonrası ve Asya'yı yerinden oynatan Moğol istilâsı... Her iki büyük hâdise Türklerin göçlerinde oldukça etkili olmuştur. 

Böylece, sistemli bir şekilde yürütülen muhaceret akınlarının sonucunda Türkler'in hem Azerbaycan'ı, hem de Anadolu'yu doldurarak buralara yerleştiklerini görüyoruz. Nitekim, Oğuz aşiretlerinin devamlı ve kuwvetli göçleriyle bir Türk memleketi haline getirdikleri Anadolu, ortaya çıkan butün siyasi değişmelere rağmen, Türkler'e yeni bir medeniyet merkezi oldu. 
Aynı zamanda da Oğuz Türkleri bu topraklara ebedi olarak da yerleşmiş oldular.” 


C) “UC” BÖLGELERİNDEKİ YERLEŞME VE 
FAALİYET 

Buraya kadar “Muhaceret Seli”nin Anadolu'ya doğru akışını gördük. Bu gelen göçebe Türk kitlelerinin devamlı muhacir kalmalarına imkân yoktu. Yerleşik hayata geçmeleri gerekliydi. Meselâ, muhtelif devirlerde Asya'da Türk devletlerinin teşekkül ve inkişâfında, göçebe unsurların yer ve yurt değiştirme hususunda hâiz oldukları imkânlar ve ihtiyaçların temininde, oynadıkları büyük roller göz önüne alınırsa, Anadolu'ya yapılan göçler sırasında da aynı yerleşme usul ve imkânından faydalanılacağı da muhakkaktı. Nitekim, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu devirlerinde yeni fethedilmiş olan bölgelere Anavatandan bir kısım Türkmen aşiretlerinin göçürülmesi keyfiyeti bunun açık misâlidir. Yalnız, cengâverlik hasletlerini yerleşik halktan daha iyi korudukları şüphe götürmeyen ve kabile teşkilâtı ile askeri disiplini içinde bir kuvvet olarak pek büyük kıymeti olan bu göçebe unsurların “yörük, müsellem, ellici” gibi isimler aldıklarını görüyoruz. 
Böylece, hususi teşkilâta tâbi askeri sınıflar hâlinde işgâl ve istilâ ordularını takviye eden savaş adamlarını da temin ettikleri düşünülecek olursa, bu göçebe Türkmenler'in ilk devirlerin fütuhat harplerinde ve düşman memleketlerinde orduların dayanak merkezlerini teşkil etmekte oynamağa muktedir oldukları rol daha iyi anlaşılmaktadır.” 


Onun için bu göçebe Türkmen kitlelerinin yerleşik hayata geçmelerinde hiç bir engel ve mahzur yoktu. 
Çünkü, hem göçebe halde ve hem de yerleşik halde üzerlerine düşeni hakkıyle yapabileceklerdi. Bunun için göçebeliği bırakıp, oturak yaşayışa geçmelerinde daha büyük faydalar temin edileceği muhakkaktı. Nitekim Türkmenler, bu ülkede göçebeliği bırakıp, oturak yaşayışa geçmeye başladılar. Bunlar daha ziyâde; köyler kurarak veya çoğu terkedilmiş köylerde oturmak suretüyle yerleşiyorlardı. Selçuklu ordusuna dirlikli sipahi askerlerini verenler de bu yerleşenlerdi. Yerleşik hayata geçen Türkmenlere bir müddet sonra, artık Türkmen denilmeyerek Türk adı verildiğini görüyoruz. Göçebe yaşayışını devam ettirenlerin her zaman fazla oluşuna, yukarıda da değindiğimiz gibi, Azerbaycan, Erran ve Orta Asya'dan Anadolu'ya ardı arkası kesilmeden gelen göçlerin sebep olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumun, yani devamlı göçlerin ve göçmenlerin desteklemesinin aynı zamanda Selçuklu devletinin, Haçlı Seferlerinin başlamasıdan sonra da varlığını Anadolu'da devam ettirmesinde, Yakın Doğu'nun en kuvvetli devleti durumuna yükselmesinde pek önemli bir etkisi olduğunu kabul etmek lâzımdır.” 


Yerleşik hayata geçen bu göçebe unsurlar, yani Türkmenler, daha çok “Uc”larda toplanıyorlardı. 
Uc'lar genellikle göçebe veya yarı göçebe Türkmen aşiretlerine mahsus yaylak ve kışlakları olmakla beraber, Uc'larda bir çok köyler, küçük kasabalar, hatta önemli noktalarda küçük sağlam müstahkem mevkiler vardı. 
Bütün bunlardan başka, hudutların biraz gerisinde sayıca çok olmamakla beraber bazı büyükçe şehirler, Uc beyliklerine merkez vazifesini görüyorlardı. Türk sahalarında, Müslüman-Türk köylerinden başka Hristiyan köyleri mevcud olduğu gibi, şehir halkı da İslâm ve Hristiyan olmak üzere karıştı.” 





72 SÜMER, Prof. Farik; Oğuzlar, (Türkmenler), 133 
73 Seyyah İbni Batuta, XIV. yüzyılda Anadolu'da yaptığı seyahat sırasında Antalya şehrinde halkın yerleşme durumunu şöyle anlatmaktadır: “Şehir halkı, ırk ve dinlerine göre ayrı ayrı mahallelerde yerleşmişlerdir. Hristiyan tüccarlar Mina Liman adıyla anılan mahallede oturmaktadırlar. Bu mahallenin çevresini bir sur kuşatmakta ve Cuma vakti ile geceleri bu surun kapıları kapalı tutulmaktadır. Şehrin asıl halkı olan Rumlar, başka bir mahallede kendi başlarına otururlar. Onların bulundukları yer de bir surla çevrilmiştir. Yahudilerin de kendilerine ait yerleşme alanları vardı. Burası da bir surla örtülüdür. Şehrin hâki-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Aynı şekilde, Bizans topraklarında da yerleşik Müslüman-Türkler'e rastlamak mümkündü.” 


Bütün sınırlarda, bu Türkmenler'in başında bulurnan aşiret reislerine “Uc beyi” denirdi ki, bunlar hudut muhafızlığı vazifesiyle mükelleftiler.” 


Aslında, Moğollar tarafından müdahale edilmeden önce Anadolu'ya Türkmenler'in, Selçuklu sultanları tarafından hararetle kabul edildiklerini, ülke açmak ve Bizans ile gazâ yapmak üzere Batı Anadolu'ya yerleştirildiklerini biliyoruz. Moğol istilâsı önünden Türkistan, İran ve Azerbaycan'dan kaçan bir çok din adamı, şeyh ve Türkmen babası da bu uc'larda sığınak bulurken aynı zamanda yarı Şâmâni olan bu Türkmenleri İslâmlaştırıyor; Uc'larda İslâm kültürünü ve gazâ mefküresini kuwvetlendiriyor; bu sebeple de bu Türkmen istülâları gazâ ve Türkmen beyleri de Uc Gazileri sıfatını 


- kazanıyorlardı.” 


Esasen, “Bizans Uc'unda bulunan Uc Türkmenleri- nin ünü Horasan'a kadar yayılmış ve onlar, Rumlar'a karşı yaptıkları başarılı savaşlariyle müslim ve gayr-i müslim bütün eserlerde yankılar yapmışlardır. Hatta, Uc kelimesinin anlamını bilmeyen bazı müverrihler, 


mi ile ailesinin, devlet erkânı ile kapıkullarının yaşadıkları yer de, yukarıda açıkladığımız şekilde, şehrin öteki halkından ayrı olarak çevresi bir surla çevrili kalede bulunmaktadır. Şehrin Müslüman ahalisine gelince, bunlar asıl büyük şehirde yaşamaktadırlar.” İbni Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, M.E.B,, s. 6. 

74 KÖPRÜLÜ, Prof.M.Fuad; Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 77. 
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bunu onların adı sanmışlardır.”” Moğol istilâsıyla birlikte çok sayıda gelen yeni unsurlar ile kuvvet bulan Uc Türkmenleri, kendi başlarına, Selçuk devletinin yeniden zaptedemediği yerleri, Batı Anadolu ve Marmara 


Bölgelerini açarak buralarda yerleşmişlerdir. 


Selçuk devleti orta Anadolu'da gerilerken, Uc'larda bir takım bağımsız Türkmen beylikleri kuruluyordu. 
Selçuk devleti ve göçebe Türk geleneklerine göre kurulan bu beylikler çok defa, Selçuk Sultanlarını hukuken metbu tanıyor; onlardan hâkimiyet alâmeti olarak hil'at, menşur, sancak ve gâzilik ünvanı alıyorlardı. 


Türkmen beylikleri, Selçuklular idaresine geçmemiş bölgeleri fethedip Türkleştirirken, menşe'leri sebebi ile de Türk kültürüne çok hizmet etmiş oluyorlardı” Profesör Köprülü'ye göre, Gibbons'un iddiasının tamamen aksine olarak, bu asırda Anadolu ve Osmanlılar'ın yaşadıkları Uc beylikleri ile diğer Türk ve Müslüman dünyası sıkı bir münasebet halinde bulunmakta idi. Bu devirde putperest Moğollara karşı İslâmlaşmak- ta devam eden Anadolu'da kışkırtma ve çeşitli yönlerden tesirlerde bulunan Altınordu devleti ile Suriye ve Mısır Memlukları, elhâsıl İslâm-Türk âleminin her tarafı, Anadolu ile yakından ilgilenmekte ve sıkı münasebet halinde bulunmakta idi. Hudutların yalnız göçebe değil, Türk-İslâm dünyasının her tarfından gelmiş şehirli unsurları ve bunların yanında “ulemâ” (bilgin), “şeyh” (tarikat sahibi) ve “zanaat sahibi” her çeşit meslek erbabını çekmiş olması, bu görüşü kuvvetlendirmektedir.” 


Uc'ların umumi yönlerini araştıran ve bu gelen göçmen kitlelerini yerleşik hayata geçmelerine köprü teşkil eden Uc beyliklerinin fetihleri hakkında bilgi veren M. Halil Yınanç, “Türkiye Tarihi-Anadolu'nun Fethi” adlı eserinde şu izâhı veriyor: 


Çok verimli ve mahsülü bol olan “Ve ülkeleri” aynı zamanda büyük ticaret yollarının uğrakları idiler. İlk zamandan beri mevcut olan doğu ile batı arasındaki karayollarının önemli bir kısmı buradan geçmekte idi. 
“Uc” taki şehirler hem istihsal yapıyorlar ve hem de ticarete aracılık ediyorlardı. Bu sebepten, kısa zamanda büyük zengin şehirler ve kasabalar vücuda gelmişti. 
Bunlardan Suriye Uc'u bir ticaret donanmasına sâhip bulunuyor ve Doğu Akdeniz'deki diğer memleketlerle de mübâdele yapıyordu. Kalabalık nüfus besliyen bu şehirler yalnız mücâhitlerin ve murabıtların değil, aynı zamanda orta halli halk ile tüccarların da karargâhı olmuştu. 


Bundan başka, uc şehirlerinin önemli bir kısmı da İslâm ilim ve edebiyatı tarihinde meşhur olan pek çok kimselere doğma, yetişme ve oturma yeri olmuştu. 
“Uc”ta yetişen veya dışarıdan gelerek burada yerleşen âlimlerin, muhaddislerin, mutasavvıf ve fakihlerin, diger yazar ve ediblerin adlarını, hayatlarını eski vakây-ı nâmeler ve hal tercemesi kitaplardan bulmak mümr- 


79 BARKAN, Prof. Ö. Lütfü; Kolonizatör Türk Dervişleri makalesi, Vakıf 
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kündür. Çeşitli cins ve soylara mensup olan bu münevver zümrenin en önemli merkezi Tarsus, Misis, Antakya, Âmid, Malatya, Meyyafârikin, Erzen ve Kalikala (Erzurum ) idi. 

Profesör Yinanç eserinde, “Uc”larda yaşayan halkın esas görevinin ne olduğunu ve nüfus bakımından sahip oldukları kesâfeti de şöyle anlatıyor: 


Uc ahalisinin esas vazifesi din uğuruna savaş olduğu için, buradaki medreselerde tabiatiyle dini ilimler ve bilhassa hadis bilgisi diğerlerinden daha kuvvetli ve daha çok rağbet görüyordu. Yalnız Tarsus'ta yetişen muhaddislerin sayısı yüzden fazladır. İkinci derecede çokluk, mutasavvıflarda idi. Bu mutasavvıflar içinde İbrahim Edhem el-Belhi ve Abdullah İbn Mübarek gibi, müslümanların son derece hürmet ettikleri ve değer verdikleri çeşitli kimseler vardı. Bununla beraber, Şark edebiyatının iftihar edeceği simalardan Kalikalâ'lı Abdurrahim ibn Nubâte ve büyük şair Misis'li Ebu'l-Abbas en-Nâmi gibi zatlar da uc'tan yetişmişlerdir. 

İrili, ufaklı iki yüz kadar şehir, kasaba ve kaleyi içine alan Uc ülkelerinin nüfusu bir kaç milyondan fazla tahmin olunabilir. Dâima savaşa hazır yüzbine yakın mücahid çıkaran Uc halkı her vakit harp hayatı yaşarlardı. Bundan başka her taraftan zâhidler ve dindarlar Uc'lara gelerek gazâ farizasını yapmak ve daha fazla sevap kazanmak için “Allah yolunda cihâd”a katılırlardı. 
Tövbe eden günahkârlardan bir kısmı da din uğrunda savaşarak günâhlarını affettirmek için Uca gelirlerdi. 
Fakat, Uc'taki mücahid ve murabıtların büyük bir kısmı, özellikle, dokuzuncu asırdan itibaren Horasan ve Türkistan diyarından gelen gâzilerdi ki, bunların çogunluğunu Türkler teşkil ediyorlardı. Eski Vak'anüvislerin Vak'ây-i nâmelerinde bunların hangi senelerde geldiklerini ve bazen de sayılarını kaydettikleri görülmektedir. 

Hariçten gelen ve orada beslenen mücahidlerin uc ordugâhlarındaki maişet ve gelir kaynaklarını şöylece sıralayabiliriz: 

1- Bizzat Uc bölgelerinin ziraat ve sanat gelirleri, 

2- Ticaret gelirleri, 


3— Muhtelif İslâm diyarlarında uc gâzileri adına yapılan vakıflar (Bunlar Mekke ve Medine için yapılan vakıflar kadar önemli yekun tutuyordu), 


4— Bazı zenginlerin bağışları ve zekâtları, 


5— İslâm hükümdarlarının ve özellikle halifenin yardımları. 


Bunlar sâyesinde Uc'larda yüz bine yakın hazırlanmış, gerekli ihtiyaçları karşılanmış ve donatılmış bir mücahid ordusunun bütün ihtiyaçları karşılanabiliyordu.” 

Bu Uc'lara Moğol istilâsından kaçıp, Anadolu'ya sığınan Türkmenlerin geldiklerini ve Selçuk-İlhâni devletinin tazyiki ile bu Uc bölgelerinde yığıldıklarını kaynaklardan öğrenmekteyiz. Bu Türkmenler'in çoğunun, yukarıda da belirtildiği gibi Bizans topraklarında 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fetihlere çıkan, gazâdan gazâya, savaştan savaşa koşan gruplar olduklarını da tesbit ediyoruz. 


Uc bölgelerinde; değişik kıymette tımarlara ayrılan arazinin az gelirli umarları, İslâm an'anesine göre Gâzi veya Türk geleneğine göre Alp ünvanını taşıyan uc askerlerine veriliyordu. Hatta bu ırsi mahiyette olup, oğullarına da miras olarak geçiyordu. Bir nevi ocak halinde inkişâf etmekte olan Alp'ler, daha sonra sipâhilik teşkilâtına bürünecek ve bunlarda olduğu gibi, sipâhilikte de, babadan oğula geçecektir. Fakat herhangi bir çocuk, babasının yerine geçmek için sipâhilikteki ehliyetini, kahramanlığını isbata mecburdu. 

“Uc”larda ziraat hayatına geçmiş Türkler'le, Türk-İslâm âleminin çeşitli bölgelerinde geçim vasıtası aramaga gelmiş Türkler ve serseriler de bulunuyordu. Bu arada Bizans'ın bozuk ve zâlim idaresinden bıkan Bizans'a tâbi halk ise, az bir vergi karşılığında kendileri- nin can ve mal emniyetini temin edecek Türk beyliklerinin idaresi altına girmeyi tercih ediyorlardı. Böylece Uc beylikleri yavaş yavaş çapulcularla yaşayan bir aşiret olmaktan kurtularak kendilerine tâbi olan halkın menfaatlerini koruyan muntazam siyasi kuruluşlar halinde gelişmeye başlamışlardır. 


Ayrıca İran, Mısır ve Kırım gibi İslâmi merkezlerden Batı Anadolu'ya gelen medreseliler'le, Orta ve Doğu Anadolu'dan gelen Selçuk ve İlhâni bürokrasisi mensupları, bu Uc beyliklerinde ağır ağır bir idare mekânizması kurmakta, kültür müesseseleri vücuda getirmekteydiler. Uc'lar ilerledikçe, onun arkasında şehir 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ve köy inkişâf etmekte, nüfus artışı fazlalaşmakta, iktisadi faaliyet de kuvvetlenmekte idi.” 


Böylece de İslâmlaşma ve Türkleşme hareketine zemin hazırlanıyordu. Çünkü bu insanların gittikleri yerlerde, yerleştikleri bölgelerde, tabiatiyle yerli halkla temas edecekleri ve çeşitli zaruretlerden doğacak olan bu münasebetlerde yalnız ihtiyaçlarını gidermiyecekleri, aynı zamanda karşılıklı bilgi, görgü, örf, âdet, an'ane ve değişik yaşayış gibi manevi ve kültürel alış-veriş yapacakları da muhakkaktı. Öyleki, Bizans-Türk sınırındaki köylüler, sanki aynı devletin vilâyet sınırlarında bulunan iki köy halkı imiş gibi birbirini ziyaret ediyor, misafirliğe gidiyor, aynı pazarda alış-veriş ediyorlardı. Din adamları, birbirine yaklaştığı gibi, birbirleriyle dostâne münasebetler kuruyorlar, birbirini düğünlere dâvet ediyorlardı.” 

Zaten, böyle bir kaynaşma, toplu yaşayışın icabı olarak kendiliğinden vücuda gelecek ve köklü bir imana, kültüre, şahsiyetli bir medeniyete sahip olanlar diğerlerini rahatlıkla kendi aralarında eritebilecek ve hâkimiyetleri altına alacaklardı. Nitekim, Anadolu'da yukarıdanberi anlattığımız ortam içinde hem Anadolu'nun, hem de az da olsa yerli halkla yeni unsurların İslâmlaşma ve Türkleşme faaliyetini hızlandırdıklarını görüyoruz. Bundan da anlaşılıyor ki, bu kültür alış-verişinden yerli halk değil, sonradan oraya gelen Müslüman-Türk kitleleri kazançlı çıkmışlardır. Yerlilere üstün gelmişlerdir. Pek çoğunu kendi ruh ve imân potalarında eritememişlerse bile, hem askeri, hem de kültür üstünlüklerini dâlma muhafaza etmişlerdir. 


Hatta, 13 Mayıs 1277 yılında Karamanoğlu Mehmed Bey, Selçuklu Hanedânı adına Konya'da: 

“Bugünden sonra divanda, dergâhta, bârgâhta, mecliste ve meydanda Türkçe'den başka dil kullanılmaması” hususunda dikkate değer önemli bir ferman yayınlamıştır. Bu tarihten sonra bihassa, Farsça ve Arapça'nın hâkimiyeti zayıflamıştır. Bu hadise, Türkmen Beyliklerinde Türk kültürünün iyice gelişmiş, aynı zamanda bu kültürün Anadolu'ya da yerleşmiş olduğunu açıkça göstermektedir.” 


Hatta, Büyük Selçukluların bir uc beyliği bilerek âsi bey ve boyların yurdu saydıkları Türkiye, gerçekte Türk vatanı oluyor, dünya çapında bir kudretin ve Osmanlı İmparatorluğunun da kaynağı, beşiği hâline geliyordu. Büyük Selçuklular İslâm dünyasının maddi, manevi büyük imkânlarına sahip bulunmakla beraber ancak dört büyük cihangir sultan yetiştirebilmişti. Hal buki, Türkiye'deki amcazâdeleri ise, bu imkânlardan mahrum olarak bir çok eski kavim, din ve kültürlere sahip Anadolu'yu vatan haline getirmek için çok daha çetin bir vazife ile karşılaşmış ve burasını yeni br medeniyetin yurdu yapmışlardır.” 
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D) ŞEHİR VE KÖYLERDE TÜRKLEŞME 
FAALİYETİ 

Uc'ların muhtelif köy, kasaba ve şehirlerden teşekkül ettiğini yukarıda gördük. Bu köy, kasaba ve şehirlerin bilindiği gibi muhaceret seline, ardı arkası kesilmeden devam eden göçlere yatak olmaları tarihi bir gerçeği öğrenme bakımından önemlidir. Bu gerçeği söylemek yerinde olur. Esasen bizim konumuz bakımından da küçümsenmiyecek bir rolü olan bu bölgeleri oldukça dikkatle ele almak gerekmektedir. Çünkü, asıl Türkleştirme ve İslâmlaştırma faaliyetinin cereyan edip oluştuğu sahalar buralarıdır. Yani köy, kasaba ve şehirlerdir. Zira yerleşik hayata geçenler buralarda toplanmışlardır. Onun için mevcud kaynaklardan-yeterli olmamakla beraber-bu şehir ve köylerin İslâmlaştrma ve Türkleştirmedeki fonksiyonlarını ve görünüşlerini belirtmeye çalışacağız. 


Gerek Moğollardan önce, gerek Moğol istilâsında veya onların hakimiyetinde Anadolu'ya doğru göçler devamlı olduğundan, bihassa, Moğolların çıkışı ile Anadolu'da nüfus artışının çok fazla olduğunu tesbit ediyoruz. İşgâle uğrayan sahalardaki göçebe kabileler- den başka, göçebe olmayan ve sahip oldukları nakli mümkün olmayan servetleri sayesinde az çok müreffeh bir hayat süren bir kısım köylü halk, zengin tüccarlar, fikir ve sanat adamları, derviş zümreleri de büyük bir nisbette Anadolu'ya gelip yerleşiyorlardı. Böylece, Mogolların çıkışından sonra ve Moğol hâkimiyeti devrinde, doğudan gelen Müslüman Türk halk arasında, esasen eskiden beri şehir hayatı sürmüş olanlar, Anadolu'nun şehirlerine yerleştiler. Sâmi ve İrâni unsurlara mensup müslümanlar, Türk çoğunluğu arasında çabuk Türkleşiyorlardı. Çeşitli dinlere mensup olanlar, ayrı mahallelerde oturuyorlardı. Yukarıda dip not olarak verdiğimiz “İbni Batuta” seyahatnâmesi”nden Antalya'daki o devre ait pasajlardan da anlaşılıyor ki; ayrı din mensupları da ayrı ayrı mahallelere yerleşmişlerdir. O devrin Antalya'sında; Hristiyan tüccarlar Mina-Liman mahallesinde, yerli Rumlar başka bir mahallede, Yahudiler ise kendilerine âit bir muhitte, Müslümanlar da, şehrin büyük kısmında oturmaktadırlar”. 
Bununla beraber şehir hayatı, İslâmlarla gayr-i müslim unsurları kültür bakımından birbirine çok yaklaştırıyor, gelişen münasebetler, aradaki bazı farkları azaltı- 


yordu.” 


Bu şehirlere yerleşen halkın çoğunluğunu Türklerin teşkil etmeleri hususu dikkate şâyân bir hareket olarak gözükmektedir. Bu durumu, “Türkiye'nin İktisâdi ve İctimai Vaziyetini” tarihi gelişmeye göre inceleyen Mustafa Akdağ şöylece tesbit etmektedir: 

Selçuki siyâsi hayatının şehirler dışında gelişmesi ve Anadolu şehirlerinin de iktisâdi gelişmelerini siyâsi müesseselerden yardım görmeden gerçekleştirmeleri, siyasi teşkilâtın şehir sosyetelerini kendisine destek yapmasına engel olduğu gibi, devlete karşı şehir halkının yüklenecekleri sorumlulukların ölçüsünü de azalttu. Bu şekilde, şehir ahalisi devlet mükellefiyetlerine 





85 İbni Batuta Seyahatnâmesinden seçmeler, 6. 
86 KORULU, Prof. M. Fuad; Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 42, 57-58 
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karşı bir çeşit imtiyazlı durum kazandı. Bu, Anadolu'nun Türkler tarafından fethi sistemi ile yakından ilgilidir. 

Bildiğimize göre, Oğuz kitleleri başlarındaki serdarları ile bu bölgeleri işgâl ettikleri zaman, şehirlerin yalnız kalelerini sembolik olarak zaptediyorlardı. Bunların asıl kuvvetlerini teşkil eden Türkmenler'in hayat tarzları icabı, etkileri daha çok yaylalarda ve köylerde görülüyordu. Şehirleri asıl zaptedenler, ne askeri kuvvetler ve ne de siyâsi teşkilâtlardı. Bunlar mânevi fâtihler diyebileceğimiz geri plândaki halk kitleleri idi. Eski normal nüfuslarından çok kaybetmiş ve oldukça harap bir halde kalmış olan Anadolu şehirlerini fetihler sırasında, en çok serbest insanlar dolduruyorlardı. Bunlar, şarktan ve Anadolu'nun benzer yerleşik hayatından herhangi bir şekilde kopup gelen ve göçebe, “Selçuklu ordu hayatı” ile ilgisi olmayan kimselerdi. Hele medreseler ve tekkeler bütün eski kasaba ve şehirleri sür'atle birer Türk kültür merkezi haline getirmekteydiler. 


Ayrıca, öyle sanıyoruz ki, ilk zamanlarda, devlet de şehirlere yerleşen Türk halkın kuvvetlenmesini ve Hristiyan halka karşı üstünlük sağlanmasını temin için, buralara gelen insanların hükümete karşı olan bir çok mükellefiyetlerini affetmiş, yahut bunları bazı vergiler- den muaf saymış idi. Şehirlere ve kasabalara pek karakteristik birer Türk çehresi vermelerinde geçen zaman şaşılacak derecede kısa olan, Orta Çağ Anadolu Türk şehir topluluklarının, sonradan Osmanlılar zamanın- 


da devam eden gayet az vergiye tâbi olmak gibi imtiyazlı durumları ve Selçuklular devrindeki şehir muhtariyetleri, her halde, bu şekilde teşekkül etmiş olması lazım gelir.” 


Bu şehirler ve köylere komşu olan Bizans şehir ve köyleri ile karşılıklı yakınlıklar tesis edildiğine yukarıda işaret etmiştik. Bu münasebetler, önceleri iktisadi iken sonraları siyâsi ve özellikle sosyal sahalara inhisar etmişti. Bu sahada, ekonomik yakınlıklarla başlayan Bizans unsurları ile Türk'lerin yakınlaşmasına dikkati çekmek isteriz. Zira, bu devirde Bizans'ın iktisadi vaziyeti ve halkın durumu ile Müslüman-Türkler'in bulundukları bölgelerin mukâyesesini görecek olursak, bu iki unsur arasında meydana gelen yakınlaşma ve kaynaşmayı daha iyi anlamış oluruz. 

Birinci bölümde de belirttiğimiz gibi, siyâsi hudutları daralan Bizans İmparatorluğu, müthiş bir iktisâdi darlık içine düşmüştü. Bilhassa, Anadolu tarafından toprak kaybeden ve on üçüncü asrın sonlarına kadar devam eden Doğu Akdeniz ticaretinden faydalanamama, Bizans'ı bu hale sürüklemişti. Şurası muhakkak ki, Selçuk-Bizans hudut bögelerinde bulunan Türkler'le Rumlar'ın münasebetlerine bakarak, Bizans'ın kaydettiğimiz ekonomik çöküntüsünün tesiriyle Marmara etrafındaki sanayici Rum şehirleri merkez olmak üzere, yaylacı Türkler'le, Rum ahâli arasında “Marmara iktisadi ünitesi” diyebileceğimiz bir birliğin kendiliğinden doğmakta ve teşekkül etmekte olduğunu görmemek 





87 AKDAĞ, Mustafa; Osmanlı Devletinin Kuruluş ve İnkişâfında Türkiye'nin İktisâdi Vaziyeti, Belleten, 14, 1950, sayı: 55, s, 324. 
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mümkün değildir. İzmit, Bilecik, İznik, Bursa, Alaşehir v.s. kalabalık ve gelişmiş, mâmur Bizans şehirlerinde oturan halkın refahları tamamiyle, kalabalık Türk yayla halkı ile iktisâdi birliğinin üzerine oturması o kadar zorunlu ve normaldi ki, ne Selçuklu ve Beylikler devrelerinin hükümetsizlikleri ve ne de Bizans'ın bu sahaları Türk'lerden kurtarmak için giriştiği teşebbüsler bu tarihi gelişmeyi durduramamıştır. Marmara çevrelerin- de Türkler'e dayanmayan herhangi başka bir siyâsi hâkimin artık zoraki ve sun'i olacağı açıkça kendini göstermekteydi. Kendilerine yabancı olan bir takım politikacılar tarafından entrikalarla idare olunan Bizans hükümetine bağlı halk da İstanbul'a duyduğu siyasi alâka ve bağlılıktan uzaklaşıyordu. Buna karşı Selçuklu hürkümeti de, siyâsi buhranlar içinde olmasına rağmen müsait iktisâdi şartlara ve sağlam sosyal teşkilât sâyesinde, ferde sağlanan emniyet ve huzur, hele Hristiyanlar hakkında hiç bir taassup gösterilmemesi, Rumlar'ı Türkler'in siyâsi hâkimiyetine daha çok ısındırmaktaydı. Bütün bu çevrelerde bulunan şehirler, hangi tarafın arazisinde olurlarsa olsunlar, Türkler'le Rumlar'ın birbiriyle alışveriş ettikleri birer pazar halindeydiler. 
Halk arasında da karşılıklı dâvetler oluyor, iki tarafın kadınları bile birbirlerine serbestçe gidip geliyorlardı. 





88 İbni Batuta'nın Seyahatnâmesinin bir çok yerinde Anadolu'da Türkler'in hâkimiyetinde yaşayan Hristiyanlara rastlandığı kaydedilmektedir: “Erzincan'a vardık ki, Irak Sultanına bağlı şehirlerden biridir. Bakımlı ve büyüktür. Halkının çoğunluğunu Ermeniler teşkil eder. Müslümanlar Türkçe konuşurlar.. İbn Batuta Seyahatnâmesinden seçmeler, MEB., 1000 temel Eser, 27. 
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Kısaca, Marmara'nın doğusunda vücuda gelen bu iktisâdi birlik, Türkler'le Rumlar'ı yaşayış ve gelenekleri bakımından da birbirlerine alıştırmakta” ve böylece de Anadolu'nun batısına varıncaya kadar her yerinde bir Türkleştirme olayı içten içe kendiliğinden olmakta, bu politika da yine kendiliğinden yürümekteydi. 

Hatta Hristiyan gruplar, farkına varmadan bu faaliyeti hararetle benimseyip, arzu eder duruma gelmişlerdi. Çünkü, müslüman idaresinde dini serbestliğin emniyette oluş duygusu Anadolu Hristiyanlarını, henüz ilerlemekte bulunan Selçuk Türklerini kurtarıcı sıfatıyla karşılamaya yöneltti. Bu Hristiyanlar, Rum kiliseleri- ne hâs olan rühi baskıdan nefret eder duruma gelmişlerdi. Hatta Vİ. Mihâil devrinde (m. 1271-1282) Anadolu içindeki küçük kasabaların halkı, Bizans İmparatorluğunun zulmünden kurtulmak ümidiyle, Türkleri kasabalarının işgâline davet etmişlerdir. Bu halk arasında zengin veya fakir birçok kimseler o zamanki, milli hudutlar içine yani Türkler tarafına hicret etmeyi bile göze almışlardır.” 


Hristiyan din bilginlerinden bir çoğunun kabul et- 





“Eski Romalılar ile Yunanlılar bu ülkede yaşıyorlarken daha sonra Müslümanlar anılan toprakları (Anadolu'yu) fethetmiş, müslüman Türkmenler ülkeye hâkim olmuş ve egemenlikleri altında bir hayli Hristiyan kalmış bulunuyordu... “İbn Batuta Seyahatnâmesinden seçmeler, 3. 

Azda olsa, Hristiyanlardan bazılarının müslüman oluşlarını bir Hristiyan şöyle ifade ediyor”... Çok bunaldı mı bizim köylümüz, bakmışsın, “Allah'tan başka Allah yoktur. Muhammed O'nun elçisidir (Lâ ilâhe İllallah, Muhammed'ür-Rasülullah) ” deyip müslümanlığa geçiverir.” 
Turan, Osman; Türk Cihan Hâkimiyeti Mefküresi Tarihi, II, s. 169. 

89 AKDAĞ, Mustafa; Aynı eser, Belleten, XT, s. 51, ss. 499 
90 ARNOLD T. W., İntişâr-ı İslâm Tarihi (eski harflerle basımı), s. 98-99. 
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tiklerine göre, o devirlerde doğu kiliseleri ahlâki ve rühi çöküntü içine düşmüşlerdir. Bu hal, pek çok kimselerin kalblerini küstürmüş ve yeni bir imanın parıltılarının bütün kudretine sahip olarak gelen İslâmiyetde, onları daha süzülmüş, arı iman havasını aramaya sevketmiştir.” 


Hatta, daha müslüman olmadan önce bile, kilise mallarına el koyan asilzâdeler, müslüman olduktan sonra tabiatiyle sadaka ve yardımı tamamen kestiklerinden kilise ve manastırlar harab bir hale düşmüş ve bunların yerini de camiler almıştır.” 


Böylece, Bizans'tan soğuyan halk, Türkler'e kucak açıyor, onları huzur ve refahın hasreti ile bekliyorlardı. 
Daha Selçuklu sultanları devrinde bile bazı Rum şehirleri fethedilmeye lüzum kalmadan, bu Sultanların siyâsi hâkimiyetine kendi arzularıyle giriyorlardı.” 


Aynı zamanda, Hristiyanlar ile Müslüman gruplar, karşılıklı iki düşman sıfatıyla Türk-Bizans hudutları üzerinde yaşadıkları halde bile, aralarında aslâ derin bir düşmanlık oluşmamıştı. Bizans tarihçileri, daha on ikinci asrın başında, o zaman bir hudut sahası olan Beyşehir gölü üstündeki adacıklarda oturan Rumrlar'ın, Türkler'le sıkı münasebetlere giriştiklerini ve Bizans İmparatorluğunun emirlerini dinlemeyip onlara kıymet bile vermediklerini kaydediyorlar.” 


Meseleyi daha da ileriye götürmek mümkündür. Zi- 





91 ARNOLD, aynı eser, S., 73. 

92 ARNOLD, aynı eser, s., 101. 
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ra bu, din, dil ve ırk bakımından birbirine tamamen yabancı olan gruplar arasında teşekkül eden kültür birliği, bu toplulukları âdetâ birbirine kaynaştırmıştır. 
Meselâ, Mevlânâ'nın ölümü üzerine Konya'nın yalnız Müslümanları değil, Hristiyan ve Yahudileri de cenaze törenine katılmışlardı.” 


Kökleri Hristiyanlıktan önceki devirlere ulaşan bir çok mahalli âdetler ve inanışlar, Müslüman ve Hristiyan halk arasında, yaşıyordu. Anadolu'nun Türkler'le birlikte yaşayan Rum ve Ermeni halkı, Türkçe'yi de öğrenmişlerdi. Türkler arasında da bu iki dili, özellikle Rumca'yı bilenler az sayılmazdı. Türkler'in Ermeni ve Rum kadınları ile evlenmelerinin de bu hususta etkili 


6 


olduğu söylenebilir.” 


Anadolu sahasında yerleşen Oğuz Türkleri, Arap ve İslâmi İran medeniyetiyle temastan sonra, geldikleri bu yeni sâhada eski ve İslâmi olmayan medeniyetlerin kalıntılarıyla da karşılaştılar. Yavaş yavaş Türkleşen büyük ve eski Anadolu şehirlerinde, Türkler eski Bizans ve Ermeni sanat eserleri ve mimarisine rastgeldikleri gibi, Hristiyanlar'la yanyana yaşamak suretiyle araların- 





95 Ahmet Eflâki, Ariflerin Menkibeleri, (Menâkıbu'L-Ârifin Çeviren, 
Tahsin Yazıcı), Il, İstanbul 1973, s. 60; İbn-i Batuta, Mevlâna Celâleddin-i Rumi hakkında, Konya'ya uğradığını kaydederek, halkın kendisine olan bağlılığını şöyle anlatmaktadır: 

“Bu şehirde bilginlerin kutbu, dindarların en sâlihi, İmam Şeyh Celâleddin'in türbesi de vardır ki bu zât Mevlâna sanı ile tanınmış bulunmaktadır. Bilâd-i Rum halkından bir kısmı onun yolunu tutmuş olduklarından bunlara şeyhin adıyla Celâli denilir... Bu ülke halkı Mesnevi'ye büyük değer verirler, onun sözlerine saygı gösterirler, öğrenmeye çalışırlar ve Cuma günleri tekke ve dergâhlarda onu okurlar. 
“İbn Batuta Seyahatnâmesinden Seçmeler, M.E.B., 21. 
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da tabii, bir çeşit an'aneler mübâdelesi de vücuda gelmiş gibiydi.” 

Yerleşme hususunda şehirlere daha fazla önem verildiği bir gerçektir. Aşağıda da belirtileceği üzere, harab olmuş, çökmüş bir şehrin imar edilmiş, güzelleştirilmiş ve geliştirilmiş bir hâle getirilmesi, yerleşmeyi ve sahip olmayı düşünen bir topluluk için dikkate şâyân bir harakettir. Zira Bolu, Ankara ve Konya istikâmetlerinden gelen yolların kavşak noktalarında bulunan, Marmara'nın doğu çevresindeki Bizans şehirleri, arkası-arkasına, Türkler'e geçtikçe fiilen “harb içinde kabul edilen” Hristiyanların kiminin kaçması, çarpışmada ölmesi ve kiminin esir edilip malına el konulması sebebiyle şehirlerde hayli boşluklar meydana geliyordu. Fakat, bahsettiğimiz iktisadi sıkıntıdan dolayı, Anadolu şehirlerinden pek çok halk buralara gelerek hükümetin verdiği evlere yerleşmekte idiler. Böylece zaptolunan şehirler ve kasabalar pek kısa bir zaman içinde, içeriden de mânevi fetihler yoluyla bir Türk şehri haline geliyorlardı. Hemen arkasından da medreseler, camiler, tekke ve dergâhlar kuruluyordu.” 

Fethedilen şehirlerin ihtiyaçlarının karşılanarak gelişmesinde halkın yardımı kadar, oranın beyi veya sultanın da rolünü kabul etmek gerekir. Nitekim, İbn-i Batuta'nın Sultan Orhan Bey hakkındaki kaydı bu bakımdan dikkate değer görünmektedir. 


“Bu hükümdar, Türkmen padişahlarının en ulusu 





97 KÖPRÜLÜ, Prof.M.Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 163. 
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olduğu kadar, toprak, asker ve varlık bakımından da onların en üstünü bulunmaktadır. Hâkimi olduğu yüz kale vardır ki, çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirir ve her kalede bir süre kalarak durumlarını anlamak, noksanlarını tamamlamakla meşgul olur. Denildiğine göre, hiç bir şehirde, hiç bir surette bir aydan fazla oturmaz, aralıksız olarak kâfirlerle savaşı sürdürür, onların kalelerini bir bir kuşatarak ellerinden alırdı.” 

Meselâ, yukarıda bilgi verdiğimiz imar işlerine çok önem veren |. Alâed'din Keykubâd; Konya, Sivas, Amasya, Anamur v.s. gibi büyük şehirleri koyu İslâm şehirleri hâline sokmuş, buralarda camiler, tekkeler, medreseler, çarşılar bina ettirmiştir. Aynı zamanda Selçuklu Anadolusu, mânevi kültür bakımından da, oldukça yüksek dereceye erişmiştir. Çocuklara okuma yazma öğretmek maksadıyla her mescid yanında kururlan ilk mekteplerden başka, her tarafta medreseler inşâ edilmişti. Özellikle, Moğol istilâsı üzerine doğu sahalarından bir çok bilgin, şâir ve mutasavvıfların Anadolu'ya gelip yurt tutmaları, buradaki fikri faaliyetleri çoğaltmış, Selçuk medreselerine haklı bir şöhret kazandırmıştı.'"” 


Anadolu'da Türklerin yerleşmelerinden sonra, yeni köylerin nasıl kurulduklarına dair bir örnek olmak üzere Âşıkpaşazâde Tarihinde, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gâzi'ye dayandırılan şu rivayeti görelim: 





99 İbn-i Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, 45. 
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Şeyh Edebâli, Osman Gâzi'nin rüyasını tabir edip, Padişahlığı kendisine ve nesline müjdeleyince yanında bir müridi vardı. Bunun adına Derviş Durdu oğlu Kumral Dede derlerdi. Dedi ki: 


“Ey Osman! Sana padişahlık verildi. Bize de bir şükran borcu vermen gerek” Osman Gâzi: 


“Ne vakit padişah olursam sana bir şehir vereyim” dedi. Derviş: “Bize şu köyceğiz yeter. Şehirden vazgeçtik” dedi. Osman Gâzi kabul etti." 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Selçuklu fetihleri Anadolu'da çeşitli etnik menşe'lerden gelme, Müslüman olmayan ve kısmen köylü, kısmen de şehirli bir halk buldu. Gerçi savaş ve anarşi yılları, her iki sınıfı da hırpalamış, müdafaasız köy halkını kalelere, muhafaza edilen şehirlere veya yakın sahalara kaçırmıştı. Her ne kadar, Türk hükümdarları harp ve kargaşalık devirleri geçtikten sonra devletin menfaatlerinin gereği olarak, Müslüman olmayan çiftçileri dahi koruyorlarsa da, köylü nüfus önemsenecek derecede azalmıştı. 


İşte, Anadolu Türk devletleri buna çare bulabilmek ve gelen göçebe Türkmen kitlelerinin de yapabilecekleri zararları önlemek için, ilk akınlardan itibaren yeni yeni köyler kurmaya ve teşkil etmeye çalıştılar. Çünkü, Anadolu'ya gelen Türkler arasında Orta Asya'da çok eski zamanlardan beri köy hayatına hatta şehir hayatına geçmiş her çeşit insan mevcuttu. Böylece bunlar, yeni geldikleri bu yerlerde de aynı hayat şartlarını devam ettiriyorlardı. Köylüler derhal, köyler kurarak zirâi ürünler elde etmeye başlıyorlar, şehirliler de şehirlere yerleşiyorlardı. Selçuklular'la akrabalıkları olan Türkistan hâkanları sülâlesine mensup bazı prenslerin idarelerinde, Batı Türkistan'ın şehirli ve köylü unsurlarından müteşekkil kuvvetlerle Anadolu'ya geldikleri tarihi kaynaklardan da anlaşıldığı gibi, toponomi tetkikâtü da bunu az çok göstermektedir. 


Anadolu'nun fetihlerden sonraki durumunu İbn-i Batuta XIV. yüzyıldan bize şöyle anlatmaktadır: “Bilâd- ı Rüm denilen bu ülke, dünyanın en güzel memleketidir. Allah, güzelliklerini öteki ülkelere ayrı ayrı dağıtırken, burada hepsini bir araya getirmiştir. Burada dünyanın en güzel insanları, en temiz kıyafetli halkı yaşar ve en nefis yemekler pişirilir...” Son ifadelerden anlaşılan Anadolu'da yaşamakta olan halk, Müslüman-Türk unsurlarıdır. Zira İbn-i Batuta, Anadolu'da Türk unsurlar arasında dolaşmış, onlarla haşir-neşir olmuştur. Böylece de onları yakından tanıma fırsatını bulabilmiştir. Seyahatnâmesinde Türkleşen Anadolu'nun köylerinde bile çeşitli zümrelere mensup kimse ve dergâhların bulunduğunu da anlatmaktadır. Bunlardan birisinde; “Bursa'dan İznik'e gittik, şehre ulaşmadan gece bastırınca Gürle köyünde âhilerin birinin zâviyesinde yatmak mecburiyetinde kaldık” ifadesine rastlanmaktadır. Bugün, İç Anadolu'da hâlâ devam etmekte olan; köylere gelen misafirlerin kalmaları için ihdas edilmiş olan misafir odalarının ilk örneklerine, Türkmenler'in Anadolu'ya gelişleri ile kurulan tekke, dergâh ve zaviyeler gibi müesseselerde rastlanıldığı söylenebilir. 


Şu kadarını söylemek isteriz ki; Aandolu'ya gelen Türk kitleleri, iskân edildikleri yerlerde kendi isimleri ile köyler teşkil etmişler, evvelce yaşadıkları yerlerdeki, bir takım dağ, köy, nehir adlarını geldikleri sahalardan 


da beraberlerinde getirmişlerdir." 


Meselâ; Seyhun çevresinden Batı Anadolu'ya, hatta Rumeli'ye kadarki Oğuzlar'ın muhaceret yolları üzerinde aynı dağ, nehir, kasaba isimlerine bir kaç yerde rastlanır. Bir misâl olmak üzere, “Yesi” havalisindeki “Karaçokdağ-Karacadağ” ismine, Azerbaycan'da, Diyarbakır taraflarında, 


Ankara yöresinde rastlandığını söyleyebiliriz.” 


Bunun yanında, Alp Alpı, Alpagut isimlerine Türkiye'deki yer adlarında hâlâ tesâdüf olunması toprağı da Türkleştirmeye verilen önemi anlamak bakımından dikkate değer bir husustur. Meselâ, Kars'ta Alp-Kale, Kastamonu'da Alp Arslan köyü, Kastamonu, Zonguldak ve Eskişehir'de Alpı köyleri; Çorum, Bolu, Kastamonu, Bursa, Ankara, Kütahya, Çankırı, Bilecik, Çanakkale ve Kırklareli'nde Alpagut veya Alpavut köyleri gibi. Osmanlı İmparatorluğunun eski memleketleri ile bugün Türkler'in oturmakta olduğu sahalardaki yer ve köy adları araştırılacak olursa, bu tip isimlere daha çok 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rastlanacağı söylenebilir. Bunlara ilâve olarak, Evliyâ Çelebi'nin XV. asırda Tokat'ta bir Alp Gâzi tekkesin- den ve onun civarında aynı ismi taşıyan bir mesireden bahsettiğini de kaydedelim."”* 


Yine İbn-i Batuta, Toroslar'da ve Akdeniz sahillerin- de uğradığı şehir, kasaba veya köylerden seyahatnâmesinde bahsetmekte; buralara hep Müslüman-Türkmenler'in yerleştiklerine, bunların yaşayış, inanış ve sosyal hayatlarına temas etmektedir. Nitekim; seyyah “...Alan- ya, deniz kıyısında bir şehir olup, ahalisi Türkmendir”""” ifâdesinde bunu açıkça belirtmiş bulunmaktadır. 


Anadolu'nun muhtelif yerlerinde rastlanan Türkmenlere ait yer adlarına bir misal olarak da; Güneydogu Anadolu'daki “Dengizli-Dengizler” oymağının adını taşıyan, bugün Mardin ili kuzey kesiminde ve Savur ilçesi merkez bucağında olan ve 1960'da adı resmen “Serenli” konan bir “Dengizân-Dengizler” köyünün varlığını kaydedelim. Bu, eski Artuklu -Eli bölgesinde aynı ismi taşıyan bir köyün bulunması da yine dikkati 


e İİ gerektirir.” 


Bütün bunların yanında, Türkler'le yakın ilgi kurulan bölgelerde Müslüman-Türkler'e duyulan hayranlık gittikçe artmakta idi. Nitekim, Türkler'in kahramanlıklarını takdir eden, öven Haçlılar, mağlubiyet ve esirlik anlarında da onların şefkat ve merhametlerine şahit 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olmuşlar; hatta, bu yüksek insâni vasıflarının hayrânı olarak, dindaşları Bizanslılar'ı terkederek, İslâmiyeti seçenlerine de rastlanmıştır. İkinci haçlı seferi sırasında Denizli dağlarında ve Antalya'da üç bin kadar Avrupalı'nın İslâm Dini'ne girmesinin, sadece Türkler'in bu insanlığı ve himayeleri sebebine dayandığı söylenebilir.” 

Gerek Hristiyanların ve gerekse Türkler'den başka İslâm unsurlarına mensup halkın, Anadolu'ya gelip köyler kurdukları veya şehirlere yerleştikleri söylenebilir. Fakat, bunlar Türk çoğunluğu arasında ve Türk hâkimiyeti altında yavaş yavaş erimişler, benliklerini degiştirip Türkleşmişlerdir. Batı Türkistan'dan Türk köylü sınıfının, İran'a olduğu gibi, Anadolu'ya da eski ziraat kültürlerinden bir takım şeyler getirdikleri murhakkaktır. Oralardaki bazı köy ve kasaba isimlerinin Anadolu'ya getirilerek aynı isimlerle yeni-yeni köy ve kentlerin kurulmuş olması oldukça mânidâr bir hâdisedir. Böylelikle, hem Anadolu insanı İslâmlaşmış ve hem de Anadolu toprağı Türkleşmiştir. Bu târihi bir vâkıâdır. 


Esâsen, göçebe olan bazı âşiretler de XII. yüzyıldan başlayarak zamanımıza kadar yavaş-yavaş ve parça parça iskân edilip, yerleşik hayata geçirilmişlerdir. Bugün de, yarı göçebe aşiretlere seyrek de olsa rastlanmaktadır. Anadolu'nun yaylaklarında bir yerden, diğer bir bölgeye göç ederek yaşayan ve “Yörük” adı verilen unsurların zamanla oturak hayata geçmeleri ve yerleşmeleri mümkündür. Çünkü, bunların hâlen köylere ve şehirlere zaman zaman inerek çeşitli ihtiyaçlarını temin ettiklerini görüyoruz. Bu münasebetle zamanla onların da köylere veya şehirlere yerleşmeleri kendileri için zorunlu hale geldiği görülmektedir. 


Oğuzlar (Türkmenler), bozkır kavmi sayılırlar. Bu bakımdan çoğunlukla ovalara yerleşmişlerdir. Ancak, nüfusları sıkıştırınca dağlara yayılmaya başlamışlardır. 
Dağlık bölgelerde yaşamaya alışmış olan diğer Türk kavimlerinin Anadolu'ya seyrek geldiklerini görüyoruz. 
Onun içindir ki, dağlık bölgeleri, Anadolu'da en son Türkleşen kısımları teşkil etmektedirler. 


İşte buraya kadar yazdıklarımızdan, köy ve şehirlere yerleşen Müslüman-Türk unsurlarının, bulundukları bölgeyi yavaş yavaş etkileri altına aldıkları ortaya çıkmaktadır. Her geçen gün, o şehir ve köyde çoğunluğu sağlayarak, kendi İslâmi-Türk kültürlerini yayarak, Anadolu'da Türk medeniyetini kurma yolundaki gayretlerinin semeresini gören kitleler, yerleştikleri Anadolu toprağına kendi damgalarını vurmaya muvaffak olmuşlardır. Yaptıkları câmileri, medreseleri, tekke, dergâh, han, hamam ve kervansarayları faaliyete geçirdikten sonra büyük bir medeniyetin hazırlayıcısı rolünü oynamışlardır. Böylece de, bütünüyle, bir İslâmlaşurma ve Türkleştirme hareketine şahid olduğumuz Anadolu, aynı hareketin yürütücüleri olan Türkler tarafından da kısa bir zamanda yerleşilecek bir şekilde baştanbaşa fetholunmuştu. 





110 ÖZTUNA, Yılmaz; Türkiye Tarihi, Il, 79-80. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


TÜRKLEŞTİRME VE 
İSLÂMLAŞTIRMANIN OLUŞUMU 


A) YERLEŞTİRME, İSKÂN VE KOLON 
FAALİYETLERİ 
Anadolu'nun fethini gerçekleştirdiğini gördüğümüz Türkmen göçleri, başıboş, gelişi güzel hareket, saldırı ve akınlar şeklinde kalsaydı, bugünkü Türk vatanı Anadolu olmayabilirdi. Çünkü, bir milletin üzerinde yaşayacağı toprağı vatan yapabilmesi için, ona kendini vermesi gerekir. Yine, bir milletin büyük bir imparatorluk kurması, devlet olması, hattâ sâdece varlığını koruyabilme kudret ve iradesi, bazı imkân ve şartların gerçekleştirilmeleri hususu ile yakından alâkadardır. 
Nitekim, “nüfus meselesi” de ırk ve medeniyetlerin varlık ve ayakta durabilmeleri ile yakından ilgili olan önemli bir husustur. Bu itibarla nüfus, tarihin belli başlı yapıcılarından biridir. 


Zamanımız milletlerinin bugün dünya içindeki yerleri, bu milletlerin soy, hayatiyet ve nüfus imkânları ile yakından ilgili olduğu gibi; vaktiyle Anadolu'ya, Selçuklularla Türkmenler'in gelişinde ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunda da, Türk soyunun bereket ve hayatiyeti büyük bir rol oynamıştır. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarını kuran Türklerin, bu topraklarda yeni bir kültür birliği yaratmaları ve medeniyet alanında yeni gelişmeler, terkipler vücuda getirebilmeleri, hatta sadece yeni bir din altında fetihler yapmak azim ve iradesini kendilerinde bulabilmeleri için, nüfus imkân ve şartları bakımından genellikle sanıldığın- dan daha müsait bir ortam içinde bulunmaları gerekirdi. İşte, gerek Türkmen akıncılarının ve gerekse bunların içinde Osmanoğullarının sür'atle ve önüne geçilmez tabii ve normal bir olay gibi genişleme mucizesini doğuran devrin Anadolu'sunda nüfus kesafet ve dinamizminin derecesini, nüfusun memleket içinde dağılış tarzını, yani “demografik” diyebileceğimiz şart ve im- 


kânları hesabâ katmak lâzımdır." 


Nüfusun dağılışı ise, yerleşik hayata geçen halkın iskân edildikleri yerler ve iskân siyasetiyle sıkı sıkıya alâkalı olmasını gerektirir. Gerçekte, Anadolu'daki iskân faaliyeti, Anadolu'ya doğru başlayan göçler kadar eskidir. Zira, Anadolu'ya gelen göçleri muntazam kâfileler halinde değişik bölgelere yerleştiren Selçuklular, büyük bir siyâsetle, Anadolu'nun geleceğini daha o zamandan emniyet altına almış oluyorlardı. Böylece Osmanlı-Türk devletinin temellerini de köklü bir duruma getirmiş bulunuyorlardı. 

Aynı zamanda, bu göçler sırasında, bilhassa Osmanlu İmparatorluğu teşekkül edeceği sıralarda, Anadolu'ya doğru yapılmış olduğunu kaydettiğimiz derviş akını ve dervişlerin köylerde yerleşerek toprak işlerinin 





111 BARKAN, Prof. Ö. Lütfü; Osmanlı İmparatorluğunda Sürgünler, 
528-529 


Türkleştirme ve İslâmlaştırmanın Oluşumu e 123 


yanında İslâm Dini'nin propagandası ile uğraşmış olmaları, zamanın beylerinin de bu gibi “Kolonizatör dervişler” adı verilen gruplara bazı imtiyazlar, haklar, imkân ve topraklar bahşetmek suretiyle onların kendi memleketlerine yerleşmelerini temine çalışmaları, 


2 


Anadolu'nun iskân ve istilâsı kadar eskidir. 


Tarihi kaynaklardan tesbit edildiğine göre, iskân faaliyetinin alanı oldukça geniş tutulmuştur. Çünkü, iskânlardan devletin bir çok faydalar umuduğu açıktır ve gerçektir. Nitekim, yeni fethedilen harap bir memleketi şenlendirmek, imar etmek, askeri sevkiyatı ve yiyecek gibi en önemli ihtiyaçların tedârikini kolaylaştıracak şekilde yollar boyunca köyler ve kasabalar kurarak, ulaşım ve seyahatı geliştirmek, teşkilâtlandırmak ve yabancı bir memlekette diğer düşman unsurlar arasına yerleştirilecek Türk ve Müslüman göçmenlerle siyâsi ve askeri güvenliği sağlamak gibi gâyelerle de devletin, “sürgün” usülüne sık sık müracaat ettiği görülmekteydi.'* Bu sürgün usülünün gerek yerli Hristiyanlarla, gerek yeni gelen Müslüman Türkmenlerin yerleşmeleri bakımından Anadolu'da, bozuk olan iktisâdi, sosyal ve kültürel hayatı değiştirmeye ortam bakımından müsait olduğu bilhassa dikkate değer görünmektedir. 

I. Gıyâseddin Keyhüsrew'in m. 1196 yılında Bizanslılar'a karşı Menderes havalisine yaptığı bir seferde büyük bir halk kitlesini kendi ülkesine nakletmesi, bu sürgün siyasetinin açık örneklerinden birisidir. Hattâ Sultan, sürgün edilenleri isimlerine, ailelerine ve memleketlerine göre deftere yazdırarak, her aile ve memleket mensuplarını beşer bin kişilik gruplara ayırıp yolda erzaklarını da verdi. Bunların mallarına, kadın ve kızlarına dokunmamak maksadıyla da sıkı tedbirler alındı. 
Bu kalabalık halk Akşehir bölgesine yerleştirildi. Kendilerine köyler, arazi, tohumluk ve çiftçilik âletleri dagıtıldı. Bundan başka Rum halkı da onbeş yıllık vergi- den affedildi. Hattâ, Bizans İmparatorluğu ile sulh yapılınca, arzu ederlerse, tekrar memleketlerine dönebilme hakkı da kendilerine tanıdı. Fakat bunlardan kimse geri dönmeyi arzulamadı. Çünkü, yeni yerlerin- 


den çok memnundular."* 


Yalnız burada üzerinde durulacak bir başka nokta var ki; “parçalayarak iskân” usulü ile bu usülün uygulanışıdır. Yukarıdaki örnekte sürgün edilen Hristiyan grupların beşer bine ayrılarak iskân edildiklerini kaydettik. Aynı usulün Türkmen gruplarının iskânında da uyguladığını görüyoruz. Zira, Selçuk İmparatorluğu, Anadolu'yu iskân ederken, büyük ve kuvvetli Türkmen aşiretlerini muhtelif parçalara ayırarak birbirinden uzak sahalara sevk etmiştir. Böylece ırsi reislerinin idaresi altındaki herhangi toplu ve kuvvetli etnik bir birligin isyânı ihtimallerini ortadan kaldırmak ve aşiret dayanışmasını kırarak milli bütünlüğü sağlayıp, böylece Selçuk sülâlesinin menfaatini ve memleketin huzurunu korumak istemiştir. Çünkü, Anadolu'nun daha ilk istlâsı zamanlarında, aşiret reisleri idaresinde bulunan, parçalanmamış kesif etnik birliklerin, nasıl zorluk çıkarabilecekleri tecrübe edilmişti. 


Bugünkü Anadolu'nun birbirinden çok uzak yerlerinde, Oğuz Türkleri'nin Kınık, Afşar, Bayındır, Salur, Bayat, Çepni v.s. gibi büyük şubelerinin isimlerinden herhangi birini taşıyan muhtelif köylere rastlanması, Selçuklular'ın bu parçalayarak iskân metodlarının bir neticesi olarak açıkça gözükmektedir. Bunda, başka sebeblerin de etkisi olmakla birlikte, en esaslı sebebin, Selçuk Devletinin yukarıda işaret olunan parçalayarak 


iskan siyaseti olduğu anlaşılmaktadır. ” 


Bu iskân hareketlerinin gelişi güzel olmadığını biliyoruz. Zaten, buralara yapılan göçler, sistemli ve metodlu bir yerleştirme, iskân ve kolon faaliyetlerine sahne olan Anadolu'nun kısa zamanda Türkleşmesine yol açmıştır. Nitekim, bir Bizans müellifi; “Moğollar tarafından püskürtülen Türkmenler, Bizans vilayetlerine yayılıyor ve Rumları sıkıştırıyorlardı. Onlar Moğollar önünde nasıl kaçıyorlarsa, Rumlar da aynı şekilde onlardan kaçıyorlardı. Bu sebeple Moğol ilerlemesi onların felâketine değil saadetine sebep oluyordu” ifâdesiyle yerleşmeye sebep olan göçleri anlatır. Başka bir kronik de Bizans'ın nasıl çöküntü halinde bulunduğunu ve Türkler'in akınlarının ne şekilde ilerlediğini şöyle belirtir: “Menderes havzası yalnız başlarına kalarak 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halkın yerine yerleşmiş râhipleri tarafından da terkedilerek ıssızlaştırıldı. Türkler zaferlerinin yemişlerini toplayarak müdafaasız yerleri işgâl ettiler. Herkes bir yana koşuyor; ancak muhafazalı yerlere kaçanlar kurtuluyordu. O zaman bütün Bizans köylülerinin, acınacak bir durumda İzmit'e kaçtığı görülüyordu. Bu kalabalıkların yığılması sırasında anasını, babasını, karısını-kocasını ve çocuklarını yitirip ağlamayan kimse yok gibiydi. Bu istilâ, İznik ve Bursa kapılarına kadar ilerledi.” 

XIII. asrın sonlarına doğru Batı Anadolu'nun Türkleştirilmesine ait bu tasvirler yanında Türkler'in Ortodoks râhipleriyle anlaşarak Rum beldelerine muhacirler yerleştirdiklerine dair haberler, Bizans'ın maddi olduğu kadar, mânevi bakımdan da ne derecede bir buhran içinde olduğunu göstermektedir. 


Büyük Türkmen akınları sayesinde XII. ve XIV. 
asırlarda Batı Anadolu, Selçuklu Orta Anadolu'ya nisbetle daha da kuvvetli ve yaygın bir şekilde Türkleşmiştir ki, bu husus Osmanlı Tahrir Defterlerindeki kayıtlarla da tafsilâtlı olarak kuwetlendirilmiştir. Bunun yanında, Hristiyan halkın da çok az kaldığı meydana çıkmıştır. Türkmenler buralarda, Bizanslılar'ın Balkanlar'dan naklettikleri Peçenek ve Kumanlar'la karşılaşmışlardır. Kilikya Ermeni krallığı Selçuklular, Karamanlılar ve bilhassa Memlukler tarfından eritildikçe, Türkmenler de bu bölgeyi iskâna devam ediyorlardı. 
Daha XII. asırda göçebe Türkmenlerin bu havâlide yurt tuttukları, sık sık, bu bölgeye girip çıktıkları hakkında epeyce kayda rastlanmaktadır. XV. asırda Çukurova'yı ziyaret eden B. de la Broguiğre, her tarafın Ramazanoğullarına tâbi Türkmenler tarafından iskân edildiğini görmüştür. 

Doğu Karadeniz bölgesine yaylalardan inen Türkmenler varsa da, burası daha ziyade Samsun'dan itibaren sahili takip eden Oğuz Çepni boyu tarafından Türkleştirilmiş; Canik bölgesine adını veren yerli Hristiyan Çan kavmi yavaş yavaş kaybolmuştur. Türkmenler m. 1302'de Giresun'a kadar ilerlemiş ve bir takım küçük beylikler kurmuşlardı. Anadolu'da, Türk nüfusu o kadar yaygın ve kalabalık hale gelmişti ki, Osmanlıların Rumeli'ye geçişlerinin o tarafa doğru devamlı 


bir nüfus akımına sebep olduğu söylenebilir.“ 


İşte bütün bu izahlardan anlıyoruz ki, Anadolu'da çok ustaca bir siyaset güdülerek, gelen göçmen kitleleri muhtelif bölgelere yerleştirilmişlerdir. Hatta, Anadolu'nun ilk fethinde yerli halk, yurtlarını boşaltarak oraları Türkler'e terketmişlerdi. Bazan da Selçukluların, Hristiyanları atıp yerlerine Türkler'i sürgün ve iskân ettikleri görülmektedir. Hattâ devlet tarafından önemli şehirler fethedilince oralara ilim, kültür ve sanat erbabı yanında, tüccar ve sermâyedârların da gönderildiğini yukarıda da kaydetmiştik. Devlet, miri toprak sistemi sâyesinde tedricen göçebeleri de iskân ederek istihsâle imkân hazırlıyor ve başlangıçta çiftçi yerli halka duyulan ihtiyacı da böylece azaltmış oluyordu. 
Türkmenler tarafından sâhil bölgelerinin çok kesif bir 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şekilde Türkleşmesi ve Orta Anadolu'da Hristiyan halkların kalmış olmaları da, Selçuklular'ın yerliler için takip ettikleri ziraat ve iskân siyesetiyle yakından alakâlıdır."” 


Askeri fetih sahaları genişledikçe, fethedilen yerlere Türk unsurlarının yerleştirilmiş olması ve iskân edilmesi Anadolu'yu içinde bulunduğu ortamdan yavaş yavaş kurtarmaya başlamıştı. Çapulcular, önüne geçilmez haksızlıklar, her türlü saldırı ve tecavüzler, Türkmenlerin iskânı sâyesinde engellenmiş, haklıların haklarını almaları, huzura kavuşmaları, kendine ait olan mala sahip olmaları, maddi durumlarının düzelmeye başlaması gibi iktisâdi ve sosyal refah ve huzur gittikçe artmaya başlamıştır. Bütün bunların yanında Anadolu da Türkleşiyor ve İslâmlaşıyordu. 


Askeri istilâlarla birlikte, birçok aşiretin veya köylü ve asker halkın kendiliğinden gelip yerleşmesi yahut mecburi iskân ve sürgünlerle birlikte gelen ve aynı zamanda tasavvuf cereyanının değişik şubelerine mensup dervişlerin az çok plânlı akınları, boş yerlere gelip yerleşmeleri ile orada bir çeşit, Türk uzletgâh ve ibâdet yerlerinin tesis edilmesine yol açmıştır. Böylece yerleşenlerin oraları yavaş yavaş bir köy, bir kültür ve tarikat merkezi halinde teşkilatlandırdıkları görülmektedir. 
Türk nüfusunun devamlı olarak batıya doğru taşması- nın o kadar tabii bir neticesi olan bu teşekküller, Anadolu içinde bu taşıp yayılmanın bütün kademelerini 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tesbit edecek şekilde adım adım ilerlemişlerdir. O kadar ki, bu kolonizatör Türk dervişleri adı verilen gruplara ve onların köylerde kurdukları küçük tekkelere, Türk akınları ile birlikte işler bir şekilde bütün Anadolu'da rastlanmaktadır. Aynı göçmen akını batıya doğru taştıkça, bu akının öncüleri olan dervişler ve onların kurdukları mamureler, tekke ve çevresindeki müesse- 


seler, batıya doğru ilerlemiş ve sayıları artmıştır.” 


Yine, bu Türkmen dervişlerinden bir kısımlarının şehirlerin dışında faaliyet gösterdiklerini, boş arazileri işgâl edip işleyerek köyler tesis ettiklerini bir makalesinde Prof. Barkan, şöyle anlatmaktadır: 

“Allah'ın dağında âsâyişin ve yolculuğun temini için şenlendirilmesi lâzım gelen bir derbend yerinde zâviyeyi tesis ve köy vücuda getirmiş olan Bektâşi şeyhleri, aynı zamanda hizmetleri takdir edilen jandarmalar, dağ başlarında emniyeti temine kâdir tabiatte insanlardır. Ve ilk zamanlarda ancak bu gibi hizmetleri karşılığında örfi tekâliften muaf tutulmuşlar ve kendilerine dağ başlarında ancak bu harabenin mülkiyeli başedilmiştir. Hakikatte, bu devirlerde yüzlerce köyden haraç toplayan Bektâşi dergâhlarından henüz eser yoktur. Dağ başlarını, boş ve çorak toprakları işlemek için yerleşen, evlâtları çoğalınca köyler kuran ve yerleştikleri toprakları yavaş yavaş imâr edilmiş ve şenlendirilmiş bir hâle sokan bir takım göçmenler mevcuttur. Dağ başlarında yerleşen bu göçmenlerin oralarda çoğalmaları da onların kuvvetini göstermektedir. 


Bunlar gözü pek ve azimkâr Türk kolonlarıdır. Bu memleketlere yalnız bir fetih ve işgâl ordusu olarak gelmeyen Türklerin memleket ve toprak açıcılarıdırlar. Yeni fethedilen bir Hristiyan memleketinde bu şekilde gelip dağ başlarında yerleşecek, oraların imar ve emniyeti ile meşgul olacak ve tesis eltikleri merkezlerle de Türk dili ve dinini yaymaya başlayacak misyonerler ve gönüllü muhacirlere mâlik olmak ise, yeni kurulmakta olan Türk devletinin en büyük kuvvetini temsil et- 


mekte olduğu meydandadır.” 


B) DERVİŞ VE ALP-GÂZİLERİN FAÂLİYETLERİ 


I- TASAVVUF ERBABININ ANADOLU'DA 
YERLEŞMESİ VE FAÂLİYETLERİ 


İslâm Dini, muhtelif devletlerde, İslami hukuk ve siyasi felsefesini kurmuş, İslâm tasavvufu da, sür'atle halk arasında yaygın bir hâle gelerek iktisadi, ahlaki ve dini kuruluşlar halinde gelişmiştir. Avrupa'da, orta çağın Corporation (Korporasyon) teşkilâtında gördüğümüz bu münasebeti Anadolu'da çeşitli tasavvufi kurrumlar, Fütüvvet ve Ahi teşkilâtları temsil etmiştir. Bu teşkilâtlar baştan başa tasavvufun içinde olan ve İslâm medeniyetinin gelişmesinde önemli yer tutan kuruluşlardır. Bunlar hakkında konumuz elverdiği nisbette bilgi vererek, bu tasavvuf teşkilâtı mensupları veya tarikat adamlarının Anadolu'ya gelişleri, yerleşişleri ve bu bölgenin İslâmlaşması ile Türkleşmesindeki fonksiyonlarını belirtmeye çalışacağız. 
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Oğuz Türkleri, Anadolu'da yerleştikleri zaman, İslâm âlemindeki tasavvuf cereyânı değişik şekil ve biçim almıştı. Anadolu'da, Selçuklu Devleti kuvwetlenerek bir çok Türk-İslâm merkezleri temelleşince, İslâm memleketlerinin genel an'anesine uyarak, oralarda da zâviye ve tekkeler kuruldu. Etraftan gelen veya orada yetişen dervişler, şeyhler Anadolu çevresinde de kuvvetli bir tasavvuf cereyanı uyandırmaya muvaffak oldurlar. Bunlar arasında İran'dan, Mısır'dan, Irak ve Suriye'den gelmiş bir takım mutasavvıflar olduğu gibi, Horasan ve Maveraü'n-Nehir Türkleri arasında yetişmiş bir çok dervişler, hatta Orta Asya'dan gelme Ahmet Ye- 


sevi tarikatı mensupları da vardı.” 


Fütüvvet dediğimiz, dini tarikatların meydana getirdikleri kuruluşların Anadolu'da yayılışı, Abbasoğulları'nın son devirlerine rastlamaktadır. Moğol istilâsı da bir çok fütüvwet erinin Anadolu'ya akınına yol açmış, bu suretle de yayılma, hem sahasını genişletmiş, hem de Anadolu'da fütuwet ehlinin yerleşmesini ve hâkimiyetini kuwetlendirmiştir. 


Moğolların Harezm 'i işgâl ettikleri sırada, dönemin büyük mutasavvıflarından Necmü'd-din Kübra, yanında bulunan altı yüzden fazla müridine, Harezm'i hemen terk etmelerini söyleyerek Horasan'a gitmelerini emretmiştir. Bunların da Horasan'da kalmayarak Anadolu'ya geçtikleri görülmektedir.” Yesevi Tarikatına 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mensup dervişlerden başka Kübreviyye dervişlerinin de Anadolu'ya geldiklerini ve burada halkı irşada çalıştklarını Nefahât yazarının bu şeyhe bağlı müridlerin hayatını anlatan ifadelerinden anlamak mümkündür. 
Meselâ, Necmü'd-din Dâye, Kübreviyye tarikatına mensup bir şeyhtir. Anadolu'ya gelmiştir. Kayseri'ye yerleşmiştir. Sadreddin Konevi ve Mevlânâ Celâleddin ile görüşmüş, bu arada Sivas'a da uğramış ve Anadolu halkını irşâd etmeye çalışmıştır. © 

Şeyh Necmüd'din-i Râzi (Dâye), “Mirsâdü'libad” adlı kitabında Anadolu'ya gelişini şöyle anlatmaktadır: “Bu zayıf, kâh Horasan şehrine ve kâh Irak'ta sefer veya hazarda bulunurdu. 617 hicri, (milâdi 1220) senesine, -ki müsliman olmayan Türkler oraları istilâ ettiler, ordu mağlup ok du-kadar orada kaldım. Fitne, fesat, haksız yere adam öldürmek ve şehirlerin harap edilmesiyle âlem doldu. “Şüphesiz, savaşa kudret yetmezse göç etme peygamberlerin sünnetlerindendir” kavlince bulunduğum şehir olan Hemedan'dan gece bazı dervişler ve bazı büyük kişilerle beraber hicri 618 (milâdi 1221) yılında Erbil yolundan Anadolu'ya yöneldim. O diyarı (Anadolu'yu) Selçuklu Sultanları adâletle ve iyilikle mâmur etmişlerdi. Anadolu şehirlerinden Kayseri'ye inip orada karar kıldım...” Şeyh, ismi geçen kitabını burada yazmar- ya başladığını ve Sivas'ta tamamladığını da kaydetmektedir.” 


XIII. asrın ortalarına doğru, Anadolu'da tasavvufun inkişafına ve bağlı bulundukları tarikatların yayılmasına çalışan ve mutasavvıflar arasında Sühreverdiye tarikatına mensup Evhadüddin Hâmid el-Kirmâni, meşhur mutasavvıflarımızdan Şeyh Muhyid'din İbnü'l-Ara- bi, Mevlânâ'nın yakınlarından Sadrüddin Konevi, İbni Batuta'nın halk tarafından çok sevildiğini kaydettiği, ünü devrimize kadar ulaşan ve dünya milletlerinin ilgisini çeken Mevlânâ Celâlüddin Rümi, Müeyyedüddin el Cündi, Sadrüddin Fergâni gibi mutasavvıfların'” Konya'da; aslen Hemedan'lı olan, hac farizasını ifâ ettikten sonra Anadolu'ya gelen ve “Lemeat” adlı bir de eseri bulunan Fahrü'ddin b. İbrahim Irâki'nin Tokat çevresinde” faaliyet gösterdiklerini tasavvuf tarihi kay- 


127 


naklarında görmekteyiz. 


Ayrıca, kendisinden sonra gelen müridleri tarafından, Anadolu'da XII. yüzyılda büyük bir nüfuza sahip olduğu, şöhretinin her tarafı kapladığı zikredilen ve bir tarikat kurucusu olarak anılan Hacı Bektaş Veli de bu arada zikredilmelidir. Bilindiği gibi, tasavvufi Türk Halk Edebiyatımızın unutulmaz âbidesi, Müslüman-Türk halkının sözcüsü durumunda gözüken Yunus Emre de o devrin temsilcisi sayılmaktadır. Yunus Emre'nin şeyhi Taptuk Emre'nin de Hacı Bektaş Veli'nin müridi olduğunu kaydetmek yerinde olacaktır. 


Seyahatnâmesinde, kısa olmakla beraber, Anado- 





125 Son iki şeyhin Sadrüddin Konevi'nin talebelerinden olduklarını yine 
Nefahat'tan öğrenmekteyiz. 
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lu'daki tasavvuf teşkilâtları hakkında bilgi veren İbni Batuta, XIII. ve XIV. asrın ilk yıllarında İzmir, Bergama ve Amasya gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Rufai tekkelerine ve Mevlevi dergâhlarına rastlandığını da kaydetmektedir. 


Anadolu'da halkın bu şeyh ve tekkelere olan bağlılığının gittikçe artmakta olması da bu teşekküllerin kültür hayatı üzerine yaptıkları tesiri göstermesi bakımından dikkate değer bir husustur. Aynı zamanda, halkın tekke ve şeyhlere karşı duydukları bu aşırı rağbet ve bağlılık, Sultanların ve Beylerin de onların nüfuzlarını kabul etmelerine yol açmıştır. Hatta bu Sultan ve Beyler çeşitli şehirlerde tekke ve zaviyeler bina ettirerek, kendileri de bir tarikata bağlanmışlar, tarikat 


şeyhlerine hürmette kusur etmemişlerdir." 


Belh, Buhara ve Horasan taraflarından oldukça kalabalık gruplar halinde dervişlerin geldiğini Evliyâ Çelebi de Seyahatnâmesinde kaydetmektedir. Bunların arasından “Geyikli Baba” ismindeki mübarek şeyhin Bursa'ya geldikten sonra Sultan Orhan'la görüşerek: 





128 KÖPRÜLÜ, Prof. M. F.; Türk Edebiyatında İlk Mutasawıflar, 171. Bu 
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..Erzincan hükümdarı Fahrü'd-din'in karısı İsmeti gördüğü bir rüya üzerine Bahaü'd-din Veled'i karşılamaya çıktı. Fahrü'd-din de hemen arkasıdan hareket ederek Akşehir yolu üzerinde O'na ulaştılar. Her ikisi de atlarından inerek yeri öpüp, Sultanü'-ulemâ'ya karşı olan hürmet ve hayranlıklarını izhar ettiler. Padişah Fahrü'd-din, Bahâü'd-din Veled'in Erzincan'ı teşrifini temine çalıştı. Bahaü'd-din, kendisi için bir medrese yaptırıldığı takdirde bu dâveti kabul edebileceğini söyledi. Bunun üzerine Akşehir'de bir medrese yapıldı..” 
Şeyh burada dört yıl ders okuttu. Daha sonra da Konya'ya yerleşen 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“Şol karşuda duran tepecikten bir yerceğiz dervişlerin avlusu olsun” diye arzusunu belirtmesi üzerine, Sultan Orhan'ın istenilen yeri bu dervişlere tahsis ettirmesi yukarıdan beri anlattıklarımızı kuwetlendirmesi ve bu geleneğin Osmanlılar zamamında da devam ettigini göstermesi bakımından mânidardır. Ayrıca, Sultan Orhan'ın buraya bir zâviye yaptırması, şeyh ölünce de, “üzerine türbe yapıp, yanına bir de tekke ve câmi” binâ ettirmesi şeyhlere, dervişlere ve bunların mensuplarına verilen değeri anlamak bakımından oldukça önem taşımaktadır.” 


Görülüyor ki, XIII. asırda Moğol istilâsından kurtulan büyük Türk kitleleri, Anadolu'ya gelerek, kısa zamanda orayı kendilerine yurt edinmişlerdir. Bu toplurluklar arasında çeşitli tarikatlara bağlı şeyh ve dervişlerin de varlığı, buraları yurt edinmenin yanında kültür bakımından da Türkleştirme ve İslâmlaştırmaya yardımcı olmuştur. Zira, henüz taze bir imana sahip olan bu insanların aralarında dolaşan tarikat şeyhlerinin büyük bir kısmı, Allah'ın rızasını kazanmak düşünce ve gâyesiyle İslâm Dini'ni yaymaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Pek azının da, kendi çıkarlarını gerçekleştirebilmek için bu kisveye bürünerek faaliyet göstermiş 


130 
olması normal karşılanmalıdır. 


Korkunun, meşakkatin, siyasi ve ictimai karışıklığın, iktisadi ve sosyal buhranın verdiği şaşkınlıkla, kendileri için bir dayanak ve manevi destek arayan Anadolu 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insanı, tarikat şeyhlerinin yanlarında süküna kavuşmuşlar, huzur bulmuşlardır. Ruhlarındaki acıyı, yoksulluğu ve boşluğu onların telkin ve irşadları ile giderip doldurmuşlardır. Devrin sosyal bünyesinde çok önemli rolü bulunan bu tasavvuf neşesi yalnız Türklerin toprağa bağlanmasını sağlamamış, aynı zamanda Anadolu'da büyük bir medeniyetin kurulmasına da muhakkak ki yardım etmiştir. 


II- AHİLİK NEDİR? ANADOLU AHİ?LERİNİN FAÂLİYETLERİ 

AHİ, Arapça “Ah” sözünün müfredidir. “Kardeş”, “Kardeşim” anlamına gelmektedir. Köprülü, bu teşkilâtın ismini “Ahiyye-i Fityan yani Genç Kardeşler” şeklinde kaydetmektedir.” Bu teşkilât hakkında en fazla bilgiyi XIV. asrın ilk yarısında Anadolu'yu gezmiş olan İbni Batuta'nın Seyahatnâmesi'nden öğrenmekteyiz.* 


XITI. asırda diğer Türk memleketlerinde olduğu gibi Anadolu'da da Ahilik adında çok yaygın ve o derecede önemli, bekârların bulunduğu mesleki bir hüviyete sahip tasavvuf zümresi görmekteyiz. Bu Ahi'lerin, Osmanlılar'ın ilk zamanlarında yâni Beyliklerin hüküm sürdüğü devrelerde, Anadolu'da çok önemli fonksiyonları olduğunu tarihi kaynaklardan, özellikle İbn-i Batuta'nın nakillerinden öğreniyoruz. 


Bilindiği gibi, İbn-i Batuta, Antalya, Burdur, Gölhi- 





131 KÖPRÜLÜ, Prof.M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 181. 
* İbn Batuta Seyahatnâmesi (M. Şerif Tercemesi), İstanbul, 1333-1335, s. 
319-313. 


Türkleştirme ve İslâmlaştırmanın Oluşumu » 137 


sar, Lâdik, Milâs, Konya, Niğde, Aksaray, Kayseri, Sivas, Gümüşhâne, Erzincan, Erzurum, Birgi, Tire, Ayasuluğ (Selçuk), İzmir, Manisa, Bergama, Balıkesir, Bursa, Görele, Geyve, Yenice, Mudurnu, Bolu, Kastamonu ve Sinop şehirlerini gezmiştir. Bu şehir veya köylerin pek çoğunda Ahi tekke ve zâviyelerine rastlandığını ve bunların yaşayışlarının nasıl olduğunu şöyle anlatmaktadır: 


“Ahiler, Anadolu'ya yerleşmiş bulunan Türkmenlerin yaşadıkları her yerde, şehir, kasaba ve köylerde bulunmaktadırlar. Memleketlerine gelen yabancıları karşılama, onlarla ilgilenme, yiyeceklerini, içeceklerini, yatacaklarını sağlama; ihtiyaçlarını giderme, onları uğursuz ve edebsizlerin ellerinden kurtarma, şu veya bu sebeple bu yaramazlara katılanları yeryüzünden temizleme gibi konularda bunların eş ve örneklerine 


dünyanın hiç bir yerinde rastlamak mümkün değlidir.” 


“Ahi, evlenmemiş, bekâr ve sanat sahibi olan gençlerle diğerlerinin kendi aralarında bir topluluk meydarna getirip içlerinden seçtikleri bir kimseye denir. Bu topluluğa da “Fütuvvet-Gençlik” adı verilir. Önder olan kimse, bir tekke yaptırarak burasını halı, kilim, kandil v.b. eşya ve gerekli araçlarla donatır. Kardeşler, gündüzleri geçimlerini sağlayacak kazancı elde etmek üzere çalışırlar ve o gün kazandıkları parayı ikindiden sonra topluca getirip öndere verirler. Bu para ile tekkenin ihtiyaçları karşılanır, topluca yaşama için gerekli yiyecek ve meyveler satın alınır, Meselâ, o sıralarda beldeye bir yolcu gelmişse, onu tekkede misafir eder- 


138 * Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması 


ler. Bu tutum yolcunun ayrılışına kadar sürer gider. 
Bir misafir olmasa bile yemek zamanında yine hepsi bir araya gelip topluca yerler, rakslar ederler, türküler çağırırlar ve ertesi sabah işlerine giderek ikindiden sonra elde ettikleri kazançlarla önderlerinin yanında dönerler. Bunlara Fityan-Gençler, önderlerine ise daha önce de söylediğimiz gibi Ahi-Kardeş adı verilir. 
Ben, dünyada onlardan daha güzel davranan kimse görmedim, Şiraz ile Isfahan halkının davranışları onları andırmakta ise de bunlar, gelen ve giden yolculara daha fazla ilgi ve saygı göstermekteler, şefkat ve iltifat- 


ta onlardan daha ileride bulunmaktadırlar.”” 


Bunların misâfirperverliklerini anlata anlata bitiremeyen İbn Batuta, Denizli'de karşılanışlarında Ahi Sinan ve Ahi Duman adlı iki tekke mensubu kardeşlerin münakaşa ettiklerini, kendilerini misafir etmek için anlaşamadıklarını, sonunda da kur'aya baş vurarak Ahi Sinan grubuna misafir olduklarını, daha sonra da diğer tekkede misafir kaldıklarını belirttikten sonra, bunların hizmetlerini şöyle anlatmaktadır: 


“Bize derhal çeşitli yiyecekler getirdiler. Dinlendikten sonra Ahi Sinan, hepimizi hamama götürdü. Hamamdan çıktıktan sonra bunlar tekrar büyük bir sofra kurdular. Çeşitli meyveler, tatlılar ikram ettiler, Yemekten sonra ise Kur'ân-ı Kerim'den bazı parçalar okuyan hafızlar dinledik, arkasından 


da hepsi raks ve sema etmeye başladılar.” 
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Ahiler, Fütuvvet mesleğine bağlı olup, senetlerini Hazreti Ali vâsıtasıyla Hazreti Peygamber'e kadar ulaştırırlar ve öteki mutasavvıfların hırka giymelerine karşılık bunlar, Fütüvvet şalvarı giyerlerdi. Aralarında birçok kadı, müderris ve bilginlerin de bulunduğu Ahilik teşkilâtı, herhangi bir esnaf teşekkülü değil, aynı zamanda görüşlerini, akidelerini o vasıta ile yayan bir ta- 


rikat olarak da görülebilir.” 


İbn-i Batuta, bunların önemli bir kısmının bıçakçı esnafından olduğunu ve üzerlerinde belli bir tarz ve şekilde bıçaklar taşıdıklarını söylüyorsa da bu, Ahiler'in yalnız bıçakçılardan olduğuna delâlet etmez. Çünkü, Ahiler arasında çeşitli sanat mensupları da vardı. Bur- gâzi, Fütüvvetnâmesinde; Ahi'nin mutlaka bir iş, bir san'at sahibi olması gerektiğini, işi-gücü olmayan kimselerin Fütuvvet ehli olmıyacağını ve Ahilik derecesine yükselemiyeceğini söylüyor. © 

Yine Burgazi eserinde, Ahilerin sıfat ve vasıflarını şu ifadelerle sıralamaktadır: “Ahi'nin cömert olması, dünyaya bağlanmaması, kendi emeğiyle geçinmesi, mütevazı olması, namazını kazaya bırakmaması, hâyâ ehli olması, helâlinden kazanması, bir işi, bir mesleği olması gerekir. 


“Ahi'nin on sekiz dirhem gümüşten fazla dünyalığı bulunmamalı, fazlasını fakirlere infak etmelidir. Her şeyin tuzu 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vardır. Yığıtliğin, Ahiliğin tuzu da ekmek kazanmak, yoksulu doyurmaktır. 

“Ahi'nin bilgi sahibi olması, bilginleri sevmesi, beylerin, devlet ricalinin kapısına gitmemesi, aksine, hatla padişahın 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bile onun kapısına gelmesi lâzımdır. 


Nitekim Ahi'lerin devlet işlerinde de rolleri olduğunu İbn-i Batuta şöyle ifade etmektedir: “Anadolu törelerinin biri de, bir şehirde hükümdar bulunmadığı takdirde Ahi'lerin Hükümeti yönetmeleridir. Ahi, kudretü ölçüsünde geleni gideni ağırlar, giydirir, altına binek çeker, davranışları, buyrukları, binişleri ile aynen hü- 


3137 


kümdarı andırır. 


Anadolu'da aşağı yukarı her yerde bunların tekkelerine rastlandığını yukarıda kaydetmiştik. Köylere kadar giderek, tekke ve zâviye kurduklarını ve oralarda faaliyetleri yürüttüklerini bildiğimiz bu teşkilât mensupları; “yabancıları korumak, misafir etmek, ihtiyaçlarını gidermek, kötü ve fâsık kimseleri yok etmek, halka zulmetmek isteyen şirretleri bertaraf etmek gibi davranışları ile” nüfuzlarını köylere kadar genişletmişlerdir. 


Bir köyde bile tekkelerin bulunduğunu İbn-i Batuta'nın; “Bursa'dan İznik'e gittik, şehre ulaşmadan gece bastırınca Gürle köyünde Ahi'lerin birinin zâviyesinde yatmak mecburiyetinde kaldık” ifadesinden de açıkça anlamaktayız. 
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Ahiyân-i Rüm-Anadolu Ahileri-adı ile milli tarihimizde de önemli bir yer tutan Ahi'lerin birbirleri ile devamlı münasebette bulunduklarını, birbirleri ile yardımlaştıklarını, şehrin ticari hayatı ile sıkı sıkıya alâkadar olduklarını ve hatta, komşu yabancı devletlerin ticaret adamları ile de iş birliği yaptıklarını kaynaklarda görmekteyiz. Yine İbn-i Batuta, Bolu'ya uğradığı zaman oradaki Ahi'lerden birinin tekkesine indiklerini, buradaki âdetlere göre de tekkenin her bir bölümündeki ocakların kış boyunca aralıksız yandıklarını ve dergâhın her bölümüne de ayrı ayrı ocakların yapıldığını yazmaktadır. Ahi'lerin misâfirperverliğini övmek için de şu satırları ilâve etmektedir: 


“Cenab-ı Hak, kerem sâhibi ve cömert olan yabancılara, gariblere büyük şefkat ve muhabbet gösleren, gelene geçene yardımlarını esirgemeyen, bunları en güzel şekilde, sonsuz bir sevgi ile karşılayan, gelen yabancıları kendi hısımlarıymış gibi kucaklayan bu dervişleri hayırlarla mükâfatlandır- 


139 
sın.” 


Osmanlılar'ın ilk devirlerinde de Ahi isimlerine sık rastlanılmaktadır. Ahi Hasan, Ahi Kadem, Ahi Yakub, Ahi Ören gibi... Ahi Ören, Sultan Orhan Bey devrinin ileri gelenlerindendi. Ahi Hasan da, Bursa'nın fethine iştirak etmiş, Bursa'da Bey-sarayına yakın bir tekkesi olup, Osman Gâzi'nin vefatında da önemli bir vazifeyi yerine getirdiği bilinmektedir. Yine, bu zâtın, Bursa'da, Dârü's-saâde'ye yakın bir zâviyesinin daha mevcud olduğunu “Şakâyık” kaydından öğrenmekteyiz. 

Bursa Ahilerinden Ahi Kadem ve Ahi Yakub'un Düzme Mustafa isyanında, Bursa'nın hücumdan ve yağmadan kurtarılmasında oynadıkları rol, bunların devletin görevlerini de yüklendiklerini göstermektedir.!* 


Anadolu'da bu kadar yoğun olarak gözüken bir teşkilâtın bu bölge içindeki fonksiyonunun ne kadar önem taşıdığı açıkça anlaşılmaktadır. Maddi ve mânevi yapısıyla, gerçek bir Müslüman-Türk unsuru olduklarını bildiğimiz bu teşkilât mensuplarının Anadolu içindeki kültür ve medeniyetin oluşmasına büyük katkılarda bulundukları gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bilgi, sevgi, karşılıklı dayanışma, sosyal yardımlaşma, yiğitlik, kahramanlık gibi insanlar için gerekli güzel davranış ve vasıtaları kendilerinde toplamayı başaran Ahi'ler Anadolu'nun Türkleşme ve İslâmlaşmasında da baş rolü oynayan gruplar arasında yer almışlardır. 


M-ANADOLU'DA ALP VE ALP-GÂZİLER'İN FAÂLİYETLERİ 
Alp, eski ve yeni bir çok Türk lehçelerinde kahraman, cesur, yiğit, zorlu anlamında bir kelimedir. Şahıs ismi olarak kullanıldığı gibi, bir sıfat, bir ünvan veya kabile içinde askeri bir asâlet grubunun adı olarak da kullanılmaktadır. Alp kelimesinin, eski ve yeni hemen 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bütün Türk lehçelerinde varolduğunu biliyoruz. Orhun ve Uygur alfabeleri ile yazılmış bir çok Türk eserlerinde bu kelimeye özel isim, sıfat ve ünvan olarak da 


rastlamaktayız. 


Türkçe Alp ünvânının, İslâm kültürü etkisiyle, Yakın Şark İslâm dünyasında daha ilk asırlardan beri çok yayılmış olan “gâzi” adı ile birlikte “Alp-Gâzi” şeklinde kullanılmış olması, yalnız Selçuklu kollarında değil, bunların siyasi ve medeni nüfuzu altına girmiş olan diger topluluk ve devletlerde de var olduğu görülmektedir. 

Türkler'in geniş Asya bozkırlarında çok eski zamanlardan beri geçirdikleri çetin ve mücadeleli uğraşmaları, onların hayat şartlarını etkilemiş, kahramanlık ve cenkçilik geleneklerinin Türk hayatına yerleşmesinde büyük tesir icra etmiştir. Asırlardır çok geniş coğrafi alanlarda birbiri ardınca batıp çıkan, büyük atlı-göçebe imparatorlukları kuran ve çiftçi, şehirli halk ile iskân edilmiş büyük memleketleri egemenlikleri altına alan bu atlı göçebeler, her şeyden çok, askeri teşkilâta, kahramanlık ve yiğitlik seciyyelerine değer verirlerdi. 

Göçebelikten çıkıp yerleşik hayata geçen, çiftçilik ile uğraşmaya başlayan ve hattâ şehirlerde yerleşik hayata geçen Türkler bile, asırlarca bu kahramanlık geleneklerine bağlı kalmışlardır. Türkler'in kurdukları çeşitli siyasi topluluklar, daimâ askeri bir devlet mâhiyetini 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korumuş, cihad esasına dayanan İslâm dininin Türkler arasında yerleşmesi, Selçuklular'dan beri de tarihi gidişin Türkler'i dâimi bir harp hayatı içinde bulundurması, bu kahramanlık Alp'lık geleneklerinin yüzyıllarca, canlı bir şekilde, devam etmesini sağlamıştır. Muhtelif Türk gruplarının halk edebiyatında, hikâye ve destanlarında, ata sözlerinde, kısaca ahlâki görüşleri yansıtan bütün eserlerinde bunu görmek mümkümdür. 
İslâmiyet'ten önceki Türk Alpleri, İslâm'ın cihad ve gazâ idealleri Türkler arasında yerleştikten sonra, önce Alp-gâzi, yani Müslüman-Türk kahramanı mâhiyetini almışlar, tasavvuf akımı ve tasavvuf tarikatlarının halk arasında yayılmaya başlamasından sonra da “alperenler” yani savaşçı dervişler şeklinde hüviyetine bü- 


Ci ea . 142 
rünmüşlerdir.” 


XIV. yüzyıl başında meşhur şâir Âşık Paşa, Türk alp'lerinden uzun uzun bahsederek, bu geleneğin Anadolu'da o zamanlar kuwetle yaşadığını bizlere açıkça göstermektedir. Ona göre, Alp olabilmek için şu dokuz özelliğin bulunması şarttır: Sağlam yürek, yani cesaret, pazu kuvveti, azm ve gayret, iyi bir at, özel bir elbise, yay, iyi bir kılıç, süngü, uygun bir arkadaş...” 

Anadolu Türklerinde dini duygularla, kahramanlık hislerinin son derece yüksek ve galeyân hâlinde oldugunu görüyoruz. Çoklukla, tasavvufi şekiller altında beliren bu dini hisler, hiç bir zaman Anadolu Türklerini tekkeler'e, yahut mescidler'e kapayarak sosyal bünyeyi felce uğratacak bir mâhiyette olmamıştır. Çünkü bu hâl, her şeyden önce “Allah yolunda cihad”ı emreden İslâm Dini'nin ruhuna aykırı idi. Hem, bir çok kere Haçlılar istilâsını gören ve hem de o tehlikeyi devamlı gözönünde bulunduran Müslüman -Türkler için şartlar, Anadolu'daki çoğrafi durumun kendilerinden beklediği cengâverlik vasıflarını devamlı taşımalarını gerektiriyordu. Cenk, aynı zamanda dini bir emir de olduğu için, Türkler'de dini hislerle kahramanlık duyguları birbirleriyle mükemmelen kaynaşıyor ve hatta birbirini tamamlıyordu. 


İşte, bu alpler devrinde yetişen mutasavvıfların fazilet ve üstünlükleri biraz araştırılırsa, dini hisler ile kahramanlık hislerinin ne derece kaynaşmış oldukları açıkça görülür: Tahta kılıçlarla kâfirlere karşı savaş eden, idareleri altındaki bir avuç mürid ile yüzbinlerce kişilik düşman ordularını ezen, kaleleri alan, küfür diyarında kılıç kuwetiyle İslâmiyeti yayan bu mücahid Türk mutasavvıfları ile tekkelerde sâkin ve donmuş bir hayat geçiren Arap ve Acem mutasavvıfları arasında büyük bir ayrılık gözükmektedir. Bu devrin erenleri, Aşık Paşa'nın çok doğru ve yerinde kullanmasıyle, 


. 144 
“alperenler”di. 


Bu dervişlerle, hakiki bir cihad sahası haline gelen Anadolu'da halkın savaşçılık ruhlarını doyurmak ve onları gazâya teşvik düşüncesiyle Battal Gâzi menkıbeleri tarzında bir takım İslâmi ve Milli hikâyeleri içine alan eserlerin yazıldığını tesbit ediyoruz. Tâ Selçuklular'ın ilk zamanlarından beri, manzum ve nesir bir çok Battal-nâmelerin ortaya çıkması, müsteşrik H. Ethe'yi pek haklı olarak, bu eserlerin aslında, askerleri Anadolu fethine hazırlamak maksadıyla yazıldığı düşüncesi- 


5 


ne yöneltmiştir.“ 


İşte bu dervişler; kendileri ile beraber memleketlerinin örf, âdet ve geleneklerini, dini usul ve kâidelerini de beraber getiren insanlardır ki, bunların içinde, Türk-İslâm memleketlerinden Anadolu'ya doğru yapılan göç akınını yöneltmiş müteşebbis kafile başkanları, bu yayılmanın öncüsü olmuş kolonlar, gelip yerleştikleri yerlerde hânedân kurmuş soy ve mevki sâhibi önemli şahsiyetler vardı. Bu dervişlerin dikkat çeken din ve dünyaya ait görüşleri, daha eski Türk memleketlerinden gelen göçmen kitlelerinin getirdiği din ve dünya telâkkilerine benzer olduğu gibi müridleri de çoğunlukla kendi aile ve soylarından olan kimselerdir. 
Bu sebepledir ki, bu unsurlar sayesinde Anadolu, ayrı ayrı teşkilat ve an'anelere sahip insan yığınları ve onların getirdiği dini ve mistik akımların kaynaşmasına sahne teşkil etmiştir. Bu kaynaşmayı meydana getiren çeşitli tarikatlerin temsilcileri olan ve İslâm şövalye misyonerleri diyebileceğimiz dervişler; bunlar arasında bilhassa Âşıkpaşazâde'nin Gâziyân-ı Rum, diğer tarihlerde Alp'ler veya Alp-Erenler adı altında kaydedilen 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ve daha İslâmiyetten önce bütün Türk dünyasında mevcut olan eski ve geniş bir teşkilâta mensup Türk şövalyeleri vardı. Hakikatte Osman Gâzi'nin arkadaşlarından bir çoğunun adı olan bu “Alp” ifadesi dikkate değerdir. Bunlardan şehirlere yerleşmiş ve İslâm dünyasına mensup bazı dini tarikatlerin etkisi altında kalmış olanların ise ünvanı daha sonra “Gâzi”ye çevrilmiş 


olarak gözükmektedir. 


Çoğunlukla Bayındır boyuna mensup olan bu Türkmenler, XHI.-XIV. yüzyıllarda Gürcüler, Ermeniler, Trabzon Rumları ve Batı Anadolu'da Bizanslılar gibi Hristiyan unsurları ile devamlı mücadele hâlinde bulunduklarından Dede-Korkut Hikâyelerindeki Türk Alp'leri, aynı zamanda birer alp-gâzi ünvanı ile ortaya çıkmaktadırlar. Bunlar, tehlikeli avlara giderler, kâfirler ile gazâ ederler, hepsinin sürüleri vardır, iyi binicidirler. Ok ile, süngü ile harp ederler. Aralarında kan dâvaları vardır. İçlerinde saz şairi ozanlar bulunur. 


Bu devrin kadınları da genellikle, aynı müşterek karakteri taşırlar. ” Erkekler gibi harp etme, ata binme, ok atma, ava çıkma ve savaşlarda bizzat faal rolü oynamak gibi özellikleri bulunan bu kadınlara “Anadolu Bacıları” anlamına gelen “Bâcıyan-ı Rum” denmiştir.* 
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Bu devirde “alp” lığın, çok yüksek ve büyük bir şeref ünvanı olduğunu kaydetmiştik. Alpler devrini pek iyi bilen Aşıkpaşa, “alp” olabilmek için nelere ihtiyaç olduğunu uzun uzun anlatımaktadır. “Alpler Devri”, Anadolu çevresini öyle kesif bir kahramanlık havası ile doldurmuştur ki, İran mâneviyatının bozucu etkisi altunda kalan Selçuk hükümdarları bile kendi sarayların- da Oğuz töresine ve eski cenkçilik geleneklerine bağlılıktan vazgeçemiyorlardı; Sultanların ava çıkması, Oğuz beyleriyle birlikte, top, çevgân oynaması, silâhşörlük ve okçuluk egzersizleri yapmaları, hep oğuz tö- 


resi geleneklerindendi.'* 


Görülüyor ki, İslâmiyetten önce Türkler arasında, gerek özel isim olarak, gerek bir şeref ünvânı olarak, yayılmış olan bu alp kelimesinin İslâmiyet'ten sonra da kuwetle benimsendiği ortadadır. 


Nitekim, Selçuklu Sultanı Alp Arslan, bu alp ünvânı ile çağrılmıştır. Bundan başka, Anadolu Selçukluları devrinde, Rukneddin ümerâsından Nuh Alp, İzzeddin Keykâvus devrinde, Sivas ilbaşılarından Mahmud Alp, Hüsameddin Alp-Saru, Kastamonu Emiri Alp Yörük ve sonra Osmanlılar'ın ilk devirlerine ait vekâyi'nâmeler- de adları kaydedilen ve çoklukla alp ünvanını taşıyan kahramanlar kısaca, hükümdarlardan küçük kumandanlara kadar birçok kimseler X. ve XIV. asırlar arasında alp adını gerek özel isim, gerekse ünvân olarak al- 


mışlardır.'* 


Tarihi kaynaklarımızda, Abdalân-ı Rum (Anadolu Abdalları-Dervişleri), Gâziyân-ı Rum (Anadolu Gâzileri) ve Bâcıyân-ı Rum olarak isimler alan bu Alp'lerin Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında oynadıkları rol, yayıldıkları sahaların ne kadar geniş olduğu görülünce açıkça ortaya çıkmaktadır. 


IV- MUTASAVVIF DERVİŞLERİN ANADOLU”- 
NUN SOSYAL BÜNYESİNDEKİ YAPICI 
ETKİLERİ 


Aşağıda da belirtileceği gibi, gerek hükümdarlara, gerek halka hamle ve hayat kaynağı olan tasavvuf ruhu, hemen hemen kütlenin bütününde üstün değerler özlemi, şuurlu bir heyacan, cihad ve gazâ şevki olup, toplumun kültür ve irfan seviyesini ayarlamıştı. Böylece de bu terbiye sanatta, zevkte, ahlâkta, inanış ve davranışta, kısaca ferdi ve içtimai hayatın içinde ve dışında yaygın, geçerli bir iman hâline gelerek yapıcı ve yaratıcı bir karakter kazanmaktaydı. 


Osmanlılar'ın kuruluş ve yükseliş devirlerinin hamleci ve mücahid ruhunu idare eden erenler, alpler, âhiler, Anadolu topraklarında kök salan Müslüman-Türk dinamizmini ateşleyip, devleti ve toplumu, hem fetihlere ve hemde medeniyet ufuklarına sürmüştü. Ancak, bu yaygın ve hâkim iman, gelecek yüzyılların istilâ hareketlerinde Türklere idareleri altına aldıkları toplurluklara hâmi ve efendi millet olma karakterini bağışlamış bulunduğundan Türk hayatiyeti, bir vahşet ve dehşet olmayıp, adâletin, insaf ve şefkâtin tâ kendisi olmuş- 


15 
tür. 


Bunun yanında, yabancı unsurlarla; yâni müslüman olmayan gruplarla göçler sırasında meydana gelen ticari ve medeni alış-verişler, Anadolu'ya ağır ağır İslâm Medeniyetinin üstünlüğünü göstermiş ve bu medeniyet üzerine ilgiyi çekmişti. İslâm âleminde, medreselerde yetişen ilim ve tasavvuf erbabı dervişler, bu icaret kervanlarına karışarak göçebelere İslâmiyetin esaslarını öğretiyorlardı. Özellikle, İslâmlığı taassup içinde degil de, geniş ve yumuşak bir ruh ve manâ ile anlayarak göçebelere telkin eden mutasavvıf Türk dervişleri bu İslâmlaştırma faaliyetlerinde büyük bir rol oynadılar. 
Bu göçebe aşiretlerde yeni İslâmi şekiller altında eski kavmi ananelerin izlerine dikkat etmek ve halk velileri olan “Türkmen babaları”nda eski Türk “kam-ozan”larının İslâmlaşmış şeklini görmek, din tarihçileri için 


bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 


Bu arada, bilhassa Selçuklular ve Osmanlılar zamanında gerek sayıları ve gerek faaliyetleri dolayısiyle Anadolu'da büyük bir değer kazanan bu kuruluşlar ve mutasavvıf gruplar, köylere kadar yayılarak Müslüman-Türk halkına İslâmiyetin esaslarını yaşayarak göstermiş, onları terbiye etmiştir. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı devletinde “Allah yolunda cihad” idealizm ve imânını halka aşılamak ve inandırmakta denilebilir ki, bu müesseselerin telkinatı kadar etkili bir başka mües- 


152 


SCSCYE rastlanamaz. 


Zaten, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasında, Ahi, Alp, Abdal gibi ünvanlar taşıyan tasavvufi tarikat ve teşkilâtların, Türklerin en müteşebbis kısmını teşkil ettikleri, taze kuvvetler halinde, ardı arkası kesilmeden, yerlerini, yurtlarnı bırakarak “İPlây-ı Kelimet'ullah” ” aşkına faaliyette bulundukları, bugün artk bilinen gerçeklerdendir. 


Bu dervişlerin bağlı oldukları tarikatların, fetihleri başarmak için ordulara yalnız teşkilâtlı ve imânlı savaşçı vermekle kalmayıp, misyoner dervişlerin dini ve sosyal fikirlerin porpagandası yolu ile de, halk kitleleri arasında çok aktif bir faaliyet gösterdikleri de tarihi gerçeklerdendir. İçinde bulundukları memleketlerin sosyal bünyesinde ve siyâsi kuruluşunda büyük yenilikler yapmak için müsait kaynaşmayı yaratmakta; temsil ve fütuhat işlerini kolaylaştırmakta yapıcı bir rol oynadıkları da muhakkaktır. Orta çağ hukukuna karşı yeni bir sosyal nizam ve adalet görüşü taşıyan ve esrarlı bir din propagandacısı şekline bürünen bu misyoner Türk dervişlerinin telkinleri, ordularla birlikte ve hatta ordulardan önce fetihlere çıkmış ve karşı tarafı biraz da 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mânen fethe hazırlamış, hatta fethetmiş bulunmaktaydı." 


Bu tasavvuf erbabının, kâfirlerle cihad ve dini propaganda prensibini kendilerine asıl gâye edindikleri açıkça gözükmektedir. Nitekim, bu propagandist dervişler, XIV. yüzyıl başlarında ufak köylere ve aşiretler arasına kadar yayılmışlardı. Büyük merkezlerde de mutasavvıf şairler etraflarına büyük bir kitle toplamaya muvaffak olmuşlardı. Bunların çok samimi ve sağlam 


5 


müslüman olduklarına şüphemiz yoktur.” 


Çok zaman bu misyoner dervişlerin yeni fethedilen şehirlerde hemen faaliyet gösterdiklerini görmekteyiz. 
Şehir düşer düşmez kale üzerinden ezanlar okunur, daha sonra ilk Cuma günü, büyük bir törenle camiye çevrilen kilisede namaz kılınıp, Padişahın adı hutbede anılır, bu başarıyı nasip ettiğinden dolayı Allah'a şükür edilirdi. Artık, şehirde kalan ve ilk yerleşen Türk kolonisinin misyonu başlardı. Genellikle caminin veya önemli şehirlerde camilerin etrafına medreseler ve mektepler, şehrin fethini temin eden kolonizatör gâzi dervişlerin bağlı bulundukları tarikatın tekkesi, hastahaneler, kervansaraylar, imaretler, çeşmeler, yollar, köprüler inşâ edilir, derhal İslâmi eğitim ve öğretim başlardı. Bunun yanında sosyal yardım kurumları da çalışmalarına devam ederlerdi. Türkler, girdikleri toprağa, sulh, sükün ve mutlak bir âsâyiş getirirlerdi. Halk 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asırlardan beri unuttuğu sulh ve süküna kavuşmanın 


rahatlığını kısa zamanda hissederdi.”* 


Ön Asya da denilen Anadolu'da, Oğuz boylarının yerleşmesinden doğan nimet, çok ünlü “Roma Sulhü”nden beri, Türk âleminin bu bölge halkına tattırdığı sükün ve emniyettir denebilir. “Her şeyi soyumuzun aleyhine yoran “ehl-i Salip” döküntülerinin iftirâlarına rağmen insanlık bu nimeti de gün geçtikçe; “diliyle ikrâr, kalbiyle tasdik” etmektedir. Kilisenin, Bizans'ın din kavgalarıyla birer çöl manzarası alan geniş bir kıta- da, Selçuklular'ın yaptığı yolları, o kuş uçmaz, kervan geçmez beyâbanlarda Sultan Hanları şeklinde akıttıkları zekâyı, medeni anlayışı bir göz önüne getiriniz. 
Bunlardan insanlar için zenginlikler aktı. Bunların akması için sulh ve emniyet denen büyünün varlığı şarttr. Büyük ticaret yolları Anadolu'dan geçiyor. Anadolu'ya dökülüyor, Anadolu'dan başlıyordu. Refah seviyesi, yaşama seviyesi durmadan artıyor; Anadolu, Türk kitleleri ile doluyordu. Bizanslılar'ın Ermeniler'in, Gürcüler'in zaafı, taassubu yüzünden yakın şarkı parçalayan anarşi devri, böylece bitmiş; herkesi malından, canından emin kılan büyük bir devlet sistemi ile “Türkmen sulhü” gerçekleşmişti.” 


Şurası muhakkaktır ki, bir çok köylere ismini veren, elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren dervişler ve batıya doğru Türk akını ile birlikte ilerleyen, benzerlerinin 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yapılmasını gerçekleştiren zâviyeler ve bu zâviyelerin savaşa giden bağlıları, siyasi nüfuzlarını Padişahların hizmetinde kullanan, padişahları dergâhlarında kabul eden ve onlara öğüt veren şeyhler, bizim alâkamızı üzerlerine çekecek bir çok vasıfları taşımaktadırlar. 
Hele onların daha ziyâde, yarı göçebe Türkmenler arasında telkinlerde bulunuşu, köylerde yaşayışı, toprak işleriyle meşgul gözükmeleri ve benimsemek için dağ- dan ve bayırdan toprak açmaları, bu yakın alâkayı şiddetlendirmektedir. Hakikatte, dervişlerin şehirlerdeki tekkelerde âyin ve ibâdetle meşgul olan ve sadaka ile geçinen bir kısımlarının tersine olarak, kırlara, boş topraklar üzerine yerleşen ve henüz bir devlet memur ve aylıkçısı şekline girmemiş olan bu dervişlerin hayatı ve onları oralara iten” İslâm idealinin mânâsı şüphesiz kayda değer bir husustur. 


Zira bu dervişler, hiç bir menfaat gözetmeden, faaliyetlerini yürütmüşlerdir. İslâmlaştırma ve Türkleştirmede de gerçekten büyük rol oynayan bu dervişlerin, yerleşme hususunda da tâkip ettikleri yol oldukça dikkat çekicidir. 

Oğuzların Kayı boyu ile beraber, bir çok şeyhler de Anadolu'nun batı taraflarında yerleşmişlerdir. Bu yeni gelen göçmen dervişlerin bir kısmı gâzilerle birlikte, memleket açmak ve fütuhat yapmakla meşgul bulundukları gibi; bir kısmı da o civarda köylere veya tamamen boş ve tenhâ yerlere yerleşmişler, oralarda müritleriyle birlikte ziraatle ve hayvan yetiştirmekle meşgul 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olmuşlardı. Gerçekte, o zamanlar bu dikkat çekici dini gruplara hemen her tarafta rastlanmakta idi. Onların, tercihen boş topraklar üzerinde kurdukları zâviyeleri, bu şekilde büyük kültür, imâr ve dini merkezler haline giriyordu. Bu zâviyelerin ordulardan daha önce hudut boylarında gelip yerleşmiş olması, onların her harekâ- 


tını kolaylaştıran sebeplerden biri oluyordu.” 


Madde ve mâna plânında nefisleri ve ruhlarını eğiterek, ahlâki ve ruhi üstünlüğe ulaşan, gönül zenginligine kavuşan, “cömertlik, menfaat endişesinden âzâdelik, kendi nefsini unutmak, nefis ferâgati, herhangi bir bozgun ve hüsran karşısında sabır ve sükunet, başkalarının kusurlarına karşı müsâmaha gösterme” gibi hasletleriyle örnek olduklarını gösteren bu Müslüman derviş grupları, bölge insanlarının ilgisine lâyık olmuşlardır. Bu ilgi bunların, gerek savaş meydanlarındaki insanüstü kahramanlıklarıyla, gerek barış zamanlarındaki insanca yaşama gayretleriyle gerçek hayatın ve yaşamanın örneği olarak devam etmiş, böylece de bu gruplar, İslâmlaştırma ve Türkleştirme hareketlerinin Anadolu'da en göze görünen temsilcileri olup çıkmışlardır. 


GC) TÜRK FETHİNİN DAYANDIĞI PRENSİP VE TÜRKLEŞTİRMEDE TAKİP EDİLEN YOL 
Türk milletinin müslüman oluşundan bu yana, İslâm Dini'ni yükseltmek için elinden geleni yaptığını söylemek, gerçeğin tam ifâdesi olsa gerektir. Çünkü, 


159 Aynı eser, 286-287. 
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müslüman Türk, her devirde imanını savunmuş ve ona hizmet etme gayreti içinde olmuştur. Bu işi de herhangi bir zorlamayla değil, severek isteyerek ve inanarak yaptığını tarih ortaya koymaktadır. Bu görüş açısından bakılacak olursa, Müslüman olan Türkler'in Orta Asya'dan kalkıp bir çok merhalelerle Anadolu'ya kadar gelip orada yerleşmiş olmaları, Türklerin imanlarına hizmet yolunda katlandıkları zorluk ve bu zorlukları yenmek için kendilerinde bulunan azim ve iradenin kuvveti daha iyi anlaşılır. 


Nitekim, böyle gayret içinde olan müslümanları öven Kur'ân-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor: 

“Kim Allah yolunda hicret ederse (göç ederse) yeryüzünde gidecek, barınacak bir çok yerler bulur; genişlik de bulur. Kim evinden, Allah'a ve O'nun Peygamberine göçmen olarak çıkıp da sonra kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki, onun mükâğfâtı Allah'a düşmüştür. 
Allah, çok esirgeyici, çok yarlıgayıcıdır.”** 

Görülüyor ki, göç etmek bile, İslâm Dini'nde dini bir emir olarak yer almaktadır. İslâmiyeti yeni kabul etmiş olan Türkler'in Orta Asya'da barınabilmeleri güçleşmiştir. Kendilerine yeni bir yurt aramak, vatan yapmak ve dinlerini yaşayabilmek amacı ile de göç ettiklerini tarih bize göstermektedir. Ayrıca Türkler'in cengâverlik ruhları, harp etme alışkanlığı, kahramanlık ve yiğitlik vasıfları da eskiden beri bilinmektedir. İslâm Dini'nin savaş konusunda, teşvik edici emirleri de Türklerin savaşçılığıyla bağdaşmıştır. 


160 Kur'an-ı Kerim, Nisâ Süresi, âyet: 100, 
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Kur'ân-ı Kerim'de cihâdı (savaşı) emreden bir çok ©! İslâm Tarihinde de, bizzat Haz- 


reti Muhammed'in iştirâkiyle yapılan savaşlar vardır. 


âyet yer almaktadır. 


Peygamberin ölümünden sonra ise bu savaş durmamış, diğer İslâm milletleri de bu savaşı sürdürmüşlerdir. 
Kur'an'daki âyetlerden anlaşıldığı gibi, bu savaşlarda aşırı gidilmemelidir. Barış için savaş yapılmalıdır. Savaş yalnız Allah'ın dininin yayılması için yapılır. Nitekim, bu hükmü ortaya koyan âyette şöyle buyrulmaktadır: 

“Fitneden eser kalmayıncaya, din de şunun bunun değil yalnız Allah'ın dini diye tanınmış oluncaya kadar onlarla savaşın, Vazgeçerlerse, artık zâlimlerden başkasına hiç bir düşmanlık yoktur.” 


“Bununla beraber (savaşmaktan) vazgeçerlerse (siz 





161 Bu Ayetlerden bir kaçını burada zikretmeyi Türklerin İslâmiyeti kabullerinden sonra dini emir olan savaş emrini yerine getirmelerindeki gayreti anlamamız bakımından uygun görüyoruz: 


“Size savaş açanlarla, Allah yolunda, sizde döğüşün (savunma savaşı yapın). Ancak, aşırı gitmeyin (sizinle savaşmayanlara dokunmayın. Savaştıkları zaman da kadınları, çocukları, ihtiyarları öldürmeyin. İşkence yapmayın. Anlaşma, barış yaptığınız kimselere karşı da sözünüzü tutun.) Şüphesiz ki, Allah aşırı gidenleri sevmez.” 
Bakara Suresi, ayet;; 190-Çantay Terc., I, 52. 

“Şüphesiz ki, iman edenler, bir de Allah yolunda (yurtlarından) göç edip de savşanlar (yok mu?) İşte onlar, Allah'ın rahmetini umarlar. Allah, (mü'minleri) hakkıyla yarlıgayıcı (onları)cidden esirgeyicidir.” Bakara Suresi, ayet, 218-Çantay Terc., 1, 58. 

Bir hadis-i şerifde de Peygamberimiz : “(Kuvvetinize, cesaretinize güvenip de) düşmanla kolay kolay savaşmayı arzu etmeyin. Fakat, bir kerre de harbe başladınız ve karşılaştınız mı artık sebât edin.” 
(Riyazu's-sâlihin, TI, s. 559/1329) buyuruyor. Bu ayet ve hadislerden anlaşılıyor ki, İslâm'da savaş yoluyla yapılan cihâd son çaredir. Sulh ve selâmet ise devamlı tavsiye olunmuştur. Bunun aksini iddia etmek mümkün değildir. 


158 «e Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması 


de bırakın.) Şüphesiz ki, Allah çok yarlıgayıcı, hakkıyle esirgeyicidir.”'” 

İslâm Dini'nin bu emir ve prensiplerini milli benlikleri ile kaynaştıran Türk milleti, onun yayılması ve müdafaası hususunda elbette insanüstü bir gayret ve irade sarfedecektir. Nitekim öyle de olmuştur. Yukarı da anlatmaya çalıştığımız göçlerin en ciddi sebeblerinden biri de Türkler'in İslâm'a girmeleri ve bu ilâhi dini benimsemeleridir, denebilir. Bu göçmen kitlelerine; “Horasan Erenleri”, “Alp Erenleri” denilen Müslüman-Türk tarikat propagandacılarının, meslek ve bağlı oldukları imanı aşılamaya ve onlara hükmetmeye çalışılması da, bu hizmet yolunda ne derece ileri gidildiini açıkça göstermektedir. 

İslâm Dini ile alâkaları daha henüz zayıf ve gevşek olan bu göçebe kitleler, bıkmak usanmak bilmeyen mürşitlerine samimiyetle bağlanıyorlar ve temsil ettikleri, bağlı oldukları tarikatı iman ile benimsiyorlardı. 
Bu bağlanma ve benimseme, onlara çok yüksek menfaatler vâdediyordu. Bu vâadin gerçekleşmesi de pek fazla gecikmiyordu. Bu gâzi dervişler, emirleri altına giren kitleye önce tek gâye olarak cihâd ve “Allah adının yüceltilmesi” kaidelerini telkin ediyor, aşılıyor ve sonra da bunların tahakkuku için bilgi ve tecrübeyi veriyor, yolu gösteriyor, teşkilâtlandırıp yönetiyorlardı. 

Daha önceki sayfalarda belirttiğimiz gibi “ahi” “alp” ve “abdâl” ünvanları taşıyan bu mürşitler, evvelâ Bizans topraklarını savaşla işgâl ediyor ve arkasından 





162 Bakara Süresi, âyet; 192-193. 
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da oralarını “Türk-İslâm toprağı; Dâru's-Sulh” hâline çevirmek için geniş ve muazzam bir faaliyete girişiyorlardı. Tarihin en dikkate değer hâdiselerinden biri olan bu faaliyet, büyük bir enerji ve topluluğa ait dehâ ile, en müsbet şekilde ve kısa zamanda netice veriyordu. Türk derviş-gâzileri bir şehri, bir memleketi fetheder etmez, derhal bir kısmı oraya yeleşiyor, kalan kısmı ise daha ileriye doğru yürüyordu. Arkadan daima taze kuvvetler geldiği ve en ateşli kuvvet ileriye sevkedildiği için, bu yürüyüşün ardı arkası kesilmiyordu. Bu taze kuvvetler, Türk milletinin en müteşebbis tabakasını teşkil ettikleri, yerlerini yurtlarını terk ederek “İlây-ı Kelimetullah” aşkına gazâ ve şehâdet aradıkları için, tarihteki yerleri bir başka örnekle mukayese edileme- 


yecek kadar üstündür.” 


Hem vatan kurmak, hem imanlarına hizmet etmek prensibiyle bu büyük mâcerâlara atılan Türkmenler, imânlarının gereğini yaşayarak yerine getirdiklerinden dolayı kazanmışlar ve muvaffak olmuşlardır. Anadolu'ya gelmeden önce daha bir çok memleket ve topraklara uğramışlar ve fakat oralarını benimsememişlerdir. 
Anadolu'yu adım adım ve büyük bir takip irâdesi ile benimseyerek onun tarihi kaderini değiştiren insan kitlesi, şüphesiz bu Türkmenler olmuştur. Oğuz boyları, yabancı kültürü bir sel hücumu içinde yıkmış, süpürmüş; sonra bu örenler üstünde yavaş-yavaş, kendilerini, beldelerini, idâresini, sanatını yaratarak ana va- 


tanını kurmuştur. 





168 ÖZTUNA, Yılmaz; Türkiye Tarihi, IM, 11. 
164 ARIK, Prof, Remzi Oğuz; Coğrafya'dan Vatan'a, 6. 
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Türklerin, Anadolu'ya gelirken yurt bulmak, yerleşmek ve yerleştikleri toprakları vatan yapmak üzere geldiklerini yukarıda anlatmaya çalıştık. Bir çok yerlere kendi ismini veren, köyünü, kentini kendine mâl eden, elinin emeği ve alnının teriyle dağ başlarında yer açıp yerleşen, bağ ve bahçe yetiştiren, boş arazileri doldurran, oraları düzeltip tanzim eden Türkmenler, bu hâkimiyetlerini, girdikleri toprağı vatan yapmak için kurmuşlardır. 

Gerek İslâm imanının verdiği hızla savaşa çıkan ve gerekse toprağa sâhip olmak düşüncesiyle toprağı işleyen Türkmen grupları, fetihlerini şu iki prensible sürdürmüşlerdir: Cihad yapmak, vatan kurmak... İşte, Anadolu'nun fethi prensibi bu iki hamle gücüne dayandırılabilir. 


Şurası bir gerçektir ki, Anadolu'nun Türkleştirilmesi, ve İslâmlaştırılması dünya tarihinin en önemli hâdiselerinden biri sayılabilir. İslâmlaştırma faaliyeti, hiç bir zaman yerli halkı zorla müslüman yapma şeklinde olmamıştır. Türkmen göçlerinin büyüklüğünü, devamlılığını göremeyenlerin; Anadolu'daki bu büyük değişmeyi “yerli halkın kitle hâlinde ihtidâ ettirilmesi” şeklinde göstermeye kalkışmaları normal karşılanabilir. 
Gerçi, Selçuklular hâkim oldukları veya fethettikleri şehir ve kasabalarda devamlı olarak câmi, medrese, tek- 





165 Anadolu'da yerli halkın İslâm Dini'ni kabul etmesi için zorlanması 
tarzında yorumlayanların düşüncelerine iştirak edebileceğimiz olaylara rastlanmamaktadır. Ancak, evlilik ve kimsesizlik gibi değişik sebeplerle ihtida edenlerin sayısı tarihi kayıtlarda pek az yer almış bulunmaktadır. 
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ke, hastahane, kimsesizler yurdu ve kervansaraylar inşa etmek, müslüman nüfusunu yerleştirmek, İslâm dünyasından gelen veya getirilen ilim ve din adamlarını sevketmek suretiyle İslâm Din ve medeniyetini hâkim duruma getiriyorlardı. Bununla beraber, Türkler'in hâkim bir millet olması, İslâm medeniyetinin gittikçe kuvvetlenmesi, Hıristiyan halk ve mezhepler arasında dini buhranların devam etmesi ve buna karşılık Selçuklu Sultanlarının âdil, toleranslı müsâmahalı idareleri, yerlileri İslâm Dini'ne çekiyor; toptan olmasa bile, ferdi din değiştirip İslâmiyeti seçme olaylarına rastlanıyordu. 


II. Haçlı Seferi sonrası mağlup olan, Haçlılar perişan bir hale gelmişlerdi. Bunların içinde Suriye'ye gidemeyip de Antalya çevresinde kalanlar açlık, hastalık ve yoksulluk içerisinde ıstırapla kıvranıyorlardı. Yerli Rumlar bu zavallıların hile ve ihanetle ellerinden paralarını alıyor, kendilerini hasta ve aç olarak ölüme terkediyor veya öldürüyorlardı. Fakat Türkler, bu haçlı kalıntısına acımışlar, onları himayeleri altına almışlardır. Hatta Türkler, Rumların haçlılardan zorla aldıkları gümüşleri satın alarak fakir haçlılara dağıttılar. Bu hâdiseyi “İntişâr-ı İslâm Tarihi”nde kaydeden Arnold; “Dindaşları Rumların zulmünden kaçarak Müslümanlar nezdinde emniyet, himâye ve merhamet arayan haçlılardan, üç binden fazla gencin Türkler'e katıldığı söylenir. Ah merhamet, sen hıyânetten daha zâlimsin! 
Çünkü müslümanlar, Hristiyanlara ekmek vermek suretiyle bunların dinlerini satın alıyorlardı. Bununla beraber Türkler, bu iyiliklerine mukâbil, hiç birini din 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değiştirmeye de zorlamadılar” diyerek, neticede Hristiyanlık taassubu içinde hakikati itiraf etmek zorunda kalmaktadır.* 


Anadolu'da buna benzer kitle hâlinde İslâmiyeti kabul etme hâdisesi yok gibidir. Bu bakımdan Anadolu, XIII. asırda iki sınıf halkı barındırmaktaydı. Biri yerli Hristiyanlar, diğeri de; muhaceret selinin getirdiği müslüman Türkmenler. Bu asırda Türkiye'de, İslâm-Türk medeniyetinin çok yüksek bir seviyeye erişmesi, Moğol istilâsı, tasavvufun gelişmesi ve her tarafta medrese ve zâviyelerin çoğalması, İslâmlaştımaya da tesir etmiyor denemezdi. Bilhassa, mutasavvıf şeyhler, Türkmen babalarının yerini alan dervişler ve ozanlar, çeşitli din ve mezhepler arasındaki ayrılıkları yumuşatıp dostluğa çeviriyorlar; din farkı gözetmeden yoksullara, muhtaçlara ve hastalara yardım ellerini uzatıyor ve bu sâyede de İslâmiyetin cazibesi, yabancı din mensuplarını çekiyordu. Her tarafta ve özellikle hudutlarda yapılan tekkelerin İslâmlaştırma da oynadıkları rolü, önceki sahifelerde ek almaya çalıştık. 


Ayrıca kurulan tekkelerin, dergâh ve zâviyelerin mensuplarının bulundukları bölgelerde “kerem sahibi ve cömeri olan, yabancılara, gariblere büyük şefkat ve merhamel gösleren, gelene geçene yardımlarını esirgemeyen, bunları en güzel şekilde, sonsuz bir sevgi ile karşılayan, gelen yabancıları kendi hısımlarıymış gibi kucaklıyan dervişler” olarak tanındıklarını görüyoruz. Bu durum, Anadolu'ya yeni gelen bu insanların sevilmesine, sayılmasına ve onlara 





* ARNOLD, T.W., İntişâr-ı İslâm Tarihi, s. 142-143. 
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güven duyulmasına yol açmıştır. İslâmiyetin emir ve prensiplerini yaşayarak, dinlerine olan bağlılıklarını bulundukları yerlerde hemen bir mescid yaparak gösteren bu Türk kolonilerinin Türkleştirmede ve İslâmlaştırmada dâima hoşgörülü bir tutum içinde olmaları din ayrımından ziyâde, kendi dinlerinin yüksekliğini göstermeleri, ahlâk üstünlüğü, fazilet duygusuna olan bağlılıkları dolayısıyla başarıya ulaştıkları söylenebilir. 

Zaten, Alp-Gâzi diye isimlendirdiğimiz derviş zümresi veya diğer göçebe Türkmenler arasında saygı gören insani özellikler şunlardı: Sağlam yürek yâni cesaretli olmak... Korkuyu akıldan çıkarmak. Bunun yanında pazu kuvveti... Fakat, bu kuwet eğitilmeli... Giriştiği işte gayretli olmak, gayreti elden bırakmamak, iyi bir ata sahip olmak. Savaşçıya mahsus özel bir elbiseye sahip olmak. Savaş içinde; gerilebilen bir yay, iyi bir kılıç, bir de süngü temin etmek. Hepsinin yanında uygun bir arkadaş seçmiş olmak.* Bütün bunlar yiğit kişilerde aranan hasletlerdi. Böyle kişilerin bulunduğu göçmen kitleleri, bilhassa Anadolu'ya gelen Türkmenler üzerine alâkayı çekiyordu. Böylece de bunların üstünlükleri yavaş yavaş Anadolu'da kendini gösteriyordu. 


Bunların zamanında yetişen mutasavvıflar arasında özellikle Mevlanâ Celâleddin-i Rümi, çeşitli din ve mezhep taraftarlarını, “Allah, hayır ve insanlık” fikirleri etrafında birleştiren yüksek şahsiyeti ile İslâmiyetin de yayılmasına hizmet ediyordu. 


Gerçekten Türkler, yabancı dinlere tam bir hürriyet 





* Âşık Paşa, age., 11/2, 549-579. 
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bahşetmekle beraber, onlar için bir Hristiyan'a yapılacak en büyük iyiliğin onu dalâletten, sapıklıktan kurtarıp İslâma kavuşturmak olduğuna inanıyorlardı. Bu sebeple gayr-ı müslimlere; İslâmın yüceliğini, dünya ve âhirette insanları hidâyete eriştirdiğini anlatır ve esaslarını öğretirlerdi. Buna karşılık, Hristiyanlığın anlaşı!lmaz ve karanlık, İslamiyet'in ise, açık ve berrak olduğunu izah ederlerdi. Müslüman olanlara bol yardım edilir, fakir ise zengin edilir, bu işi de seve seve yapmayı dini bir görev sayarlardı. 

Anadolu'da kurulan ilk Türk devletleri Saltuklar, Mengücekler, Dânişmend'lerdir; Melikşâh zamanında Anadolu Selçukluları ve Berkıyaruk zamanında da Ahlat şahları, bunları izlemişlerse de, bütün bu Türk devletleri arasında en kuvvetli ve en devamlı olanı, Anadolwnun İslâmlaşmasına ve Türkleşmesine en çok hizmet edenleri şüphesiz Anadolu (Türkiye) Selçuklular'ı olmuştur. 


Görülüyor ki, Türkiye Selçukluları veya diğer Beylikler, Hıristyanlara tam bir hürriyet bahşetmekle beraber, İslâm Dini ve İsâm kültürünün kuwetlenmesine, yerleşmesine çalışmışlardır. Fakat, gayr-i müslimlerin ihtidâsı, yâni İslâmı kabul etmeleri bakımından bir baskı siyaseti güdülmediği halde, askeri ve kültürel faaliyet olarak, bir İslâmlaştırma hareketi içinde bulundukları şüphesizdir. 

Meselâ, devlet merkezinde devamlı sultanın emrinde ve onun koruycusu olarak 12.000 kişilik kölelikten yetişen bir ordu bulunurdu. Küçük yaşta satın alınan 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veya esir edilen gayri müslim çocuklar, sarayda veya büyük şehirlerde mevcud “Gulâm-hâne”lerde babaların elinde İslâm Dini ve kültürüne göre terbiye edilip, yetişitiriliyor; bunların bir kısmı orduya ve saray hizmetlerine alınıyor, bir kısmı da zenginlerin evlerinde burlunuyordu. 


Bu müslüman olmayan çocukların çoğunlukla askeri kabiliyetleri dolayısıyla, elde edilen kölelerin esasını Türkler'in teşkil ettiklerini ve bu şâmâni Türk çocuklarının İslâmlaşarak yine kendi soylarından olan Selçuklulara karıştıklarını görüyoruz. Bunların dışında devlet eliyle İslâmlaştırılan askeri bir sınıfın daha varlığını ve bunların da “İğdişler sınıfı” olduğunu ve şehirlerde nizâmın korunmasında görevlendirildiklerini öğreniyoruz. 


Selçuklular'da Osmanlılar gibi devşirme usulüne benzeyen bu köle sistemi ve İğdişler, İslâmlaştırılan yerli ve Türk unsurları oldukları için, bunların Anadolu'nun Türkleşmesinde sayıca sınırlı olduklarından büyük bir rol oynadıkları söylenemez. Buna karşılık, fetih ve istilâlar sırasında esir edilen Hristiyan erkek ve kız çocukları daha fazla bir yekünu buluyordu. Bunların, gâzilere taksim edilerek müslüman nüfusun artmasına yardım eden köle ve câriyeler oldukları da muhakkaktı. Bununla beraber, bu yabancı unsurların İslâmiyeti kabul etmelerinin Anadolu'nun Türkleşmesinde ciddi bir rolleri olmadığı da tarihçiler tarafından ifâde edilmektedir. "* 


166 Son bölüm için bakınız: Prof. Osman Turan'ın “Türk Cihan Hakimi- 
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Yukarıdanberi anlatmaya çalıştığımız Anadolu'nun fethinde, İslâmiyeti yayma ve Anadolu'yu vatan yapma gayesinin ne olduğu, İslâmlaştırma ve Türkleştirmede nasıl bir yol takip edildiği hususu açıkça ortaya çıkarmaktadır ki; Anadolu, Türklere kolayına vatan olmamıştır. Buraya, Türk'ün silâh gücü, akıl ve zekâsının yardımı, imanına olan bağlılığı ve son derecede sistemli bir yerleşme ve yerleştirme politikasının sonunda sahip olunabilmiştir. 





yeti Mefküresi Tarihi”, c. 1. s. 162-170; Prof. Fuad Köprülü'nün İslâm Ansiklopedisi “Alp” maddesi... 
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İslâm Medeniyetinin içinde bulunduğu buhranları yatıştırıp, bu medeniyete yeni bir hız ve yön vererek, onun XVI. asra kadar dünyanın üstün bir medeniyeti olarak yaşayabilme gücüne ulaşması, göçebe Oğuzların İslâmlaşması ve bunun sonucu olarak da Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulmasının eseridir. Bu şekilde İslâm dünyasına giren bu taze ve enerjik unsurlar sayesinde İslâm ideolojisi tekrar “Asr-ı Saadetteki ruh ve hamle”sini kazandı. Böylece dört asırlık bir ömürden sonra çökmeye yüz tutan bu medeniyet, bu dünyâ, daha yüzyıllar boyunca yaşayacak ve ilerleyebilecek bir hayâtiyet ve aksiyon kazandı. Artık bundan sonraki İslâm medeniyeti yeni bir safhaya girmiş, İslâm Tarihi de Selçuklular'ın eseri olarak asrımıza kadar gelen istikâmetini almıştır. 


Oğuzlar'ın, Selçuk Sultanları idaresinde kurdukları bu büyük imparatorluk, İslâm dünyasını siyasi ve sosyal anarşiden kurtarmakla kalmadı; başlıca düşman olan Bizanslılar'ı ezmek gibi İslâm düşünce ve gâyesini de gerçekleştirdi. İslâm kültürünü genişletti." 

Bütün bu iç karışıklıklara rağmen, Anadolu'da Türk hâkimiyeti her şeyde kendini göstermekteydi. Bütün haçlı hücumlarına ve Rumlar'la Ermeniler'in bitip tükenmez uğraşmalarına rağmen, Anadolu devamlı şekilde Türkleşmesine devam etmekteydi. 

Tuğrul Bey, Alp Arslan ve Melik Şah gibi ilk Büyük Selçuklu Sultanları için Anadolu'nun fethi; bir yandan kesif Türkmen göçlerinin baskısı ile ve onlara yurt bulmak zorunluluğu ile yapılmakta, bir yandan da kendi devletlerini, müslüman halk ve ülkelerini istilâ ve âsayişsizlikten korumak maksadını gütmekteydi. Zaten Anadolu'nun Türkleşmesi bu iki yönlü siyâset ve gayretlerin sonucu olarak meydana gelmiştir. Bu iki taraflı siyaset yanında, Selçuk hükümdarları İslâmın Sultanı ve himâyecisi sıfatıyla, onun eski ve yenilmez düşmarnı Bizans İmparatorluğuna karşı Türkmenleri gönderiyor ve ordularıyla göçlere yol açarken, İslâmın cihad mefküresini gerçekleştiriyorlardı."* “Nüfus kesâfeti, 


eş 2? 


hayvan çokluğu ve otlak kıtlığı” gibi maddi sebeplerin yanında, müslümanlığı da kabul eden Türkmenler'in bu yeni imanlarının etkisiyle, muhaceret ettikleri husu- 


su günümüzde artık bilinen gerçekler arasındadır. 


Bu göçmen Türkmen gruplarının yerleşik ve oturak hayata geçme temâyüllerinin Selçuklu devletinin iskân siyâsetiyle yakından alâkalı olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu sevk ve yöneltme ile ya boşaltılmış şehirlere veya köy ve kasabalara, hatta dağ başlarına yerleştirilen göçmen kitleleri büyük bir hayâtiyet içinde oturdukları, mesken yaptıkları bölgeleri işleyerek gelişmiş hâle getirmişler ve oraların toprağı ile âdetâ haşir—neşir olmuşlardır. Bu zirai faaliyetin yanında, kurdukları kültür müesseseleriyle de hem ilim ve irfanlarını artırmışlar, hem de tasavvuf neşesiyle ahlâki ve ruhi eğitimlerini birlikte yürütmüşlerdir. Bu iki yönlü kültür, Anadolu'da Türk varlığının kendini kabul ettirmesinde, denebilir ki, yüzde yüz rol oynamıştır. Çünkü, ilim ve irfân sahibi olanlar, Anadolu'nun Türkleşmesi hususunu belki de bilmeden kendilerine ideal olarak seçmişler, hedeflerine giden yolu ve yönetimi bizzat yaşayarak göstermişlerdir. Zaten başarılarını da buna borçlu olsalar gerektir. 


Özellikle, İslâmiyeti kabul eden Türkmen kitlelerinin, “Allah Yolunda Gazâ ve Cihâd” telkin ve teşvikleri içinde, bu dâvâya bağlılık ve samimiyetlerini göstermek için bu uğurda her şeyi göze alacak imâna kavuşmuş olmaları da, Anadolu'nun İslâmlaşma ve Türkleşmesini etkileyen en önemli faktörlerden biri durumuna gelmiştir. Yine bu gruplar arasında tarihte eşine ender rastlanan misyoner dervişlerini yaptıkları hizmet, Anadolu'nun İslâmlaşmasında gözden uzak tutulmayacak bir mâhiyet arzetmektedir. 


Bütün bu candan gayretlerin sonucunda yurt tutabilme, vatan yapabilme arzusunun yattığını hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Zira, devrimiz şairinin; 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” mısralarında mânasını bulan aşkın, tâ yüzyıllar öncesi atalarımızın Anadolu'yu Türk vatanı yapabilme gayretlerinde varolduğunu açıkça görmekteyiz. 
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Hele, Alp Arslan dahil büyük Türk hükümdarlarını tahta hazırlayan fikir ve ruh işçilerinin o serdengeçti hizmetleri ve yiğit gayretleri, târihimizin büyük avanta-Jı olmuştur. Çünkü dini, para ile değişmeyen bu gözleri pek, tok gözlü insanlar, bağlı bulundukları prensiplerinin müdafaasını imanlarının gereği bildiklerinden, padişahlık makamına karşı gösterdikleri medeni cesaretle, devlet idaresinde devamlı bir denge unsuru olmuşlardır. Böylece de, kendi prensiplerinin sağlam ölçüleriyle nirengi noktası teşkil ederek, dâima hakkı ve adâleti göstermiş, müdafaa eylemiş, hatta kavgasını etmişlerdir. Zira, ne dünyanın nimetinden şâd, ne de yokluğundan nâşâd oldukları için kimseden çekinmemiş ve kendilerini de kimseye borçlu ve güçsüz hisset- 


mekle hürriyetlerini kimseye satmamışlardır."* 


İşte, bu imanla Bizans sınırlarını zorlayarak Selçuk hükümdarlarının kumandası altında iki asırlık kısa bir zaman içinde Oğuz Türkmenleri, Anadolu'yu baştanbaşa Türkleştirmeğe ve İslâmlaştırmağa muvaffak olmuşlardır. 


Anadolu'yu Türkleştiren sebepleri toparlayacak olursak; IX. asırda bugünkü Moğolistan'dan kovulan Oğuzların büyük kısmı Sır-Deryâ ve Aral boylarına göçmüşlerdir. Sır-Deryâ ve Aral civarında bu Oğuz dalgasından önce de Oğuzlar vardı ve bunlardan Peçenekler gelmişlerdi. Oğuzlar'ın büyük kısmı bu ülkeye göçünce, Peçenekler, kardeş boyla bir arada yaşamayıp doğu Avrupa'ya akmışlardır. Zaten bu sıralarda Oğuzlar'da dehşetli bir nüfus artışı vardı. Fazla nüfusun taşması gerekiyordu. Bu sebeple, yüz binlerce, belki bir milyon Oğuz da Peçenekler'den ayrı bir dalga halinde Karadeniz'in kuzeyine bugünkü Ukrayna'ya göçmüş, oradan da Balkanlar'a inmişlerdir. Bugün Dobruca ve küçük bir kısmı Baserabya 'da yaşayan Gagauzlar, bu Oğuzlar'ın torunlarıdır. Birkaç milyon Oğuz da, Aral gölü'nden önce güneye inmiş sonra batıya sapmış, Anadolu'yu aşarak Türkiye devletinin temelini atmışür. Böylece de, Mâverâün-Nehir'in kuzeyinde pek 


yoğunlaşan Oğuz nüfusu sükünete kavuşmuştur.” 


Görülüyor ki, Oğuzlar çoğunlukla Müslüman ülkelerinin sınırında bulunuyorlardı. Karahanlılar da aynı durumdaydılar. Fakat, bunlar siyasi ve askeri bakımlardan Oğuz'lardan daha güçlü idiler. Selçukoğulları'nın m. 915, yaklaşık olarak X. asrın ilk yıllarına doğru müslüman olmaya başladıklarını, bundan sonra Oğuz Yabguluğunda İslâmiyetin hele Karahanlılar'ın resmen Türk İmparatorluğunun bunu devlet dini olarak kabul etmesinden sonra, yıldırım hızıyla yayıldığını ve XI. 
yüzyılın ikinci çeyreğine girerken, bütün Oğuzlar'ın Müslüman olduklarını görüyoruz. 

Müslümanlar, müslüman olan Oğuzlar'a “Müslüman Türk” mânasına “TÜRKMEN” adını vermişlerdir. 
Fakat, XI. yüzyıldan beri “Oğuz” kelimesi ile eş mânâlı olarak yerleşik olmayan, henüz yerleşmeyen göçebelikte devam eden kısımlarına verilmiş gibi görünmektedir. Şehirlerde yaşayan Türkler'e ise, 'Oğuz” denme- 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ye devam edilmiştir. Zamanla bu “Oğuz” kelimesi tamamen bırakılmış, bunun yerine yerleşik Oğuzlar'a “TÜRK”, göçebelikte devam edenlere de “Türkmen” denilmiştir. 


XI. asır ortalarında Anadolu kapılarına yanaşan Oğuzlar tamamen müslüman idiler. Milli mefküreleri- nin yanında İslâmiyetin dini mefküresini benimseyerek, onun uğrunda savaşacak kadar İslâmlaşmışlardı. 


171 


Aralarında şamanist olanlar yok gibiydi. 


XII. yüzyılda Anadolu'yu fetheden Türkler, kısa zamanda devlet hâline gelebilmişlerdir. Medeniyetlerini ve kültürlerini Anadolu'da kurabilme gücünü kazanmışlardır. Fakat, bu asırda meydana gelen Moğol akını Anadolu'daki gelişmeyi kısa bir zaman için de olsa durdurmuştur. 


1220-1221 yılları içinde Moğollar bütün Türkistan ve Harezm'i zaptettiler. Bundan sonra, Yakın Asya'dan muharebeyi bir kaç defa tekrarlamak mecburiyeti hâsıl oldu ve Bağdad ancak 1258'de Moğollar'ın eline geçti. 
Bu suretle, İran ve Mezopotamya'dan başka Küçük Asya (Anadolu)yı da içine alan bir Moğol devleti teşekkül 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etmiş oldu. 


Gerçi, Moğol istilâsının neticesi zannedildiği kadar ağır olmadı. Çünkü, Moğollar, fethettikleri memleketlerde bizzat gelip yerleşmediler. Hatta, Moğol hükümrdarlarının İran'da kendi haklarını yükseltme yolundaki faaliyetleri, genellikle Moğollar'ın değil, belki de 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Türkler'in milli duygularına sâhip çıkmalarına fayda sağladı.” Bu durum Anadolu'da da, küçük beylikler halinde bile olsa, yeniden derlenip toparlanmaya yaradı. Kültür birliği ve İslam imanı bu ayrılan güçleri kuvvetlinin etrafında toplanmaya sevketti. 


Bilhassa, bu devrede İslâmi propagandanın arttığını, ne yapacağını bilmeyen, şaşırmış, anarşi, karışıklık, huzursuzluk, haksızlık, adaletsizlik ve zulüm altında nereye yapışacağını bilemeyen insanların ruhlarındaki ızdırabı dindiren tasavvufi gelişmelerin arttığını görüyoruz. Meselâ; başlangıçta Seyhun havalisinde, Taşkent civarında ve Doğu Türkistan'da yayılan, bir Türk süfisi olan Hoca Ahmed Yesevi tarafından halis bir Türk çevresine kurulan “Yesevilik” tarikatı, daha sonra da Türk dil ve kültürünün Mâveraün-Nehir ve Harezm sahâlarında emniyet kazandı. Seyhun vâdisinden ve Harezm'den bozkırlara ve Bulgar sahasına yayılan “Yesevilik” Moğol istilâsı netcesinde, Horasan, İran, Azerbaycan bölgelerindeki Türkler arasında varlığını gösterdikten sonra, XIII. asırda da Anadolu'ya girmiştir.Yesevi şeyhlerinin, bâzen dervişleri ile beraber küçük zümreler hâlinde devam eden göçleri ağır ağır 


azalmakla beraber, XIV. asırda da sürmüştür.” 


Bu dervişlerin geldikleri yerlerde; İslâmi yâni dini unsurla; milli yâni Türk'lerin eski unsurlarının birleşerek meydana getirdikleri Edebiyat eserleri halkı kendisine çekmiştir. Dede Korkut Hikâyeleri, Battal Gâzi 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Menkıbeleri, Dânişmendnâme gibi halkın rühunu okşayan eserler, hem milli hisleri hem de dini duygu ve inançları beslemiş olmaları bakımından dikkatedeğer görünmektedir. Bunun yanında gezgin halk şairleri, halk arasında dolaşarak onların sarsılan mâneviyatlarını düzeltmiş ve İslâmi milli unsurların devamı için telkinlerde bulunmuşlardır. 

Aynı zamanda, Anadolu'da Gâziyân-ı Rüm, Ahiyân-ı Rüm, Abdâlân-ı Rüm, Bâcıyân-ı Rüm adı ile bir çok kahraman mücahid gâzilerin mensup olduğu teşkilâtların kurulmuş olduğunu görüyoruz. Bunlar, beylerinin emrinde her zaman savaşa hazır gruplar olarak beklemektedirler. 


Ayrıca yerleştikleri bölgelerde yabancılara, gariplere büyük şefkat, merhamet ve muhabbet gösteren, kerem sahibi ve cömert olan, gelene—geçene yardımlarını esirgemeyen, bunları en güzel şekilde sonsuz bir sevgi ile karşılayan, gelen yabancıları kendi hısım-akrabalarıymış gibi karşılayan, kucaklıyan dervişlerin Anadolu'nun fethinde mânen yapıcı gruplar olarak görünmeleri Anadolu'nun Türkleşmesi incelenirken üzerinde durulması gereken faktörler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Çünkü, bunların seciyyeleri, saflık, samimilik, tevâzu içinde olmak, açık konuşmak ve kuvvetli olmak gibi insanları etkileyen özellikler üzerine kurulmuştur. 

Faaliyetlerinden uzun uzadıya bahsettiğimiz bu derviş veya gâzi gruplarının, Anadolu sahasında Türkler'in yerleşmelerinden itibaren, buralar Türk vatanı oluncaya kadar, hatta zamanımıza kadar çeşitli tasavvuf 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zümreleri içinde faaliyet gösterdiklerini ve çalıştıklarını görmekteyiz. Bunların çalışmalarında, İslâm dininin insana verdiği değeri kendi nefisleriyle ortaya koydukları görülmektedir. İyilik ve hakseverlik ile misâfirperverlik gösteren, herkese aynı davranışta bulunan, herkesi seven ve bütün bunları yalnız Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapan, kısacası insanlık yapmanın ve insanca yaşamanın hal ve hareketleriyle etrafındakilere örnek olan bu insanlar, Anadolu'da insanlığa susamış olanların ruhlarını serinletmişlerdir. Onlardaki, imânı güçlendirmişlerdir. 

İşte, bu unsurlar sayesinde Anadolu'da meydana gelen Türkleşme hâdisesinde rol oynayan başka faktörlerin de olduğunu unutmayalım. Herşeyden önce, gelen göçebe kitlelerinin çok zaman devlet tarafından iskân edilmeleri, “parçalayarak iskân” siyâseti de Türkleşme- nin yaygın hâle gelmesini sağlamıştır. 

Ticari, iktisadi gelişmenin temin edilmesi için köylerde, şehirlerde veya lüzumlu görülen yerlerde asâyiş temin eden yerleşme muhitlerinin teşkili de değeşik insanların karşı karşıya gelmeleri bakımından üzerinde durulmaya değer görülmektedir. 


Yine, şehirlerde yerleşen halkın, Türk olmayanlarla karşılıklı kültür alış-verişi yaptıklarını, bunun sonucunda da Türkleşme hadisesinin değişik zümrelere, bilhassa “Allah yolunda cihad” niyetiyle çıkmış olan Türk'ten başka müslüman kimselere, etkisi olduğunu görmekteyiz. 


Burada şunu da söylemek gerekir ki, Anadolu Türkleri, rastgeldikleri Rum ve Ermenilerle münasebetleri sonucunda mânen büyük bir değişmeye uğramışlar, ilim, felsefe ve sanat hakkındaki eski düşünüşlerini de değiştirmeye lüzum hissetmemişlerdir. Aslında, hayat ve kâinât hakkındaki telâkki tarzları değişmedikçe, Anadolu Türkleri üzerinde eski Yunan, Roma veya Hristiyan medeniyetinin esaslı bir tesir göstermeyeceği muhakkaktı. Ondan başka, Müslüman Türkler, bu mağlup milletlerin medeniyetini İslâm medeniyetinden daha yüksek görmüyorlar, aksine olarak, her bakımından onun altında sayıyorlardı. 


Onun içindir ki, bütün hayatı kucaklamış tam bir terkip mâhiyetinde olan İslâm medeniyetinin etkisin- den kurtulmak, Türkler için hiç bir suretle mümkün değildi. Bu medeniyet bütün teferruatıyle Batı medeniyetinin alt seviyesinde değil, belki ona bir çok yönlerden üstündü. Bu görüşten hareket edilerek, çıkarılacak sonuç; Anadolu Türkleri üzerinde, Bizans'ın veya 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yerli halkın önemli bir katkısı olmadığıdır. 


Son asırda bilhassa son yarım asırdan beri Türklerin yerleştikleri saha ve memleketlerde, özellikle Anadolu'da vücuda getirdikleri medeniyet üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, artık her ciddi medeniyet tarihçisi bu milletin uçsuz, bucaksız bir kültür kaynağı olan İslâmiyet ve dolayısıyle müşterek dünya medeniyetine olan hizmetlerini itiraf etmek zorunlulugu duyulmaktadır. Türkler, medeniyetin bütün sahalarında; güzel sanatlar, ilim, edebiyat, sanayi ve ticaret, 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sosyal nizam ve âdâb bakımından kurduğu, siyasi, askeri ve idari teşekküller, yaptığı binalar ve tesis ettiği müesseseler, yetiştirdiği fikir adamları, ilim adamları ile diğer müslüman milletleri geniş ölçüde tesirleri altına almışlar ve bu milletlerin medeniyetlerinde meydana gelen büyük değişiklikte rol oynamışlardır. 


İşte, bu medeniyetin önemli bir kısmını da Anadolu topraklarında vücuda getiren Türkler'in, Anadolu'yu Türkleştirme ve İslâmlaştırmada sarfettikleri çaba, tarihin anlatamıyacağı kadar büyük sonuçlar doğurmuştur. 


KİTAPTA GEÇEN BAZI KELİMELERİN 
AÇIKLAMALARI 


ACEM: Eskiden Araplar kendilerine nisbetle yabancı olanlara “acem” derlerdi. Arap olmayanlara verilen bu ad, daha sonra yalnız İranlılar için kullanılmıştır. 
Ancak, İslâmiyetten sonra İran ve idarelerindeki kavimler için kullanılmaya başlanılmıştır. Bugün ise, acem tâbiri coğrafyada İran'a delâlet etmektedir. Hatta İran'a Acemistan dendiği bile olmuştur. 


ADALET: Hakka riayetkârlık, hak tanırlık, haklılık, doğruluk anlamlarına gelir. Bir başka anlamı; herkesin kanunlarla tesbit edilmiş olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi veya ameliyesi... Her dinde olduğu gibi İslâmiyette de, bu müessese oldukça köklü kurallarla tesbit edilmiştir. Nitekim, “Adâlet mülkün temelidir” hükmü, İslâm Dininin esaslarındandır. Mensuplarının haklarını sonuna kadar “hakka riâyet” ölçüsü içinde koruduğu için Dünya Tarihinde İslâmiyetin adâlet uygulaması örnek olarak gösterilmektedir. 

ÂDET: Görenek, usul, tabiat, alışkanlık... Bir kimse- nin veya bir toplumun yapmaya alışmış olduğu şey... 
Topluluk içinde uygulanagelen töre... 


ANADOLU: Asya kıtasının batıya doğru uzanmış yarımada şeklinde bir yaylasıdır. Karadenizi Marmara'ya 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bağlayan İstanbul Boğazının doğusunda kalan bölgedir. Doğu'da İran, kuzeyde Karadeniz, batıda Marmarra ve Ege denizleri, güneyde Akdeniz, Suriye ve Irak ile sınırlıdır. 


Anadolu adı yaygın hâle gelmeden önce, hemen hemen aynı saha için “Küçük Asya-Asyayı Suğrâ” tâbiri kullanılıyordu, Bu tâbir de zamanla sahasını doğuya doğru genişletmiştir. Genellikle Asya adı, başlangıçta Ege denizi doğusunda mahdut bir sahaya hasredilmiş iken, M.Ö.V.asırda şimdiki Asya'nın bütününe verilmişti. İşte bu büyük Asya'nın batısında kalan yerlere ve daha sonra da Karadeniz ile Akdeniz arasında uzanan yarımadaya Küçük Asya denmiştir. 


Anadolu'ya gelen Romalılar doğuya doğru yayıldıkça, Küçük Asya deyiminin anlattığı alanda genişledi. 
Roma İmparatorluğunun Asya kıtasındaki toprakları, VU. Parphyrogenetos zamanında “thema” adı verilen on dört idare bölgesine ayrıldı ve her “thema”ya ayrı ayrı isim verildi. Bu bölgenin en batısında olanı da Bizans'a göre doğuda kaldığı için “Thema Anatolica” (Doğu Bölgesi) diye anıldı. Bu deyim, zamanla Batı kaynaklarına “Anatolia” şeklinde geçmiştir. Selçuklu Türkleri, Anadolu'ya yerleşip hâkim olmaya başlayınca “Anatolia” kelimesini “Anadolu” şeklinde söylediler. 
Bununla beraber, bazı tarihçiler, “Anadolu” kelimesinin başka bir kaynaktan gelmiş ve Türkler tarafından doğrudan doğruya verilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmaktadırlar. 


Anadolu'ya “Rum” adının da verlidiğini biliyoruz. 
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(Bk. Rum kelimesinin açıklamasına). Türkler bu topraklara yerleştikten sonra “Anadolu” kelimesi idare bölgesi anlamından çıkıp, coğrafya bakımından bir bölge anlamına kullanıldı. 


Osmanlılar devrinde Kanüni tarafından imparatorluğun topraklarında eyâlet (vilâyet) teşkilâtı kuruldu. 
Asya kıtasında kalan topraklara da “Anadolu Eyâleti” adı verildi. 


Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney-Doğu Anadolu gibi deyimler çıktı. Böylece Anadolu deyimi Küçük Asya yarımadasının doğusunda kalan bölgeler için de kullanılmış oldu. Daha sonraları, Türkiye'nin yalnızca Asya kıtasında bulunan toprakları değil, Avrupa kıtasında olan toprakları da Anadolu deyimi içine alındı. 


ANADOLU BEYLİKLERİ: XII.yüzyılın sonunda Anadolu Selçuklu Devletinin kuvvetten düşerek yıkılmasından sonra, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kurulan küçük Türk beyliklerine verilen genel ad'dır. Eski kaynaklarda, “Tevâif-i Mülük” diye anılan bu beylikler, XIN. yüzyıldan, Dulkadir ve Ramazanoğulları beyliklerinin egemenliklerini kaybetmelerinden sonra XVI. asrın başına kadar Anadolu'nun siyasi ve tarihi çehresine hâkim olan bağımsız gruplardır. 


Savaşlarda üstünlük ve başarı göstermiş gâziler, mücahidler veya kudretli şahsiyetler, yaptıkları hizmet karşılığında kendilerine verilen topraklar üzerinde Devletin hâkimiyeti zayıfladıktan sonra bağımsızlıklarını ilân ederek kendi başlarına beylikler kurdular; Eşref, Sahip Ata, İnanç, Hamit ve Çandaroğulları beylikleri gibi... 

Anadolu Selçuklularından Alâeddin Keykubâd'ın son zamanlarında “Uc”larla devlet merkezi arasındaki âhenk bozulmaya başladı. Bu durum, Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra daha da arttı. Uc'lardaki Türkler, düşmanlarına karşı varlıklarını korumak maksadıyla kendi başlarına beylik kurmak zorunda kaldılar. Yurtsuzluk sıkıntısının, ayrıca “Allah yolunda cihad” gayretinin sürüklediği Türk kitleleri kısa bir zamanda Küçük Asya'nın batı bölgelerinde yerleştiler. 
Bütün Batı Anadolu hemen hemen Türk unsurlar tarafından doldurulmuş olduğu gibi siyâsi bakımdan da Türkleşmiş oluyordu. Anadolu Beyliklerinin bir kısmı da bu şartlar içinde kuruldu; Aydın, Karasi, Menteşe, Saruhan, Germiyan ve Osmanoğulları beylikleri bunlardandır. 


İlhanlı devletinin parçlanmasından sonra da Türk beylikleri tamamen bağımsız hâle geldiler. Böylece Türkiye Tarihinin üçüncü büyük devresini meydana getiren Anadolu beylikler devri başlamış oldu. 


ASR-I SAÂDET: İslâm Tarihinin ilk devresine verilen ad. Hz. Muhammed'in vefâtına kadar olan birinci devre ile, “Hulefây-ı Râşidin” denilen dört halife dönemine bu isim verilmiştir. 


İslâmi yaşayışın ve İslâm düşüncesinin en parlak devri olması bakımından tarihin dikkatini üzerine çekmiştir. Daha sonraları gelen müslümanlar, o devrin özlemi içinde faaliyet göstermişlerdir. Anadolu'nun Fethinde gördüğümüz grupların bu özlem içinde oldukları açıkça ortaya çıkmaktadır. 


AŞİRET: Arapçada bu kelime kabile, teşkilât ve taksimatında ilk ve en küçük topluluk mânasınadır; bir büyük baba ile oğul ve torunlarının vücuda getirdiği büyük bir âile demektir. 


Türkçe'ye geçen bu aşiret kelimesi, manâsını değiştirerek, büyük âile anlamına değil, göçebe veya yarı göçebe hayatı yaşayan oymak veya boy mânasına da kullanılmaktadır. 


ÂYİN: Âdet, üslüp, tarz, kanun ve töre anlamlarına gelen, Farsça bir sözdür. Tarikatlarda, ilk zamanlarda neşe vakitlerinde, son zamanlarda belli günlerle mukaddes gecelerde tekkelerde yapılan törenlere denirdi. 

BÂRGÂH: İzin almadan girilmeyecek olan yer, Sultan çadırı, yüksek divan, Sultan sarayı... 


BEYÂBAN: kır, çöl... Beyâbâni; çöl adamı, aşiret, göçebe, yurtsuz... 


CÂMİ: Minaresi, minberi ve mihrabı olan Müslümanların topluca namaz kıldıkları ibâdethânedir. 
Araplarda ve diğer İslâm milletlerinde “câmi” anlamına yalnız “Mescid” kelimesi kullanılır. Türkçede ise Mescid; Cuma namazı kılınmayan minbersiz camilere verilen addır. 


İslâmiyetin ilk devirlerinde câmi, namazgâh şeklinde, dört duvarla çevrili, kıblesi tayin edilmiş bir zemin- den ibaretti. Hz. Muhammed'in hicreti sırasında, Medine yakınlarında bulunan Kuba'da böyle bir namazgâh yapılmıştı; buna “Kubâ Mescidi” denilmiştir. İslâm'da ilk câmi olarak kaydedilir.” Mescid-i Nebevi” denilen Medine Câmisi, İslâm Tarihinin ilk büyük câmisi kabul edilir. Bir rivâyete göre yedi ayda, Hicretin ilk yılında 622'de diğer bir rivâyete göre de, ikinci yı- 


lında tamamlanmıştır. 


İslâmiyetin yayılmasında büyük rol oynadıklarını gördüğümüz Türkler, câmi mimarlığında da ölmez eserler vermişlerdir. İstanbul, Edirne, Bursa ve diğer büyük şehirlerimizde bulunan câmiler, bunların muhteşem örneklerindendir. Bu ibadethânelerin hemen etrafına medreseler, şifâhâneler, aşhaneler, okullar, kütüphâneler, çeşmeler, sebiller ve türbeler yapılmak suretiyle muazzam İslâmi siteler kuruluyordu. Ayrıca, bu siteleri besleyecek kervansaray, han, hamam, çarşılar ve diğer benzeri vakıf binaları inşa ettirildi. 


Gerek Selçuklularda, gerek Osmanlılar'da câmi inşası, bu camilere verilen isimlerden de anlaşılacağı üzere, bir devlet sanatı, bir devlet işi olmuştur. Sultanlar, Padişahlar veya hânedân mensupları tarafından yaptırılan, birden fazla minaresi bulunan ibâdethanelere “Selâtin (Sultanlar) Câmiler” adı verilmiştir. 


Tek minareli büyük câmiler, sadrazamlar, beylerbeyleri, paşalar, bazan da zengin kimseler tarafından yaptırılmıştır. 


CENUB: Güney diye kullandığımız yönün adıdır. 
CİHAD: Arapçada “tâkat, meşakkat, zahmet” mânasına, cehd kökünden gelen bu kelime, zamanla şu ıstilâhi anlamda kullanılmıştır: Maddi ve manevi bütün kuwvetleri bir araya getirerek bu gücü yüksek bir gâye- ye ulaşmak için Allah yolunda kullanmaktır. Daha kısa bir tanımla; din uğrunda düşmanla savaşmaktır. 


Müslümanlarca cihad, bedeni ve mali olmak üzere sosyal bir ibadettir. Mütecâviz kâfirlere, dinden dönenlere (İslâm'dan çıkanlara), serkeşlik yapanlara, âsi olanlara karşı yapılır. Müslümanların müslümanlara silâh çekmesi küfre yakın büyük günâhlardandır. (Daha fazla bilgi için, İslâm Ansiklopedisinin “Cihad” maddesine bak.. ) 

Mücâhid, cihâd eden kimseye denir. Bu anlamda, din düşmanlarıyla Allah yolunda gerek bedenen ve gerekse malıyla çalışanlara bu ad verilmektedir. Savaşçı, uğraşan ve savaşan anlamlarını da taşımaktadır. 

CÜLÜS: Arapça bir kelimedir. Oturma, tahta çıkma anlamlarına gelmektedir. Pâdişah veya sultanların tahta çıkmalarına bu isim verilir. 


DEMOGRAFİK: İnsan topluluklarının durum veya gelişimini konu olarak alan istatistik anlamına gelmektedir. Nüfus artışlarını ve yerleşmelerini veya diğer istatüstiki bilgileri tesbitini konu olarak almaktadır. 

DİVAN: İslâm fetihlerinin ilk yıllarında Arapçaya ve İslâm kültürüne geçmiş, çeşitli manâlarda aslen Farsça bir söz olup, yazı veye insan hakkında “topluluk” ifade eder. 

Bir çok manâlarda kullanılmıştır. Bunlarda yaygın olan manâları şunlardır.: 
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Devlet işlerinin idaresi ile alâkalı daire ve encümen. 
Müslüman Türk devletleri arasında divan teşkilatının Selçuklular'da, Anadolu beyliklerinde, İlhanlılar ve Akkoyunlular'da, Memlükler ve Osmanlılar'da varlığını biliyoruz. Önceleri mali işlere bakan komisyon, daha sonraları ise, bu manâ genişleyerek bütün idari işlere bakan kurullara bu ad verilmiştir. (bk. MEB. İslâm Ansiklopedisi Divan maddesi) 


DUA: Arapça aslında çağırmak anlamındadır. 
Kur'ân'da ibâdet, yardım isteme ve talep manâlarına gelmektedir. Istilâh olarak duâ; bir şeyin yapılması veya yapılmamasını, Allah'ı övme ve yüceltme yolu yahut kulun âcizliğini ve ihtiyacını ifade eden bir dil ile istemektedir. 


Peygamberimizin “Duâ ibadetin özüdür” hadisi ile önemi belirtilen duâ, insanın Allah'a yönelerek, yalvarması ve onu tek yardımcı tanıması demek olduğundan, 


en iyi ibadet şekli sayılır. 


Herhangi bir işe dua ile başlanıldığı gibi, o iş bittiği zamanda da duâ etmek İslâmi âdetlerdendir. Bu sebeple, dini toplantılara dua ile başlanması, bitiminde de duâ yapılması, mevlidlerde—hatimlerde hatta bir kitabın okutulmasına başlarken ve kitap sona erdiği vakit cemaat hâlinde veya tek olarak dua edilir. 


EVLİYA: Veli kelimesinin çoğuludur. Kerâmet sahibi olanlar—erenler, Allah'a daha fazla yakın bulunanlar manâlarında kullanılan bu kelime, halk tarafından çok benimsenmiştir. 
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Tasavvuf felsefesine inanan, bir tarikate giren herkes, kendisine yol gösteren Pir veya Mürşit tarafından olgunlaştıkça derecesi yükseltilir. Sağlığında, nefsini terbiye ederek, dünya hırsından, tamahından, mal-mülk sahibi olma gibi zevklerinden, hatta mide zevklerinden bile vazgeçerek, yaşayacak kadar yiyen bu kimselerin keramet gösterdiklerine inanılır. 


FAKİH: Fakih'in asıl manâsı, bir şey bilen yahut anlayan kimse, âlim veya fâhim (ince anlayışlı) demektir. 
Sonradan, fıkıh ilmi ile eş olmaya başlayarak, yalnız din ilmi ile uğraşanın daha sonra şeriat âlimi veya mütehassıs din bilgini manâlarına kullanıla gelmiştir. 


FERMAN: Farsça “Fermüden” aslından “emir, irâ- de, buyruk” anlamına gelmektedir. Fermân kelimesi, İslâmiyeti kubul etmelerinden sonra, İlhanlılar tarafından kullanılmış ve daha sonra Osmanlılara geçerek yerleşmiştir. Büyük Selçuklular ile Anadolu Selçukluları ve Memlüklerde fermân yerine, “tevki” tâbiri kullanılmşıtır. Selçuklular'daki Pervâne tâbiri hem ferman hem menşur manâsında kullanılırdı. 


Osmanlı İmparatorluğunda padişahın ağzından yazılmış emirlere “Fermân” denildiğini biliyoruz. Aslında “Hatt-ı Hümâyün”lar gibi bizzat padişahın emri olmayıp onun adına Divân-ı Hümâyün'un, yani hükümetin çıkarttığı emirlerdir. 

FETİH-NÂME: Bir ülkenin zaferle alınmasından sonra, o yerin alındığını diğer ülkelere bildirmek üzere yazılan, bir çeşit tamim, genelgedir. Fethedilen düşman topraklarının alındığını kendi ülkesine veya İslâm 


188 * Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması 


memleketlerine yazılı olarak bildirmesi anlamında kullanıldığını görüyoruz. Buna “zafer-nâme” adı da verilir. 

FÜTÜHAT: Fethin çoğuludur. Zaferler, fethedilen, zaptedilen memleketler anlamında kullanılmaktadır. 


FÜTÜVVET: Alelâde kullanılışı ile bu kelime, yiğit bir delikanlıda bulunan övgüye lâyık vasıfların bütünü ve özellikle, cömertlik mânalarına gelir. Eserimizde İbn-i Batuta'nın Anadolu'daki Fütuvvet teşkilatların- dan bahsederken verdiğimiz bilgilere ilâveten şunları da kaydetmeyi faydalı görüyoruz: Tasavvuf ıstılâhında çeşitli sahalarda tecelli eden bir ruh hâletini ifade eden, Fütuvwve'nin bir tek kelime ile ifâdesi mümkün değlidir. Genellikle, Fütuvve'nin belirgin özelliği “başkalarını nefsinden yüksek tutmaktır.” Bu vasıf, cömertlik, menfaat endişesinden kurtulup, kendi nefsini unutup nefis ferâgati, sıkıntı ve üzüntüler karşısında süküneti muhafaza, başkalarının kusurlarını hoş görme ile gerçekleşir. Fütüvve'nin “iyi huylarla bezenmiş” olmayı da gerektirdiğini anlıyoruz. Fütüvve, İslâmi meslek cemaatleri teşkilâtının bâriz unsurlarından bir çokları bu topluluğun teşkilâtında yer almıştır. 


GANİMET: İslâm bilginlerinin bu kelimeden anladıkları manâ, mağlup edilen kâfirlerden harpte zaptedilen silâhlar, binek hayvanları ve diğer taşınabilen bütün mallardır. 


GAZÂ: Din uğruna kâfirler üzerine yapılan akın anlamında bu manâda Gazve kelimesi de İslâmın ilk devirlerinden beri kullanılmaktadır. Gâzi, bir gaza'ya iştirak eden kişi... Bundan başka, kâfirlere karşı harpte temâyüz edenlere verilen ünvan. 


GELENEK: Eski çağlardan beri yerleşmiş olup nesilden nesile geçerek gelen ve topluluğun fertleri arasında ortak ve özel bir ruh ve dolayısıyla sağlam bir bağ meydana getiren her türlü alışkanlık demektir. An'ane karşılığında kullanılmaktadır. An'ane de; bir milleti meydane getiren unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. 


HALİFE: “Halef, nâip” Peygamberin halefi, Hz. 
Peygamberin yerine geçen, ondan sonra gelen İslâm toplumunun en yüksek başkanının aldığı ünvandır. 


HÂNEDAN: Kökten asil ve büyük âile, ocak... 
HARS: Bak. Kültür. 


HRİSTİYANLIK: Allah tarafından Hz. İsa'ya ve yoluna inananların dinidir. İlk aslının bozulmamış şekliyle İslâm inancına göre hak dinlerdendir. Hz. İsâ, İsrâiloğulları olarak bilinen Yahudiler'in Hz. Musa'nın getrdiği dinden uzaklaşıp saptıktan sonra gelmiştir. 


Tek tanrı inancına dayanan dinlerdendir. Fakat, sonradan tek tanrı inancı unutulmuş, “Baba-oğul-Rürhwl Kudüs” diye üçlü tanrı inancı hakim olmuştur. Bu inanç esasıyla, Semâvii dinlerin bozulmuş, tahrif edilmiş dinler arasında sayılmaktadır. 


Hristiyanlığın kutsal kitabı “İncil” dir. Fakat, İncil'in ilk şekli yok olmuştur. Sonradan bir çok değişik İnciller yazılmıştır. Bugün elde bulunan İncil nüshası 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bunların dört tanesinin seçilmesinden meydana gelmiştir. 

Hristiyanlık, asrımızda en yaygın dinler arasındadır. 
Katolik, Ortodoks ve Protestanlık gibi mezhepleri vardır. (Daha fazla bilgi için, Ömer Rıza Doğrul; Yeryüzünde Dinler Tarihi, Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi, Hayat Ansiklopedisi Hristiyanlık mad. vb. eserlere müracaat olunabilir. 


HİL'AT: Hükümdar'ın taltif etmek istediği bir kimseye verdiği kıymetli elbise manâsında kullanılır. Orta çağ İslâm ve Türk devletlerinde bu usülün genellikle mevcud olduğunu görüyoruz. Hil'at, sâdece bir elbise- den ibaret olmayıp, bu muayyen kostümden başka, görevin mâhiyet ve önemine göre, külâh, kemer, hamâ'il, kılıç, at, askeri muzika ve bayrak, para gibi bir takım şeyleri de ihtiva ederdi. 


HUTBE: Bir hatip tarafından söylenen dini öğüt veya hitâbe. Hutbe'nin Cuma ve Bayram namazlarıyla yağmur ve küsuf duâlarında sâbit bir yeri vardır. Cuma namazında hutbe, namazdan evvel, diğer hallerde de namazdan sonra okunur. Hutbe minberde okunur. 
Hutbe okumanın kendine göre birtakım şartları vardır. Hatip bunları bilir. 


KÂDİ: “Hüküm, karar, hâkimlik” manâlarına gelen “Kazâ” fiilinin ism-i fâili olan Kâzi (Kadı), “Hâkim” demektir. Mahkeme başkanlarına eskiden bu ad verilirdi. 
İnsanlar arasında çıkan dâva ve şer'i hükümlerin yanlış anlaşılmasından veya münakaşasından çıkan anlaşmazlıkları dini anlayışa uygun olarak çözen ve devlet tarafından tayin edilen kimse olarak da tarif edilmektedir. 
(Geniş bilgi için bk.İslâm Ansk. Kadı mad.) 


KERVANSARAY: Kervanların gidip geldikleri yerlerde barınma, korunma ve dinlenme gibi hususları gözönüne alınarak yol boyunca, menzillere yapılan binalardır. Bunları zenginler, hükümdarlar yaptırırlardı. 
Kervansaraylar hemen hemen aynı plâna göre yapılırlardı. Ortada, etrafı duvarlarla çevrili, dört köşe bir avlu vardır. Bu duvarların üstünde her birinin bir kapısı ile penceresi olan bir çok oda, bazen de tavansız küçük bölmeler oturtulmuştur. Bunlar tüccarla malları içindir. Hayvanları avluda kalır. Mümkün olduğu kadar su bulundurulur. Bunların teşkilâtı olanlarına da rastlanmaktadır. Anadolu'da kervansaraylara “ Sultan Hanı” 


denir. 


KİLİSE: Kenise aslından gelmektedir. Kenise, hem Hıristiyan, hem de musevi mâbedidir. Eski eserlerde kenise'ye çok zaman “kilise” manâsında rastlanır. Bugün ise Kilise, Hristiyanların ibâdet yeri anlamındadır. 

KRONİK: Tarihi olayların birbiri ardınca sıralandıgı metin. 

KURBAN: Allah'a mânen yaklaşmak maksadı ile sunulan şey, kurban.. İslâm ibadetlerinden zilhicce ayı- nın onuncu günü kesilen kurbanı ifâde etmektedir. 

KÜLTÜR: İlim, iman, sanat, ahlâk, örf ve âdetler, ferdin mensup olduğu cemiyetin bir uzvu olması itibariyle kazandığı itiyatlar, alışkanlıklar, davranışlar ve bütün diğer maharetlerini ihtiva eden gayet girift bir bütündür. Bir başka ifâde ile; kültür, halkın yaşama tarzı ve nesilden nesile intikâl ettirdiği mefahiridir. 


MANASTIR: Keşiş yurdu... Papazların veya râhibelerin kaldıkları, oturdukları yerlere verilen ad. 


MEDENİYET: Çeşitli milletlerin müştereken yaşamak suretiyle meydana getirdikleri değerler bütünürdür. Kelime anlamı olarak, şehirlilik veya şehirde yaşayan insanların yaşayış seviyesenin yükselişi demektir. 
Kültürü meydana getiren unsurların ortaya koyduğu bilgi ve teşkilât vâsıtalarına veya başka bir deyimle, teknik vasıtalarına sahip olma, Medeniyettir. Yani, kültür bir hayat tavrı ve tarzı ise, medeniyet de bu tavır ve tarzı bilme ve yapabilmedir. 


MEDRESE: “Ders çalışılan, ders okunan yer” demek olup, sonraları genellikle câmiler ile birlikte bulunan öğretim kuruluşları veya bütün dereceleri ile okullar anlamında kullanılmıştır. İslâm dünyasında başlangıçta mescid, doğrudan doğruya bir öğretim müessesesi şeklindeydi. Sonraları, meydana getirilen medreseler, yer ve faaliyet bakımından, mescidlere çok yakın bir şekilde bağlı bulunuyorlardı. 


Bugünkü ortaokul, lise, üniversite öğrenimine karşılık medreseler vardı. Buralarda yalnız Arapça, Kur'ân vb. eserler değil, matematik, mantık gibi çeşitli pozitif ilimler de okutulurdu. Medreselerde ders okutanlara da “Müderris” denirdi. 


MENKABE-MENKİBE: Çoğulu” MENAKIB”dır. 
Öğülecek iş, hareket ve meziyetler manâsındadır. 
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Hz.Peygamberin ashabının tarihen sabit meziyetlerin- den bahseden, hâdiselerin toplandığı bölümlerin isimlerinde “menâkıb” kelimesine rastlanmaktadır. Tasavvufi fikirlerin İslâm âleminde geniş bir şekilde yayılmasından ve tarikatların kuwetle teşkilâtlanıp yerleşmesinden sonra, yâni, XI. asırdan itibaren, Arapça, Türkçe ve Farsça büyük bir menâkıb edebiyâtı meydana geldi. Giddi ve esaslı bir tarihi tenkide tâbi tutulmak şartlı ile, menâkıb'e ait eserlerden tarih ve edebiyat tarihi kaynağı olarak yararlanılabilir. 


MENŞUR: Aslında “yayılmış,” yahut “mühürlenmemiş” mânasına olup, sonra “tanıtma vesikası, irade, fermân, şeref” ve bilhassa “iktâ fermânı” mefhumlarını ifade etmek için kullanılmıştır. 


MEZHEB: Lügat manâsıyla gidilecek yer, tutulan yoldur. Kanaat ilmi anlamında da kullanılır. İstilâhi anlamda mezhep, bir dinin esaslarında birleşen, fakat belirli bir fikir ve metod ile birbirinden ayrılan grupların her birine denir. Din, bir ağacın gövdesi, mezhepler de bu ağaçtan çıkan kollardır. 

MİNBER: Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli kürsü... 

MİSYONER: Bir dini ve özellikle Hristiyanlığı yaymaya çalışanlara verilen ad... Hıristiyan kiliselerinin hırisüyan olmayan ülkelerde bu dini yaymak gâyesiyle kurdukları müesseselere “misyon”, bunları idare eden 


din adamlarına da “misyoner” denir. 


MUHADDİS: Hadis ilmi ile meşgul olan bilginlere 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verilen isim. Hadis, Hz. Peygamberin sözleri, işleri, uygulamaları veya aksini işaret etmedikleri davranışlar demek olduğuna göre, Peygamberin hayatını iyi bilen ve onun yaşayışını bütün ayrıntıları ile araştıran ve sözlerini tesbit edenlere “Muhaddis” denmiştir. 


MURÂBITLAR: Mağrib'de kurulan ve Merâkeş şehrini kurarak, başkent yapan, Magrib ve Cezayir'in bir kısmı ile Endülüs'te ve Balear adalarında hüküm süren bir hânedân. 


MUTASAVVIF: Tasavvuf yolunda ilerlemiş kimse, tasavvufla uğraşan, ilâhiyatla uğraşan ve onu yaymaya çalışan. 

MÜRİT: Bir şeyhe bağlı olan kimse. 

MÜSTEŞRİK: Doğu (Şark) milletlerinin tarihini, dil, din ve edebiyatlarını ve halk bilgisini, kültürünü, yaşayışını araştıran bilgin. 

ORTODORKS: Ortodoksluk mezhebinden olan kimse, Ortodoksluk; İstanbul'daki Fener Patriğinin temsil 


ettiği Hristiyanlık mezheplerinden biridir. Rumlar, Yunanlılar ve İslâvlar'ın çoğu bu mezheptendir. 


ÖRE: İnsanların aklın şehâdeti ile üzerinde birleştikleri ve tabiatlarının kendiliğinden doğru kabul ettiği iş veya inançlardır. Âdet, hüküm ve gelenek olarak da kullanılmıştır. 


RÂHİB: Evlenmeyen Hristiyan papazları. 


RİBAT: Müstahkem müslüman zâviyesi. Arapça “Rabeta” kökünden gelen bu kelime için çeşitli izahlardan 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en akla yakın olanı, Kur'ân'ın Enfâl süresinin 60. âyetüne dayananıdır: “Onlara (Allah'ın düşmanlarına) karşı kuvvetlerinizi ve atlarınızın bulunduğu ribatlarınızı tahkim ediniz.” Başlangıçta Ribat, cihâda hazır bulundurmak üzere binek hayvanlarının toplandığı yerdir. Sonraları ribât aynı zamanda “ulakların hayvan degiştirme konağı, kervansaray” olarak da, buna çok yakın bir anlam kazanmıştır. Bununla birlikte, bu tâbir daha çok önceden, bir çeşit dini ve askeri mâhiyetteki müesseseye ad olmuştur ki, kendine has İslâmi bir buluş olarak görünmektedir. 


X. yüzyılın sonlarında ve XI. asrın başlarında ribât, hemen tamamiyle, hânkâh karşılığı kullanılmıştır. Büyük yolların güvenliğini sağlayan ve kervanları barındıran ribâtlar bir kervansaray müesseselerinden başka bir şey değlidir. Nizâmü'-Mülk'ün Siyâsetnâmesinde; “büyük yolların önemli noktalarında ribatlar yapmak Sultanların başlıca vazifelerindendir” diye belirtmesi dikkate değer. (İslâm Ans. Ribat mad.) 


RÜM: Roma ve Bizans imparatorluklarına delâlet eden bir tabir olup, bazen “Romalılar devleti” için, bazen de “Bizanslılar” için kullanılmıştı. Orta Asya'da da bu kelime Roma devleti manâsında kullanılmıştır. 


Bizanslılar kendilerine Romaioi ve ülkelerine Romania diyorlardı. Bu suretle İslâm dünyası da Bizanslıları Rüm ve Doğu Roma İmparatorluğu ülkesini “el Bilâdu'r-Rüm” (Rüm Beldeleri) veya “Memleketü'r-Rüm, Memâlik-i Rüm (Rüm memleketleri)” diye tanıyordu. Anadolu Türk-İslâm hâkimiyeti altına geçtikten 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sonra, Rüm ismi vaktiyle Bizans idaresinde bulunmuş Anadolu'yu gösteren bir coğrafi isim olarak kalmıştır. 
Gerçi, bir zamanlar Rüm tabiri umumiyetle Türkiye yerine de kullanılmıştır. Bazı seyyahlar, XIM. yüzyılda Türkler idaresindeki Anadolu'ya Türkmenya veya Türkiye diyorlardı. (İslâm Ans. Rum ve Rumeli mad.) 


SUĞÜR: Suriye, el-Cezire'nin Bizans İmparatorlu-Şu tarafındaki hudud kaleleri mıntıkası. Bu hudut eyâleti Kilikya'daki Tarsus'tan Toroslar boyunca Malatya'dan sonra Fırat'a kadar uzanıyordu ve Avâsım hudutlarının düşman akınlarından korunması vazifesini görüyordu. 


Suğür adı şüphesiz bu devirde ancak ilim adamları tarafından, bir an'ane olarak biliniyordu. 


SÜNNİLİK: Hiç bir şekilde Kur'ân ve Peygamberin sünnetine muhalefet etmeyen, âyet ve hâdisleri kendi şahsi düşünce ve arzularına göre yorumlamayan, Hz. 
Peygamber ve ashabına uymayı kendilerine prensip edinen ve onlara bağlanmayı şeref sayanların yoludur. 
Dinde ayrılık ve bölünme çıkarmaktan sakındıkları için “Ehli Sünnet ve'-Cemaat,” doğruluktan ve gerçekten ayrılmadıkları için “Ehl-i Hak ve Ehl-i İstikâmet” gibi isimler alırlar. Bunlar, akla ve fikre büyük önem verirler. Ancak hakkında âyet ve hâdis bulunan konularda akla değil, nakle güvenirler. Aklı, kesin hüküm olmadığı zamanlarda ve nass'ı kuvvetlendirmek ile tasdik için kullanılır. 


ŞEYH: Bir nezâket tâbiri olup, aynı zamanda, muhteşem, saygı değer sıfatlarını da ifade eden bu ünvan, 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kelime mânası olarak, ihtiyarlık alâmetleri bulunan ve elli yaşını aşmış kimselere de delâlet eder. 


Bu ünvan, yüksek mevkii olan din adamlarına, profesörlere, bilginlere yaş farkı olmaksızın tarikat mensuplarına vezifeleri, olgunlukları ve ahlâki meziyetleri dolayısıyle saygı gören bütün şahıslara verilir. 


Etrafındakilerin ruhâni ve dünyevi rehberi olan Tarikat Şeyhi'nin, bütün ahlâki meziyetlere sâhib olması gerekir; onun himmeti yüce, kanaatkâr, bütün faziletlerle bezenmiş ve bütün ilimleri bilmesi lâzımdır. (İslâm Ans., Şeyh mad.) 


Şİİ ve ŞİİLİK: Hazreti Peygamberin vefatından sonra, Hz.Ali'nin meşru halife olarak kabul edilmesini hareket noktası kabul ederek birbirinden çok farklı, de-Şişik görüş ve inançlara bölünmüş mezheplerin büyük 


bir zümresi için kullanılan müşterek isim Şia'dır. 


Şia'nın, bâtınilik gibi bazı kolları İslâm Dini sınırları dışında sayılmıştır. 


ŞİRK: Ortak etmek, özellikle Allah'a şerik koşmak; Allah yanından başka bir tanrıya tapmak, çok tanrıcılık... Daha incelmiş bir manâ ile, “gâyesi sâde ve Allah için olmayan ibadet de şirktir.” 


İhlâs, kayıtsız şartsız, insanın kendi nefsini Allah'a vermesi ise, şirk de, kendini herhangi bir şey yüzünden Allah'a tam olarak vermekten alakoymaktır. 


TÂBİ'-TEBA: Birinin arkasından giden, ona uyan. 
Boyun eğen bağlı kalan... Bir Bey, Sultan veya hükümrdarın idaresi altında bulunanlara da Teb'a dendiğini biliyoruz. 


TEKFUR: Bizans İmparatorluğunun bağımsız vâlilerine veya Anadolu'nun kimi Hristiyan beylerine verilen ad. 


TÜRBE: İçinde ünlü kimselerin mezarları bulunan yapılara türbe denir. Eskiden ileri gelen kimseler öldükten sonra, gerek daha önce kendi istekleri, gerek ölene saygı göstermek niyetiyle evlatları tarafından türbeler yapılırdı. Bazı türbelerde ailenin diğer fertleri- nin mezarları da bulunmaktadır. Türbeler, çoğu yerlerde mimari değeri yüksek olan eserlerdir. Özellikle, memleketimizde İstanbul, Bursa ve Konya'da bulunan türbeler bunlardandır. 


TÜRKMEN: Müslümanlar, müslüman olan Oğuzlar'a “Müslüman Türk” anlamına gelen TÜRKMEN demiştir. Fakat XI. asırdan beri “Oğuz” kelimesiyle eş manâlı olarak kullanılan bu Türkmen kelimesi, Oğuzlar'ın yerleşik olmayan, henüz yerleşmeyen, göçebelikte devam eden kısımlarına verilmiş gibi görünüyor. Şehir Türklerine yine Oğuz denmiştir. Sonradan Oğuz kelimesi, tamamen bırakılmış, yerleşik Oğuzlar'a Türk, göçebelikte devam edenlere “Türkmen” denilmiştir. 
Bu kelimeler, Türkiye'de ve Türkiye dışındaki Türk ülkelerinde ve Avrupa'da hâlâ bu anlamda kullanılmaktadır. Bu suretle “Oğuz” yerine “Türkmen” kelimesi hâkim olmuştur. (ÖZTUNA, Yılmaz; Türkiye Tarihi,lI, 
10.) 


UYGURLAR: M..O.I. yüzyıldan M.S. XI. yüzyıla kadar Orta Asya'da yaşayan, ayrı ayrı devletler kurarak, medeniyette ve devlet idaresinde çağdaş milletlere örnek olan bir Türk boyudur. Uygur Türkleri'nin kurdurgu devletler, geniş olmamakla beraber, güçlülük yönünden büyük değillerdi. Fakat, medeniyet tarihi bakımından, Uygurlar'ın yeri diğerlerinden önemli olarak kaydedilir. 


VAKÂY-İ NÂME: Günlük olay ve hâdiselerin kayıtlı bulundukları, tarihi olayları bugüne aktaran eserlere 


verilen ad. 


YAHUDİLİK: Hz. Musa'ya gelen şekliyle Hak dindir. Yeryüzünde tarihleri en eski, en karışık ve bir çok değişik rivâyetlerle dolu olan Yahudiler, bu adı; bu kavmin belli bir kolunun kurmuş olduğu bir devlet adın- dan, “Yehuda” devletinden genelleştirerek almışlardır. 


Yahudilere Hz. Musa'dan sonra, din adını kavim adı 


A) 


olarak benimsemelerinden dolayı “Musevi” de denmiştr. En eski tarihi ünvanları, “İbrani” olan Yahudiler, Hz. Yakub'a ulaştırılan bir kahramanlık efsânesiyle “Beni İsrâil (İsrailoğulları)” diye de adlandırılmıştır. 
Kur'an-ı Kerim'de hem Yahudi, hem de Beni İsrail ke- 


limeleri yer almıştır. 


ZÂHİD: Her türlü zevklere boş verip, kendisini ibâdete vermek olan “Zühd”ün, ism-i fâilidir. Zühd sâhibi olan kimseler, dini duyguları çok kuwetli olan, ibâdetüne düşkün olan kimseler demektir. 


ZEKÂT: İslâmiyetin beş temelinden birisidir. Zekât, nefsi veya herhangi bir şeyi temizleme anlamındadır. 
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İslâmiyette de, maldan belirli bir kısmını dağıtmak suretiyle onun temizlenmesidir. 


Hicretin ikinci yılında ve Oruç'tan daha önce farz kılınmıştır. Farz oluşu hem Kur'ân ayetleri ve hem de Peygamberimizin hadisleri ile sâbittir. Genel olarak zekât; zengin, ya da hâli vakti yerinde olan müslümanların seneden seneye, mallarının kırkta birini fakirlere ve ihtiyacı olan müslümanlara vermelerinden ibarettir. 
Zekât, yalnız fakirlerin, yoksulların, muhtaç olanların hakkıdır. 


Zekât'ın diğer dinlerde olmayan bir özelliği olduğunu biliyoruz. Sosyal yardım, sosyal adalet ve dayanışma sistemi; İslâmiyetteki kadar sistemleştirilmiş şekli, bir başka dinde görülmemektedir. Müslümanlık zekât yolu ile, toplumdaki sefâleti, fakirliği, insanlardaki yardımseverlik duygularının ayakta kalmasıyla önlemeyi bu yolla temin etmektedir. Böylece insanlar, bencillikten, hasislikten kendilerini kurtarabilmektedirler. 
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Geyve, 137 
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Gibbons, 96 

Giresun, 127 

Girit, 23 

Göktürk kağanları, 83 

Gölhisar, 136 

Gölpınarlı, Abdülbaki, 131 

Görele, 137 

Gulâm, 56 

Gulâm-hâne, 165 

Gümüşhâne, 137 

Gündüz, 91 

Güneydoğu Anadolu, 24, 116, 
181 

Gürcistan, 38, 68, 87 

Gürcü Hatun, 68 

Gürcü, 31,37 

Gürcüler, 147, 153 

Gürle köyü, 114 

Gürle, 140 
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H. Ethe, 146 
Hacı Bektaş Veli, 133 
Haçlı seferi, 63, 64, 117, 161 
Haçlı seferleri, 15, 63, 64, 86, 
88, 94 
Haçlı, 64, 167 
Haçlılar, 14, 63, 116, 145, 161 
Hades (Göynük), 22 
Hakan, 22 
Haleb, 57, 62 
Halep, 23, 29, 29, 96,37, 39 
Halife Mehdi, 21 
Halife, 22, 55 
Halife'nin elçileri, 52 
Halifelik, 22 
Halifenin elçisi, 55 


Hamit, 182 

Hânkâh, 15 

Harezm, 21, 131, 172, 173 

Hassa ordusu, 22 

Hattı Hümâyün, 187 

Hazar Türkleri, 79 

Hazar, 37, 89 

Hazreti Ali, 139 

Hazreti Muhammed, 157 

Hazreti Ömer, 55 

Hazreti Peygamber, 139, 197 

Helenistik, 14 

Hemedan, 39, 40, 42, 55, 132, 
133 

Hemedâniler, 23 

Herat, 21 

Hıristiyan, 161 

Hıristyanlar, 164 

Hısn-ı Mansur (Adıyaman), 
91 

Hil'at, 63t, 96, 190 

Hint, 74 

Hoca Ahmed Yesevi, 173 

Horasan Erenleri, 158 

Horasan, 21, 37, 79, 80, 80, 
80, 81, 81, 82, 85, 95, 99, 
131, 132,134, 173 

Hristiyan âlemi, 74 

Hristiyan Avrupa, 74 

Hristiyan kroniği, 64 

Hristiyan kültürü, 25 

Hristiyan medeniyeti, 176 

Hristiyan, 24, 25, 37, 66, 66, 
68, 69, 88, 94, 104, 105, 
108, 110,, 124, 126, 127, 
128, 130, 147, 162, 164, 
165, 191, 193, 194, 198 


Hristiyanlar, 60, 77, 107, 108, 
109, 110, 111, 117, 123, 
127, 161,162 

Hristiyanlık, 110, 189, 190, 
193, 194 

Hulefây-ı Râşidin, 182 

Hunlar, 21 

Hüsameddin Alp-Saru, 148 

Hz. İsa, 13, 189 

Hz. Muhammed, 182, 183 

Hz. Musa, 189, 199 

Hz. Peygamber, 189, 193, 194, 
196 

Hz. Yakub, 199 

Hz.Ali, 197 
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I. Alâed'din Keykubâd, 67, 
112 

I. Gıyâseddin Keyhüsrev, 123 

II. Keyhusrev, 68 

II. Kılıç Arslan, 14, 65, 66, 69, 
77, 78 

Irak, 37, 38, 58, 68, 88, 131, 
132, 180 

Irak Sultanı, 107 

Isak Komnenos, 61 


İs 

İlây-ı Kelimet'ullah, 151, 159 

İbn Batuta, 138 

İbn Muhallebân, 42 

İbn Tâvizi, 77 

İbn-i Batuta Seyahatnamesi, 
112 

İbni Batuta, 104, 107, 110, 
111, 114, 116, 133, 134, 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136,138,139,140,141,94, 
95 

İbrahim Edhem el-Belhi, 98 

İbrahim Kafesoğlu, 59 

İbrahim Yınal, 26, 27, 35 

İbrani, 199 

İç Anadolu, 24, 114, 181 

İğdişler sınıfı, 165 

İğdişler, 165 

İktâ fermânı, 193 

İlhan A'zam, 67 

İlhâni, 100 

İlhanlı devleti, 182 

İlhanlılar, 186, 187 

İmam Şeyh Celâleddin, 110 

İmparator Diogenes, 42 

İmparator Romanos Diogenes, 34 

İmparatoriçe Eudoxia, 32 

İnanç Yabgu, 80 

İnanç, 182 

İncil, 189 

İngiltere, 70 

İntişâr-ı İslâm Tarihi, 161 

İran, 65, 74, 79, 80, 88, 89, 95, 
100, 117, 131, 148, 172, 
173, 179, 180 

İrâni, 104 

İranlı, 21 

İranlılar, 22, 179 

İsâm kültürü, 164 

Isfahan, 42, 138 

İslâm âlemi, 16, 30, 66, 131, 
150 

İslâm Asya'sı, 74 

İslâm bölgeleri, 30 

İslâm Din ve medeniyeti, 161 
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İslâm Dini, 75, 75, 76, 79, 82, 
90,117, 123,130, 135, 143, 
145, 155, 156, 158, 160, 
164, 165, 175, 179, 197 

İslâm diyarları, 99 

İslâm dünyası, 12, 24, 26, 29, 
30, 32, 43, 45, 55, 59, 64, 
68, 74, 77, 77, 718, 88, 102, 
143, 167 

İslâm düşüncesi, 182 

İslâm fetihleri, 185 

İslâm Halifesi, 77 

İslâm hudutları, 78 

İslâm ideolojisi, 74 

İslâm imanı, 160, 173 

İslâm kültürü, 69, 95, 143, 
167, 185 

İslâm Medeniyeti Tarihi, 61. 

İslâm medeniyeti, 15, 74, 75, 
130, 150, 161, 167, 167, 
176 

İslâm memleketleri, 43, 79, 
85, 86, 131 

İslâm milletleri, 157, 183 

İslâm şehirleri, 23, 112 

İslâm Tarihi, 157, 167, 184 

İslâm tasavvufu, 130 

İslam ülkeleri, 15, 16, 17, 24, 37,37,52,81,82,84 

İslâm, 21, 21, 22, 25, 43, 55, 
59, 66, 67, 69, 73, 78, 81, 
94, 99, 100, 144, 146, 154, 
161, 164, 164, 167, 168, 
184, 187, 188, 189, 189, 
190, 191, 192, 193, 195 

İslâm'ın Sultanı, 83 

İslâm-Bizans, 24, 32 


İslâmın halifesi, 40, 43 

İslâmi akideler, 59 

İslâmi bir medeniyet, 74 

İslami hukuk, 130 

İslâmi İran medeniyeti, 110 

İslâmi yaşayış, 182 

İslâmi, 100, 110, 145, 150, 
152, 173, 173, 186, 188, 
195 

İslâmi-Türk kültürleri, 118 

İslâmiyet, 26, 30, 31, 43, 74, 
75, 75, 76, 77,84, 109, 117, 
144, 145, 148, 150, 156, 
157, 162, 163, 164, 165, 
166, 169, 172, 176, 179, 
183, 184, 187, 199, 200 

İslâmlar, 24, 79, 104 

İslâmlığı, 150 

İslâm-Türk medeniyeti, 162 

İslâm-Türk, 96 

İslâvlar, 194 

İsmâil Hâmi Dânişmend, 73 

İsmeti, 134 

İsrâiloğulları, 189 

İstanbul Boğazı, 180 

İstanbul, 21, 59, 134, 184, 
194, 198 

İtakh (İtah), 22 

İtalyan, 70 

İzmir, 134, 137 

İzmit Körfezi, 61 

İzmit, 107, 126 

İznik, 62, 63, 107, 114, 126 

İzzeddin Keykâvus, 148 
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Kâdi, 190 


Kadisiye, 56 

Kafesoğlu. Prof. İbrahim, 32 

Kafkas dağları, 27, 29 

Kaim bi-Emrillah menşur, 63 

Kâim bi-Emrillah, 55 

Kalaçlar, 87 

Kalikalâ (Erzurum), 22, 98 

Kalikalâ'lı Abdurrahim ibn 
Nubâte, 98 

Kam-ozan, 150 

Kanüni, 181 

Kapadokia, 33, 37 

Karaca Hisar, 91 

Karaçokdağ-Karacadağ, 115 

Karadeniz, 11, 21, 58, 66, 171, 
179, 180 

Karahan, 87 

Karahanlı Hakanı Tamgaç 
Han, 29 

Karahanlı İmparatoru Satuk 
Buğra Han, 75 

Karahanlılar, 171 

Karaköse, 34 

Karamanlılar, 126 

Karamanoğlu Mehmed Bey, 
102 

Karasi, 182 

Karatamu, Selâhattin, 38, 45 

Karluklar, 80, 87 

Kars, 28, 31, 115 

Kastamonu Emiri Alp Yörük, 
148 

Kastamonu, 115, 137 

Katolik, 190 

Kavurt, 6l 

Kayı boyu, 154 

Kayıoğlu Ahmet, 22 
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Kayseri, 22. 27, 3â, 70, 132, 
137 

Kelkit, 28 

Kemah, 28 

Kervansaray, 191, 195 

Kervansaraylar, 15, 161, 191 

Keykubâd, 67 

Kıbrıs, 23 

Kılıç Arslan, 63, 78 

Kınık, 125 

Kıpçak, 37, 68 

Kıpçaklar, 79, 87 

Kırım, 100 

Kırklareli, 115 

Kızılırmak, 38, 61 

Kilikya Ermeni krallığı, 126 

Kilikya, 29, 33, 37, 196 

Kolonizatör dervişler, 123 

Kolonizatör gâzi dervişleri, 
152 

Kolonizatör Türk dervişleri, 
129 

Kolonya (Şarkikarahisar), 22 

Konya, 12, 22, 62, 63, 64, 67, 70,102,110,111,112, 133, 
134, 137, 147, 198 

Köprülü, 87, 96, 113, 136, 
172,173, 

Köprülü, Prof., M. Fuad, 67, 
75, 80, 88, 89, 90, 92, 95, 
101, 104, 109, 110, III, 
115, 116, 125, 131, 134, 
136, 139, 142, 143, 144, 
145, 146, 148, 152, 166, 
176 

Köprülüzâde M. Fuad, 150 

Köymen, M. Altay, 27, 56, 58 
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Kubâ Mescidi, 184 

Kubâ, 184 

Kumanlar, 126 

Kur'an, 76, 157, 186, 1992, 
195, 196, 200 

Kur'ân-ı Kerim, 44, 45, 76, 
138, 156, 157, 199 

Kurban Bayramı, 85 

Kutalmış Bey, 27 

Kutalmış, 26 

Kutalmışoğlu Süleyman, 61, 
62 

Kutalmışoğlu Süleyman-Şah, 
6l 

Kuzey Afrika, 58 

Kuzeydoğu Anadolu, 28 

Kübreviyye, 132 

Küçük Asya (Anadolu), 172 

Küçük Asya, 11, 180, 181, 182 

Küçük Asya-Asyayı Suğra, 180 

Kürt, 66 

Kütahya, 115 


e 
Lâdik, 137 
Lahor, 201 
Leon Cahun, 74 
Lübnan, 29 
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M. Halil Yınanç, 97 
Macaristan, 58 
Magrib, 194 
Mahmud Alp, 148 
Mâide suresi, 77. 
Malatya, 22, 23, 28, 33, 40, 98, 
196 


Malazgir Zaferi, 55 

Malazgirt kalesi, 39 

Malazgirt Meydan Muharebesi, 39, 49, 50, 57 

Malazgirt Meydan savaşı, 59 

Malazgirt Muharebesi, 56, 59, 

60 

Malazgirt Savaşı, 16, 30, 32, 77 

Malazgirt zaferi, 16, 58, 59, 

6l, 65, 65, 85, 92 

Malazgirt, 14, 22, 23, 27, 28, 
29, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
54, 56, 57, 59, 60, 65, 77, 
81 

Manisa, 137 

Manuel Komnenos, 65 

Maraş, 22, 23 

Mardin, 116 

Marmara bölgesi, 11 

Marmara, 21, 57, 66, 96, 106, 

107, 108,111, 179, 180 

Maveraü'n-Nehir o Türkleri, 

131 

Mâverâü'n-Nehir, 21, 79, 80, 

81,82, 171, 173 

MEB. İslâm Ansiklopedisi, 11, 

15 

Medâyin, 68 

Medine Câmisi, 184 

Medine, 99, 183 

Medrese, 162, 184, 192 

Medreseler, 98, 105, 111, 112, 

118, 150, 152, 192 

Mehmed Bey, 87 

Mekke, 99 

Melik Şah, 42, 47, 61, 89, 164, 

168 








Melik Yâküti, 29 

Memâlik-i Rum, 11, 195 

Memleketü'r-Rüm, 195 

Memlukler, 126, 186, 187 

Menbüç, 54 

Menderes, 88, 123, 125 

Mengücekler, 164 

Mengücur, 22 

Menşur, 96 

Menteşe, 182 

Merâkeş, 194 

Merv, 81 

Mescid, 183 

Mescid-i Nebevi, 184 

Mesnevi, 110 

Mevlânâ Celâleddin, 132 

Mevlâna Celâled-din-i Rumi, 

68, 110, 163, 133 

Mevlânâ, 110, 133, 134 

Mevlevi, 134 

Meyyafârikin (Silvan), 22, 35 

Meyyafârikin, 98 

Mezopotamya, 11, 172 

Mısır Memlukları, 96 

Mısır, 11, 30, 37, 58, 100, 131 

Mikâil Bayram, 147 

Milâs, 137 

Mina Liman, 94, 104 

Misis, 22, 29, 98 

Misis'li Ebu'l-Abbas en-Nâmi, 

98 

Moğol İstilâsı, 69 

Moğol, 67, 78, 85, 86, 88, 92, 
95, 96, 99, 103, 112, 125, 
131, 135,162, 172, 173 

Moğolistan, 170 
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Moğollar, 87, 95, 96, 103, 125, 
131,172 

Molla Câmi, 131, 132, 
Mu”inü'd-Din Pervane, 133 
Mudurnu, 137 

Muhaddis, 193,, 194 
Muhaddisler, 97, 98 
Muhammed b. Abdü'l-Melik, 
77 

Muhammed İkbâl, 201 
Muineddin Pervâne, 87 
Munis, 22 

Murâbıtlar, 194 

Murad ırmağı, 34 

Murad nehri, 34 

Murad suyu, 35, 40 

Murat, 28 

Musa Yabgu, 26 

Musevi, 191, 199 

Mustafa Akdağ, 104 

Muş, 34 

Mü'minler'in Emiri, 44 
Müderris, 1389, 192 
Müeyyedüddin el Gündi, 133 
Münbüç, 36 

Mürşit, 187 

Müsellem, 93 

Müslim, 95 

Müslüman devletler, 29 
Müslüman donanması, 23 
Müslüman şehirleri, 23 
Müslüman Türk devletleri, 
186 

Müslüman Türk, 103, 156, 
171, 198 

Müslüman -Türkler, 68, 77, 
81, 145, 176 
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Müslüman Türkmenler, 123 

Müslüman, 37, 43, 48, 54, 69, 
75, 75, 79, 84, 85, 96, 109, 
110, 113, 123, 150, 155, 
156, 164, 165, 168, 171, 
172 

Müslümanlar, 21, 29, 29, 45, 
49, 74, 77, 104, 107, 108, 
110, 161, 171, 183, 185, 
198, 200 

Müslümanları, 156 

Müslümanlık, 200 

Müslüman-Türk, 22, 27, 50, 
73, 78, 94, 101, 114, 118, 
133, 142, 144, 149, 150, 
158 

Müslüman-Türkler, 15, 78, 

74,82, 95, 106, 116 

Müslüman-Türkmenler, 116 

Myriokefalon Muharebesi, 14 

Myriokefalon zaferi, 65 
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Necati Lügal, 201 
Necmü'd-din Dâye, 132 
Necmü'd-din Kübra, 131 
Nefahât, 132 

Niğde, 137 

Nikephoros Bryennios, 47 
Niksar, 22 

Nisâ Süresi, 156 

Nişabur, 81 
Nizâmu'I-Mülk, 40, 39, 40, 42, 
77, 195 

Nuh Alp, 148 
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Oğuz aşiretleri, 83, 92 

Oğuz boyları, 12, 153, 159, 83 

Oğuz Çepni, 127 

Oğuz göçleri, 80 

Oğuz kitle, 89 

Oğuz töresi, 148 

Oğuz Türkleri, 92, 110, 125, 
131 

Oğuz Türkmenleri, 87, 170 

Oğuz Yabguluğu, 171 

Oğuz, 36, 67, 79, 80, 105, 170, 
171,172, 198 

Oğuzlar (Türkmenler), 118 

Oğuzlar, 62, 80, 81, 82, 115, 
154, 167, 167, 170, 171, 
172, 198 

Orhan, 87 

Orhun, 143 

Orta Anadolu, 22, 25, 31, 58, 
64, 89, 96, 126, 128 

Orta Asya Türklüğü, 85 

Orta Asya, 65, 75, 77, 89, 94, 
113,131, 156, 195, 199 

Orta Çağ, 105 

Ortadoğu, 29 

Ortodoks kilisesi, 88 

Ortodoks, 25, 32, 126, 190, 
194 

Ortodoksluk, 194 

Osman Gâzi, 112, 113 

Osman Gâzi, 113, 141, 147 

Osman Turan, 16, 25 

Osman, 91, 113 

Osmanlı Beyliği, 90 

Osmanlı İmparatorluğu, 90, 
93,102, 115, 121,122, 187 


Osmanlı Tahrir Defterleri, 
126 

Osmanlı, 90, 121, 151 

Osmanlılar, 91, 96, 105, 127, 
135, 136, 141, 148, 149, 
150, 165, 181, 184, 186, 
187 

Osmanlı-Türk, 122 

Osmanoğulları, 122, 182 

Ömer Rıza Doğrul, 190 

Ön Asya, 13, 153 

Öztuna, Yılmaz, 21, 62, 76, 
118, 153, 159, 170, 171, 
198 
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Parhar, 87 
Pasin Ovası, 27 
Pasin, 87 


Pasinler, 28 

Peçenek, 37, 48, 88, 126 

Peçenekler, 33, 170, 171 

Pervâne, 187 

Pir, 187 

Prens Hasan, 26 

Prens Nikeferos Briyennos, 
27 

Prof. Osman Turan, 70 

Protestanlık, 190 

Putperest Oğuz, 88 
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Rahva ovasında, 40 
Ramazanoğulları, 127, 181 
Remzi Oğuz Arık, 16 
Rey, 37, 46 
Ribat, 15, 195 


İndeks e 219 


Ribâtlar, 195 

Roma devleti, 195 

Roma İmparatorluğu, 180 

Roma Sulhü, 153 

Roma, 15, 25, 58, 74, 176, 195 

Romaloi, 195 

Romalılar devleti, 195 

Romalılar, 60, 108, 180, 195 

Romanos Diogenes, 33, 34, 
37, 40, 43, 46, 48, 49, 51, 
52,57, 60 

Rufai, 134 

Rukneddin, 148 

Rum (Anadolu), 26 

Rüm Beldeleri, 195 

Rum kiliseleri, 108 

Rüm, 25, 53, 54, 66, 67, 84, 
85, 91, 106, 109, 110, 124, 
126, 176, 180, 195, 195, 
196 

Rumeli, 47, 88, 125, 127, 

Rumlar, 48, 60, 64, 88, 94, 95, 
104, 106, 107, 108, 109, 
115, 161, 167, 194 

Rumlaştırma, 88 

Rus, 68 
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Sadak, 68 
Sadreddin Konevi, 132 
Sadrüddin Fergâni, 133 
Sadrüddin Konevi, 133 
Sahip Ata, 182 
Sahte ric'at, 48, 49 
Saka, 21 
Saltuk Bey, 61 
Saltuklar, 164 


220 e Fetihlerle Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslâmlaşması 


Salur, 125 

Sâmâni, 89 

Sâmi, 104 

Samsun, 127 

Sancak, 96 

Sanduk, 40, 41 

Sard, 22 

Sardika dükalığı, 33 

Saru Yatı, 91 

Saruhan, 182 

Sâsâniler, 55 

Sav Tekin, 41, 42 

Savcı, 91 

Savur, 116 

Selâtin, 184 

Selçuk Devleti, 125 

Selçuk Hânedânı, 91 

Selçuk hükümdarları, 
168, 170 

Selçuk İmparatorluğu, 80, 89, 
124 

Selçuk medreseleri, 112 

Selçuk ordusu, 45 

Selçuk Sultanı, 83 

Selçuk Sultanları, 68, 82, 96, 
167 

Selçuk Tarihi, 81 

Selçuk Türkiye'si, 64, 69, 70 

Selçuk Türkleri, 108 

Selçuk, 40, 62, 86, 87, 89, 96, 
100, 124 

Selçuk-Bizans, 106 

Selçuki, 104 

Selçukiler, 67 

Selçuk-İlhâni, 99 

Selçuklu Anadolusu, 112 

Selçuklu Devleti, 30, 37, 64, 


148, 


94,131, 182 

Selçuklu Hanedânı, 102 

Selçuklu İmparatorluğu, 26, 
27,31,53,54,82 

Selçuklu medeniyeti, 25 

Selçuklu Sultanı Alp Arslan, 
148 

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 
16 

Selçuklu Sultanı, 36 

Selçuklu Sultanları, 69, 132 

Selçuklu Türkleri, 180 

Selçuklu, 16, 26, 27, 30, 38, 
40, 41, 50, 54, 56, 68, 69, 
70, 90, 93, 95, 105, 107, 
107, 109, 121, 126, 1483, 
151, 161, 168 

Selçuklular, 14, 15, 16, 21, 23, 
30, 30, 31, 31, 35, 48, 64, 
66, 67, 68, 69, 79, '79, 80, 
81, 81, 82, 96, 106, 114, 
121, 122, 125, 126, 127, 
128, 144, 146, 150, 153, 
160, 165, 167, 184, 186, 
187 

Selçukoğlu Tuğrul Bey, 81 

Selçukoğulları, 80, 81, 171 

Semâvii dinler, 189 

Semerkand, 21 

Semerkandlı Hâris, 22 

Serenli, 116 

Seyfü'd'devle, 23 

Seyhun, 79, 89, 115, 173 

Sır-Deryâ, 170 

Sicilya, 38 

Sinop, 70, 87, 137 

Sipâhilik, 100 


Sipâhilikte, 100 

Sir-Derya Oğuzları, 79 

Sivas, 22, 38, 67, 70, 12, 112, 
132, 137, 148 

Slav (Rus), 37 

Soğd, 22 

Suğur, 21, 23, 196 

Suğur-uc, 83 

Sultan Alâeddin, 91 

Sultan Alp Arslan, 16, 26, 28, 
29, 35, 38, 46, 52,61 

Sultan Hanı, 191 

Sultan Hanları, 153 

Sultan Mahmud Gaznevi, 79 

Sultan Melikşah, 26 

Sultan Mes'ud, 78, 63, 64, 80 

Sultan Orhan Bey, 111, 141 

Sultan Orhan, 134, 135 

Sultan Rükneddin Kâdir, 66 

Sultan Tuğrul Bey, 26, 28, 31, 
35,85 

Sultanın İmamı, 43 

Sultanönü, 91 

Sultanü'(-Ulemâ, 134 

Suriye Uc'u, 97 

Sumiye, 20, 36, 37, 37, 58, 6, 
62, 88, 96, 131, 161, 180, 
196 

Sühreverdiye, 133 

Süleyman Şah, 62, 62, 63, 63, 
89 

Süleyman, 63, 89 

Süleyman-Şah, 61 

Sümer, Prof. Farik, 94, 96, 

Sünni İslâm dünyası, 30 

Sünniliğe, 30 

Sürmeli, 87 
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Süryani, 25 
Süveyde (Siverek), 36 


Ee 

Şadi, 51 

Şam, 38, 68 

Şâmân, 75 

Şâmâni Türk, 82, 165 

Şâmâni, 95 

Şamanist, 172 

Şebinkarahisar, 28 

Şemsettin Günaltay, 13 

Şeyh Edebâli, 113 

Şeyh Muhyid'din İbnü'-Ara- 
bi, 133 

Şeyh Necmüd'din-i Râzi (Dâye), 132 

Şeyh, 96 
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